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Türkiye’de  yaklaşan seçimler  dolayısıyla  tüm partilerde  kadının toplumsal  yaşamda  ve siyasette  temsil  düzeyi, siyasetin 

demokratikleştirilmesinde kadına  biçilen  role  ilişkin DTP  Eşbaşkanı  Sayın 
Aysel  Tuğluk  gazetemize değerlendirdi. 
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Avrupa’da  kadın özgürlüğü  için  mücadele eden  pek  çok  kadın kurum  ve  örgütü,  8  Mart 
Dünya  Emekçi  Kadınlar 
Gününü  karşılamak  için hazır  olduğunu  açıkladı. 
Çeşitli  sloganlar  altında gerçekleştirilecek  olan etkinliklere  yoğun ilginin  olması  bekleniyor! 
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neıoaytt: 


Mart  ayı  doğuşların,  yeniden  yaratılan yaşamların  adıdır.  Mart 
Ayı,  kış  mevsiminin  geride  kaldığını,  baharın  geldiğini  müjdeleyen  aydır. 
Yeni  başlangıçları  ifade eder.  Biz  kadınlar  bu  baharı  özgürlük  mücadelesinde  yeni  bir  başlangıç olarak  ele  almalı  ve  başarmalıyız  . 
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Evlilik  Dediğin 
Ömür  Boyu  Sürer 

Dünyada  her  10  kişiden  7’si,  evliliğin  ömür boyu  sürmesi  gereldıiğini  düşünüyor. 


Londra’daki  AC  Nielsen  şirketinin  geçen  ay  kutlanan Sevgililer  Günü  için  46  ülkede  25  bin  kişinin  katılımıyla  yaptığı  araştırma, Asya’da  Müslüman  ve  Katoliklerin  kalelerinin,  ömür  boyu  evliliği  tercih  etme konusunda  başı  çektiğini  gösterdi. 

Yüzde  97  ile  ömür  boyu  evlilik  fikrine  inanan  EndonezyalIları,  yüzde  92 


ile  Türkler  izlerken,  Filipinliler  ve MalezyalIların  yüzde  89’unun  evliliğin ömür  boyu  sürmesi  gerektiğini  düşündüğü  görüldü. 

Batı’da  ömür  boyu  evliliğe  inanların  en  fazla  olduğu  ülkenin  ABD  olduğu,  Amerikalı  kadınlara  oranla  daha fazla  Amerikalı  erkeğin  bu  fikri  savunduğu  belirtildi. 

Araştırmada  ayrıca,  Asya’daki  Müs¬ 


lüman  ülkeler  arasında  Endonezya  ve  Malezya’nın, evliliği  “yaşam  gayesi”  olarak  görme  konusunda  başı çektiği,  AvrupalIların  yarısından  daha  azının  evliliği “yaşam  gayesi”  olarak gördüğü.  Yunanlıların  yüzde  74  ile  evliliği  “yaşam  gayesi”  olarak  görmeyenler arasında  ilk  sırada  yer  aldığı gözlendi. 

AvrupalIların  yüzde  77’si, uzun  ve  istikrarlı  bir  ilişki¬ nin  evlilik  kadar  iyi  olduğunu  söylerken,  AG  Nielsen Avrupa’nın  başkanı  Patrick Dodd,  özellikle  Batı  Avrupa’da  kadınların  tarihte  ilk kez  koca  yerine  kariyer  peşinde  koştuğunun  ve  ömür boyu  süren  bir  ilişki  yerine bağımsızlığa  değer  verdiği¬ nin  görüldüğünü  söyledi. 


Dünyanın  En  Eski  Aşk  Şarkısı 


İtalya’nın  kuzeyindeki  Mantua 


İşte  o  şarkının  sözleri: 

“Güvey  kalbinnin  sevgilisi, Güzelliğin  büyültür,  bal  gibi  tatlı, Arslan,  kalbinnin  kıynnetlisi. 
Güzelliğin  büyültür,  bal  gibi  tatlı. 
Beni  büyüledin,  önünde 

titreyerek  durayım. 
Güvey,  senin  tarafından yatak  odasına  götürüleyim. 

Beni  büyüledin,  önünde 

titreyerek  durayım, 
Arslan,  senin  tarafından yatak  odasına  götürüleyim.’’ 

I  ^arih  Sümer’de  Başlar” 

I  kitabından  derlenen  bil- 
-L  giye  göre,  en  eski  aşk şarkısı  4  bin  yıl  öncesine  ait.  Yazarı ilk  sümerologlardan  olan  Prof.  Noah  Kramer’in,  1952’de  İstanbul  Arkeoloji  Müzeleri  Eski  Şark  bölümünde  yaptığı  çalışmalar  esnasında eline  geçen  bir  tablette  yer  alan yazı,  dünyanın  bilinen  ilk  aşk  şarkısını  ortaya  çıkardı. 

Tabletin  Sümer  Kralı  Şuşin’e yazılmış  bir  aşk  şiiri  olduğunu  ve en  eski  aşk  şarkısı  olduğunu  fark 


kasabasında  yapılan  arl<eolojik kazılarda  ortaya  çıkarılan  5  bin  yıldan fazla  önceki  yıllara  ait  bir  aşkın kalıntıları. 

eden  Kramer,  tablet  üzerindeki  şiirin  kral  ile  onun  için  seçilmiş  bir gelin  arasında  söylenen  ve  kutsal evlenme  töreni  ile  ilgili  bir  şarkı  olduğunu  tespit  etti. 


Sevgililer  Günü  Efsaneleri 

Sevgililer  Günü’nün  adını Valentine  adlı  Hıristiyan  bir azizden  aldığı  neredeyse  kesin olmakla  beraber,  bu  azizin  hangi Valentine  olduğu  konusunda  çeşitli  efsaneler  var.  En  çok  kabul gören  efsaneye  göre.  Sevgililer Günü  adını  MÖ  270’de  Roma İmparatoru  Glaudius  II  Gothicus  tarafından  öldürülen  bir  rahipten  aldı.  Efsaneye  göre,  İmparator  tarafından  hapse  atılan rahip  Valentine,  aşık  olduğu  İmparatorun  kızına  “Senin  Valentininden”  imzasıyla  bir  mektup göndermişti. 

Başka  bir  efsaneye  göre,  14 
Şubat’ta  kutlanan  Lupercalia Bayramı’ndan  kaynaklanmış  olabilir.  15  Şubat’taki  kutlamalarda kadınlar  uzun  aşk  mektupları  yazıp bu  mektupları  büyük  bir  kaba  koyuyorlar,  erkekler  ise  bu  kaptan  bir mektup  alıyorlar  ve  ertesi  yıl  için bu  mektubu  yazan  kadını  bulmaya çalışıyorlardı. 


Birgun.net 


Meme  Kanseri  Riskini  Azaltan 


K 


admlarda  meme kanseri  riskini  azaltan  bir  gen  belir- 


GEN 


lendi.  CASP8  adlı  genin değişime  (mutasyona)  uğramış belirli  bir  biçimine  sahip  olan  kadınlarda  meme  kanserine  yakalanma  riskinin,  diğer  kadınlara  göre  yüzde  10  daha  az  olduğu  anlaşıldı. 

Uluslararası  bir  ekip  tarafından 
14  ayrı  çalışma  biçiminde  yapılan 
araştırmada,  33  bin  kadından  elde edilen  veriler  kullanıldı  ve  sonuçlar,  ‘’Nature  Genetics”  adlı  tıp dergisinde  dün  yayımlandı. 

Genin,  meme  kanseri  riskini azaltan  bu  biçimini,  Avrupah  kadınların  yüzde  13’ünün  taşıdığı kaydedildi. 

Ingiltere’deki  Sheffield  Üni- 


versitesi’nden  Dr. 
Angela  Cox  öncülüğünde  yapılan çalışmalarda, 
CASP8’in,  kanserli hücrenin  kendisini yok  etmesine  katkı yaptığı  anlaşıldı. 

BRGAl  ve 
BRGA2  gibi  gen değişimlerinin kanser  riskini  arttırdığı  biliniyordu. 
Bir  gen  değişimi¬ nin  bu  riski  azaltması,  ilk  defa  tespit  edilmiş  oldu. 


Bunları 

Biliyor 

muydunuz? 

Cips’le  Doğum  Kontrolü 

Patates  cipsinde  bulunan  yanmış  yağların, doğurganlığı  büyük  ölçüde  azalttığı  belirlendi. 
Harvard  Toplumsal  Sağlık  Enstitüsü  tarafından yapılan  araştırmada,  1.800  kadının  doğurganlık oranı  ve  beslenme  şekilleri  karşılaştırıldı.  İncelemelerde,  fazla  yanmış  yağ  içeren  patates  cipsi, balık  ve  kek  gibi  gıdaların  doğurganlığı  yüzde 
70  oranında  düşürdüğü  ortaya  çıktı.  Sağlık  Enstitüsü’nün  araştırmasına  göre,  günde  yalnızca  4 
gram  kızarmış  yağ  alınması  bile  kadınların  gebe kalma  ihtimalini  yüzde  30’a  indirmeye  yetiyor. 

Günde  15  Dakika  Gülmek Zayıflatıyor 

Amerikalı  bilimadamları,  gülerek  kilo  verilebileceğini  bilimsel  olarak  kanıtladı.  ABD’nin Tennessee  eyaleti’ndeki  Vanderbilt  Üniversitesi’nde  yapılan  araştırma  sonucunda,  günde  15- 
20  dakika  arası  gülmenin,  yılda  ortalama  7-8  kilo  vermeyi  sağladığı  belirlendi.  Vanderbilt  Üniversitesi  bilim  kurulunun  da  izlediği  araştırmada,  çok  gülen  kişiler,  belirli  periyotlarla  kontrol edildi.  Gülerek  zayıflayan  denekler,  araştırma boyunca  başka  zayıflama  çalışması  yapmadı. 

Kadınlar  Tam  31  Yıl 
Diyette! 

Ingiltere’de  yapılan  bir  araştırmaya  göre,  kadınların  hayatının  31  yılı  diyet  yapmakla  geçiyor.  Daily  Mail  gazetesinin  yer  verdiği  araştırmaya  göre,  çok  sayıda  kadın,  hayatının  büyük bir  bölümünü  kilo  almaktan  korkarak  ya  da  diyet  yaparak  geçiriyor.  Ingiliz  kadınların  yaşamlarının  ortalama  altı  ayı  ise  gıdaların  kalorilerini saymakla  geçiyor.  Araştırmaya  göre,  kadınların çoğu  yaşam  boyu  kilolarıyla  ilgili  endişe  yaşıyor ve  vücutlarından  memnun  değil. 


Haber  Merkezi 
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Beklentimiz;  savaş,  kadın  katliamları, çocuk  ölümlerini  geride  bıraktığımız kadın  özgürlüğünün  yaşandığı  demokratik  bir  dünyadır.  Tabii  ki  bu  da  kadınlar  olarak  daha  çok  örgütlenmemiz,  daha çok  bilinçlenmemiz  ve  çalışmamız  anlamına gelmektedir.  Bu  yılki  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü  de  tüm  kadın  öncü  örgütleri  ve  kadın  kitleleri  açısından  bir  sınav  niteliğinde  olacaktır.  Bu  sınavın  başarıyla  verilmesi  kadının  yeniden  yaratılan  tarih  hanesine  büyük  başarı  olarak  geçecektir. 

Dünyanın  en  zor  işi  olan  kadın  özgürlüğü  işine,  kadınlar  olarak  ne  kadar  yakınız, neler  yapacağız.^  8  Mart  ve  bir  diriliş,  bir  direniş  bayramı  olan  Newroz’u  hangi  hedeflerle  planladık.^  Bu  ayki  sayımızın  gündem sayfalarında  ağırlıklı  olarak  Türkiye,  Kürdistan  ve  Avrupa  ülkelerinde  kadınların  yaptığı 
8  Mart  hazırlık  haberlerine  ve  8  Mart  ve 
Newroz  hakkında  kadınlarımızın  neler  düşündüklerine  yer  veriyoruz.  İyi  bir  hazırlık sonuçların  da  pozitif  olmasını  getirir. 

Kadının  başarısı  elbetteki  her  alanda gerçekleştireceği  örgütlenmesine  bağlıdır. 
Özellikle  toplumsal  alanda  kendini  örgütle¬ me  ve  bu  güce  dayanarak  mevcut  siyaset alanında  yer  almak  önemli  bir  başarıdır. 
Türkiye’de  bu  yıl  Kasım  ayında  gerçekleşecek  olan  seçimlere  hazırlık  sürecini  kadın cephesinde  DTP  Eşbaşkanı  Aysel  Tuğluk gazetemize  değerlendirdi. 

Yine  Türkiye’de  Yurtsever  Gençlik  Hareketi  içerisinde  yer  alan  genç  kadınlarımızın,  örgütlenme  sistemleri  ve  8  Mart  etkinliklerine  katılım  biçimlerini  Yeni  Kuşak sayfamızdan  okuyabilirsiniz. 

21  Mart  Dünya  Şiir  Günü,  27  Mart 
Dünya  Tiyatrolar  Gününün  kutlanması  yönüyle  Mart  ayı  sanatsal  açıdan  da  doğurgan bir  ay  olmaktadır.  Sizler  için  Kültür-Sanat sayfamızda  Oscara  aday,  kendi  favorimiz olan  filmi  işledik:  Babil. 

Avrupa  Parlamentosu  Kürt  milletvekili Feleknas  Uca,  Nobel  Barış  ödülü  sahibi  Şirin  Ebadi’nin  de  destek  verdiği  bir  konferans  düzenlendi.  Konferansta  Kürt,  İran  ve AfganistanlI  kadınların  sorunları  tartışıldığı haberimizi  takip  edebilirsiniz. 

Küresel  ısınma  gündemde  önemli  bir tartışma  yeri  olan  bir  konu.  ‘Dünya  dengesine  Neler  Oluyor.^’  başlığıyla  konuyu  inceleyen  yazımız,  ekoloji  sayfamızda  yer  alan önemli  bir  konu  ve  herkes  açısından  merakla  okunacak  bir  yazı  olacağını  düşünüyoruz. 

Kadının  her  alanda  kendisini  örgütlenme  modellerini  açığa  çıkarması  her  zaman okumak  istediğimiz  haberlerin  başında  gelir.  Özellikle  ekonomik  alanda  kadın  girişimciliğinin  gelişmesine  bir  örnek  teşkil eden  Diyarbakır’daki  kooperatifleşme  örneği,  tam  da  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar Günü  arifesinde  anlamına  değer  bir  haber. 

Bütün  dünya,  Türkiye’de  faşist  güruhlar tarafından  katledilen  gazeteci  Hrant DİNK’in  cenaze  töreninde,  İstanbul  caddelerinde  büyük  bir  insan  selinin  sessiz  yürüyüşü  ortamında  yürek  paralayan  sesiyle “Sari  Gyalin”  şarkısıyla  tanıdı  onu.  Ermeni halk  müziği  sanatçısı  ve  mezzoprano  İlda Simonian  ile  yaptığımız  tatlı  söyleşiyi  sizinle  paylaşmak  istedik. 

Kadının  özgürleşmesi,  kadının  bilinçlenme  ve  yüreğinin  sevgi  dolmasıyla  mümkündür.  Biz  de  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününüzü  kutlarken  her  günün  bu amaçlarınıza  ulaştığınız  bir  8  Mart  olmasını diliyoruz. 


Kadınlar 

8  Mart’a  Çağırıyor 

“Irkçılığa,  Militarizme,  Cinsiyetçiliğe  ve  Kadın  Katliamlarına  Hayır!” 
sloganı  ile  1 8  il  ve  ilçede  gerçekleştirilecek  kutlamalarda,  şölen, yürüyüş  ve  panellerin  yer  aldığı  bir  haftalık  program  hazırlandı. 


Irkçılığa,  Militarizme,  Cinsiyetçiliğe  ve  Kadın  Katliamlarına  Hayır!’  sloganı  ile kutlanacak  8  Mart  Dünya Kadınlar  Günü  nedeniyle bir  çok  ilde  hazırlıklar  başladı.  Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi,  8 
Mart’ta  Türkiye’de  yükselen  milliyetçiliğe  karşı  da  tepkilerini  ortaya koyacaklarını  dile  getirdi. 

DÖKH  ile  bölgedeki  kadın platformları,  8  Mart  Dünya  Emekçi Kadınlar  Günü  nedeniyle  çalışmalarını  hızlandırdı.  “Irkçılığa,  Militarizme,  Cinsiyetçiliğe  ve  Kadın  Katliamlarına  Hayır!”  sloganı  ile  18  il ve  ilçede  gerçekleştirilecek  kutlamalarda,  şölen,  yürüyüş  ve  panellerin  yer  aldığı  bir  haftalık  program hazırlandı.  1  Mart  günü  başlayacak etkinlikler  10  Mart’ta  sona  erecek. 
Etkinliklerin  duyurulması  için  150 
bin  bildiri  ve  5  bin  afiş  hazırlandı. 


Î1  ve  ilçelerdeki  mitingler 

4  Mart’ta  İstanbul’da  Çağlayan 
Meydam’nda  başlayacak  mitingler, 

6  Mart  Şırnak,  8  Mart  Adana,  Batman,  Konya,  Dersim,  Siirt,  9  Mart Hakkari  ile  10  Mart  günü  Diyarbakır  ve  Van’da  son  bulacak.  Bu  yılki kutlama  programında  ayrıca,  ilçelerde  de  çeşitli  mitingler  düzenlenecek.  Mardin’in  Derik  İlçesi’nde 

7  Mart  günü  düzenlenecek  mitingin  ardından,  8  Mart’ta  Silopi,  Nusaybin,  Kızıltepe,  Mazıdağı,  Doğubeyazıt,  Yüksekova’da  da  miting yapılacak.  Uludere,  Beytüşşebap, İdil,  Viranşehir,  Küçükdikili  ise  geniş  katılımlı  şölenler  yapılacak.  Mitinglere  Rojda,  Zelal,  Serap,  Ayfer, Meral,  Yekbun,  Dilek,  Şilan  ve  yerel  kadın  müzik  gruplarının  katılması  bekleniyor.  Düzenlenecek mitinglerde,  binlerce  kadın  militarizm,  ırkçılık  ve  cinsler  arası  eşitsizliğe  karşı  seslerini  yükseltecek. 

Öte  yandan  4  Mart’ta  İstanbul Kadıköy  Meydam’nda  bir  çok  de¬ 


mokratik  kitle  örgütü  temsilcisinin organize  ettiği  bir  miting,  düzenlendiği  bildirildi.  İzmir’de  de  8 
Mart  Günü  saat  12.00’da  Konak Eski  Sümerbank  önünde  basın açıklaması  yapacak  olan  kadınlar, Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Aziz Kocaoğlu’ndan  randevu  isteyerek, 
25  Kasım  2005  yılında  İzmir’de  kadınlara  yönelik  sığınma  ve  dayanışma  evi  açılması  ile  ilgili  verdikleri  5 
bin  imzanın  akıbetini  soracaklar. 

Kadınlar  milliyetçiliğe  karşı 

seslerini  yükseltecek 

Hazırlıklara  ilişkin,  bu  yılki  kutlamalarda  kadınların,  kadın  katliamları  ile  şiddete  karşı  seslerini yükseltecekleri  öğrenildi.  Etkinliklerde,  Türkiye’de  ırkçılık  boyutuyla  yükselen  milliyetçi  dalgalara karşı,  hem  toplumsal  cinsiyet  boyutuyla  kadına  dönük  şiddetin  ve  kadına  dönük  katliamların yaygınlaştığı  bir  atmosfer¬ de  barış  talebi  haykırılacak. 

Botanlı  kadınlar sınırdan  barışı haykıracak 

Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  (DÖKH),  8 
Mart  Dünya  Kadınlar 
Günü’  nedeniyle  kadının barışa  en  çok  ihtiyaç  duyduğu  yer  olan  Şırnak  merkez  ve  Silopi  İlçesi’nde  2 
miting  düzenleyecek.  1-8 
Mart  tarihleri  arasında  düzenlenecek  etkinliklerde kadına  yönelik  şiddet  ve siyasal  gelişmelere  ilişkin mesajlar  verilirken,  barış talebi  dile  getirilecek. 
Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  (DÖKH),  organize  edeceği  etkinlikler  kapsamında  basın  açıklamaları,  yürüyüş  ve nehre  gül  bırakma  eylemlerinin 
yanı  sıra,  4  Mart’ta  Silopi’de  ve  6 
Mart’ta  Şırnak  merkezde  iki  miting düzenleyecek.  Yerel  sanatçıların yanı  sıra,  ünlü  Kürt  sanatçı  Rojda’- nm  da  katılacağı  etkinlik  programı şöyle: 

^  1  Mart:  Cizre’de  Dicle  Nehri’- ne  kadınlar  kitlesel  bir  şekilde  gül atarak  basın  açıklaması  yapacak (12.00) 

^  3  Mart:  Idil’de  8  Mart  şöleni düzenlenecek.  (11.00) 

^  4  Mart:  Silopi’de  10  bin  kadının  katılması  hedeflenen  dev  bir miting  düzenlenecek. 

^  6  Mart:  Şırnak’ta  5  bin  kadının  katılımının  hedeflendiği  miting düzenlenecek. 

^  7  Mart:  Beytüşşebap’ta  kitlesel  kadın  şöleni  yapılacak.  (10.00) 

^  8  Mart:  Cizre  ve  Uludere’de kitlesel  kadın  şölenleri  düzenlenecek. 


Van’da  8  günlük  program 

Van  Kadın  Platformu,  8  gün  sürecek  bir  etkinlik  takvimi  belirledi. 
Etkinlik  takvimine  göre,  1  Mart’ta Van  Gölü’ne  gül  atılacak,  2  Mart’ta cezaevinde  bulunan  kadın  tutuklu ve  hükümlülere  kart  gönderilecek, 

3  Mart’ta  Sanat  Sokağı’nda  kermes 
açılacak,  4  Mart’ta  Van  Ticaret  ve Sanayi  Odası’nda  (VATSO)  kadın sorunlarıyla  ilgili  Esra  Çiftçi’nin  katılımıyla  panel  gerçekleştirilecek,  6 
Mart’ta  Bostaniçi  Belediyesi  ile  Bostaniçi  Kadın  Kooperatifi  (BİKAD-KOOP)  tarafından  Bostaniçi  Belediye  Kültür  Merkezi’nde  ortak  bir şenlik  düzenlenecek.  7  Mart’ta  ise TUYAD-DER  tarafından  kadınlar 
için  tiyatro  oyunu  sahnelenecek,  8 
Mart’ta  ise  Sanat  Sokağı’nda  kitlesel basın  açıklaması  yapılacak.  Bir  hafta 
sürecek  olan  8  Mart  etkinlikleri  10 
Mart’ta  Müzisyen  Rojda’nm  katılımıyla  Belediye  Garajı’nda  düzenlenecek  mitingle  sona  erecek. 

Miting  için  çağrı  bildirileri 

dağıtıldı 

DÖKH  aktivistleri,  “Dünya Emekçi  Kadınlar  Günü  Dolayısıyla,  Irkçılığa,  Militarizme,  Cinsiyetçiliğe  ve  Kadın  Katliamlarına  Son” başlıklı  bildiriler  dağıttı.  Mitinglere çağrıda  bulunulan  bildirilerde,  toplumsal  cinsiyet  eşitsizliği,  kadın  bedeninin  sömürüsü,  demokratik, eşit,  özgür  bir  toplum  talebi  ile Kürt  sorununu  barışçıl  çözümü  gibi sorunlara  yer  veriliyor. 

Dergi  çevreleri  de  miting 

yapacak 

Ayrıca,  EKD,  HÖC,  Bağımsız Devrimci  Sınıf  Platformu,  Demokratik  Kadın  Hareketi,  İzmir  Cezaevi İnisiyatifi,  KÖZ  ve  Ahnteri  Dergisi’- 
nin  oluşturduğu  platform  da  1 1 
Mart  Günü  Bornova  Cumhuriyet Meydam’nda  miting  yapacak.  Erkeklerin  de  katılacağı  etkinlikler kapsamında  8  Mart  Günü  Konak Postanesi  önünde  basın  açıklaması yapacak  olan  grup,  kadın  tutuklulara  kart  ve  kitap  gönderecek. 

Mersin’de  de  MalatyalIların  kurduğu  Haçova  Kültür  ve  Dayanışma Derneği,  8  Mart  Dünya  Kadınlar Günü  etkinliklerini  duyurmak  için, bugün  kahvaltılı  basın  toplantısı  düzenledi. 
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Kadına  dair 


Emeğin  Dili  ya  da  İsyanı 

Emeğin  anası  kadın  iken,  bu  gün  en  çok  emeği  sömürülen,  ayaklar  altına  alman,  hala  ucuz iş  gücüyle  çalıştırılan  en  yoksul  kesim  olmaktadır.  Bu  gidişata  dur  demek  gerektiği  dilden dile  dolaşmakta,  makaleden  makaleye  yazılıp  çizilmektedir.  Ama  bütün  bu  karşı  koyuşlar  gerçeği  değiştirme  gücüne  ulaşmamaktadır. 

Emeğin  en  kutsalı  insan  yaratmakla  olur,  canlı varlıklara  yaşam  kazandırmakla  anlam  kazanır.  Tarihin  tanrıçahğmı  yaratan  doğurganlık,  bugün  en ucuz  bir  iş  emeği  bile  olarak  görülmemektedir. 
Emeğin  her  türlüsüne  saygılı  olmak  ve  hak  ettiği değeri  vermek  en  adilane  yaklaşım  iken  bu  gerçek, hep  olması  gereken  ama  uygulanamayan  bir  realite olarak  karşımıza  çıkmaktadır. 

Toplumsal  çöküntünün  her  gün  biraz  daha  artmasının  sebebi,  elbette  bu  eşitsiz  yaşamla  oldukça bağlantılıdır.  Her  gün  toplumda  yaşanan  kadın  katliamları,  töre  cinayetleri,  intihar  ve  fuhuş  bütün  bu yaşananların  somut  gerçekliğidir.  Cinsiyetçi  toplumun  bir  sonucu  olmaktadır.  Toplum  tek  ayaklı  bir iskelet  konumuna  ulaşmış,  gün  geçtikçe  daha  fazla tırmanmaktadır.  Sosyal  hayatında  aldığı  değer,  törelerinin  değeri  kadar  olur.  Ve  sıkça  duyulduğu  gibi  törelerde  kadın  için  hak  hukuk  yok,  sadece  çizilen  yaşama  uyma  hakkı  vardır. 

Mevcut  gidişatın  tersine  çevrilmesi  bir  mücadele  sorunu  olmaktadır.  Elbette  kadın  bütün  bu  eşitsizliklere  karşı  zamanında  mücadele  sahibi  olmuş, bu  uğurda  ciddi  bedeller  de  ödemiştir.  1857’de Chicago  eyaletinde  bir  fabrikada  yaşanan  yangın sonucu  140  kadının  can  verişi  elbette  oldukça  acı bir  gerçekliktir.  Bu  gerçekliğin  sonucunda  bugün dünyanın  her  yerinde  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü  kutlanır  hale  geldi. 

Yılın  365  günü  içinde  sadece  bir  günün  kadınlar için  bayram  olması  aslında  en  büyük  bencilliktir.  Bu da  kaynağını  toplumsal  cinsiyetçi  egemen  sistemden almaktadır.  Kadının  oldukça  büyük  kazanımlar  elde ettiği  kuşkusuzdur.  Onun  içinde  8  Mart  ve  baharın gelişi,  kadının  baharla  birlikte  yenilenmesi  olarak  algılanıp  kutlanmalıdır.  Zaten  kadının  yapısal  olarak da  yenilenmeye  açık,  yaratıcı  bir  gerçekliği  vardır. 
Bahar  her  zaman  için  insan  psikolojisinde  ve  ruh  halinde  bir  kıpırtıyı  yarattığı  için  baharı  müjdeleyen bayram  ve  içinde  kadını  simgeleyen  karakteristik  bir anlam  ifade  etmektedir.  Yanlış  olan,  bu  günün  salt bir  günle  sınırlanmış  olmasıdır. 

Toplumun  büyük  bir  çöküntüyle  yüz  yüze  olduğu  gerçeğinden  hareketle,  toplumun  önemli  bir kesimini  kapsayan  kadına  gereken  anlamı  biçmek ve  hak  ettiği  pozisyonu  oluşturmak,  bu  toplumun yarım  ve  sakat  kalan  yanını  tamamlamak  anlamına gelecektir.  Bugün  kadının  geçmiş  mirası  üzerinden yeşeren  birçok  kadın  örgütlenmesi  ve  hareketi  bulunmaktadır.  Bu  hareketlerin  toplumsal  eşitsizliğe karşı  büyük  bir  mücadele  gerçekliği  bulunmaktadır.  Ancak  bir  bütünen  yürütülen  kadın  mücadelelerinin  halen  yetersiz  kaldığını,  toplumdaki  kadının sorunlarına  köklü  çözümü  yaratamadığını  güncel yaşanan  kadın  katliamlarında  görmek  mümkün  olmaktadır.  Toplumun  sağlam  temellere  oturtulabilmesi  için  din,  dil,  ırk,  kültür  farkı  gözetmeksizin bütün  kadınların  toplumda  yaşanan  bu  kadın  katliamlarına,  kadın  üzerindeki  emek  sömürüsüne  karşı tek  yürek  tek  ruhla  mücadele  bayraklarını  yükseltmeleri  gerekmektedir.  Kadın  cinsi  dünyada  baskı altında  olan  ve  sistemin  tümüyle  hakim  olmak  istediği  en  önemli  özne  durumuna  gelmiştir.  Onun  için de  dünyadaki  bütün  kadınlar  aynı  anda  tek  bir  kadın  olmalı  ve  gerektiğinde  de  dünyanın  her  yerine yayılan  güller  olabilmelidirler. 

Toplumu  yeniden  kurmak,  yeniyi  adaleti  yaratmak  kadın  etrafında  gelişecek  eşitlikçi  toplumla olacaktır.  Bu  en  temelde  kadının  görevi  olduğu  gibi  kadınla  yaşamı  paylaşmak  isteyen  herkesin  görevi  olmaktadır. 

Kadınla  baharlaşmak,  toplumla  yeniden  buluşmak  umuduyla... 


DTP’de  Siyasetin 


•  • 


Öznesi  Kadındır 


Kadının  gücünü,  esas olarak  kadın ideolojisinden beslenen  bilinci belirler.  Sadece  kadın olmak  bir  belirleyicilik ifade  etmez.  Aslolan, kadın  özgürlük bilincine  sahip  olarak siyasette  varolabilmektir. 

demokratikleşmez. 

•  Günümüz  siyasetinde  erkek hakimiyeti  bu  kadar  damgasını vururken  kadın  renginin  hangi özgünlükleriyle  yaşam bulacağına  inanıyorsunuz? 

Kadın  olarak  bin  yıllara  dayanan 

erkek  egemenliğine  karşı  verilecek mücadelenin  zorlu  bir  mücadele  olduğunu  biliyoruz.  Başarmak  için öncelikle  kadının  kendi  kimlik  mücadelesini  kazanması  gerekmektedir.  Kadına  erkek  tarafından  biçilen ve  tarihin  en  kirli  karşı  devrimi  olarak  adlandırılan  ve  maalesef  kadına bir  kader  olarak  kabul  ettirilen  bu büyük  yalanı  reddetmesi  ve  bu  zihniyetle  mücadele  etmesi  kadının öncelikli  görevidir.  İkinci  önemli aşama  da,  bu  mücadelesini  örgütlü olarak  yürütmesidir.  Hatta  bunun için  gerekiyorsa  bir  kadın  partisi  kurarak  yaşamın  her  alanında  özgün kadın  kurumlaşmasını  yaratmalıdır. 
Genel  mücadele  süreçlerinde  bulunmak,  kadını  kendi  kimliği  ve  özgünlüğüyle  buluşturmayacaktır.  Kadın  kendisini  erkeğin  insafına  ve inisiyatifine  bırakamaz.  Kadının kendisine  yapabileceği  en  büyük kötülük  budur. 

•  Kadının  seçimlerdeki duruşunu  ve  gücünü  belirleyen nedir  veya  ne  olmalıdır  sizce? 

Bahsettiğimiz  gibi,  kadının  gücünü  esas  olarak  kadın  ideolojisinden  beslenen  bilinci  belirlemektedir.  Sadece  kadın  olmak  bir  belirleyicilik  ifade  etmez.  Günümüz  siyasetinde  sadece  kadın  olarak  varolanların  kadını  temsil  etmek  bir  yana  erkeğin  iktidarına  ortak  olduklarına  ve  kadın  adına  olumsuz  bir  rol oynadıklarına  tanık  olduk.  Aslolan, sadece  kadın  olarak  değil,  kadın  özgürlük  bilincine  sahip  olarak  siyasette  varolabilmektir.  Tersi  durum, erkeğin  tuzağına  düşmek  olur.  Egemen  erkek  iktidarı,  özellikle  kadını kullanarak  kendi  düzenin  meşruiyetini  sağlamaya  çalışmaktadır.  Bu tehlikeyi  kadın  iyi  okumalı  ve  buna karşı  cins  bilinci  ve  kimliğiyle  mücadele  etmeli  ve  her  ilişkisinde  kadın  olarak  ne  kaybettiğini  ne  kazandığını  iyi  düşünmelidir.  Erkeğe  kadın  üzerinden  bir  zafer  imkanı  tanımamalıdır. 

•  Olağanüstü  kongreye  gittiğiniz bir  süreçte  seçimler  sonrası örgütlenme  hedeflerinizde kadının  yeri  ne  olacak? 

Partimizin  kuruluş  felsefesinde ve  iddia  düzeyinde  kadının  en  üst 


Türkiye’de  yaklaşan  seçimler  dolayısıyla  tüm partilerde  kadının  toplumsal  yaşamda  ve  siyasette  temsil  düzeyi, siyasetin  demokratikleştirilmesinde kadına  biçilen  rol  ve  DTP’nin  bu konudaki  düşünce  ve  uygulamaların  ne  olacağını  DTP  Eşbaşkanı  Sayın  Aysel  Tuğluk  gazetemize  değerlendirdi: 

•  DTP’nin  önümüzdeki seçimlerde  kadına  dönük  bir planlaması  var  mı?  Kadın  kotası konusundaki  düşünceniz ve  uygulamanız  ne  olacak? 
Bilindiği  üzere  TBMM’de  kadın temsiliyeti  %  4.3’tür.  Bu,  Türkiye’¬ de  kadının  toplumsal  yaşam  ve  siyasetteki  yerini  göstermesi  bakımından  çarpıcı  bir  orandır.  Aynı  durum  neredeyse  tüm  partilerin  yönetim  ve  alt  kademelerinde,  belediye başkanlıkları  da  dahil  geçerlidir.  Bu gerçek  Türkiye’deki  siyaset  anlayışının  ne  kadar  erkek  egemenlikli olduğunu  göstermektedir.  Partimiz, tüm  bu  zihniyete  ve  kültüre  alternatif  olarak  siyasetini  toplumsallaştırmış  ve  kadına  siyasetin  demokratikleştirilmesinde  öncü  bir  güç  olarak  değer  vermiştir.  Bu  nedenle  seçim  stratejimizde  de  kadının  temsiliyetinin  sağlanması  için  %  40  kotasının  ilkesel  düzeyde  uygulanmasının  mücadelesini  vermiştir  ve  bunu devam  ettirecektir. 

•  Siyaset  alanında  seçimler itibariyle  DTP  olarak  kadına biçtiğiniz  misyon  nedir? 

Türkiye  de  dahil  Ortadoğu’da yaşanan  toplumsal,  siyasal  ve  ideolojik  tıkanmanın  temel  nedeni,  erkek  egemenlikli  iktidar  anlayışının yarattığı  kültür,  zihniyet  ve  yaşam alışkanlıklarıdır.  Tüm  bunların  aşılıp  demokratik  toplumsal  yaşamın, özgürlük,  adalet  ve  eşitlik  temelin¬ de  yeniden  düzenlenebilmesi  kadının  örgütlü  öncü  mücadelesine  bağlıdır.  Devrim  niteliğindeki  bu  değişimleri  şu  anda  iktidarı  elinde  bulunduran  erkek  egemen  zihniyet¬ ten  bekleyemeyiz.  Bunu  sağlayacak olan  kadının  kendi  öz  gücüne  dayalı,  erkeği  de  dönüştürecek  mücadelesidir.  Erkek  ve  kadın  arasında  yaşamın  her  alanında  eşitliğe  dayalı demokratik  bir  dengenin  kurulması gerekmektedir.  Dolayısıyla  siyasetin  daha  demokratik  bir  niteliğe  bürünmesinde  kadının  rolü  belirleyicidir.  Şunu  özellikle  belirtmek  istiyorum  ki;  kadın  özgürleşmeden  siyaset  de  demokratikleşemez,  siyaset 


düzeyde  temsiliyeti  ilkesel  bir  konudur.  DTP’de  siyasetin  öznesi  bu yanıyla  kadındır,  diyebiliriz.  Tüm örgütlerimizde  hedefimiz,  en  üst düzeyde  kadın  temsiliyetini  sağlamaktır.  Biz,  kadının  siyasete  girerken  ne  kadar  dezavantaj  durumlarda  başladığını  biliyoruz.  Bu  nedenle pozitif  ayrımcılık  uygulamasını  tüzüğümüzde  de  kabul  ederek  kadını bu  dezavantajlarından  kurtarmayı 
amaçladık.  Ki,  bu  uygulamayı  %  40 
kadın  kotasıyla  en  yüksek  uygulayan  ilk  ve  tek  partiyiz.  Bu  kazanılmış  haklarından  kadın  vazgeçmeyecektir.  Hatta  daha  da  ileri  götürme hedefinde  ısrarlı  olunacaktır. 

•  Eşbaşkanhk  yeni  dönemde 

bütün  parti  örgütlenmesinde 

nasıl  işledi,  bundan  sonra  nasıl 

işletmeyi  düşünüyorsunuz? 

Eşbaşkanhk  sistemi  Türkiye  siyasetinde  önemli  bir  yenilikti.  Liderlik  vasfı  ya  da  rolü  sadece  erkeğin  yapacağı  bir  işmiş  gibi  algılanmaktadır.  Bu  Türkiye  siyasetinde daha  da  böyledir.  Ki,  partilere  baktığınızda  tamamen  erkek  başkanlardan  oluştuğunu  göreceksiniz.  Kadının  da  bu  düzene  ahştırıldığmı  ve liderlik  rolünü  kendisine  biçmediğini  biliyoruz.  Bu  zihniyete  ve  kültüre  karşı  eş  başkanlık  sistemi önemli  bir  yenilikti.  Kadının  hem kendisine  güvenmesi  hem  de  erkeğin  liderlik  alanına  daha  hümanist ve  özgürlükçü  bir  müdahalesi  olarak  da  değerlendirilmelidir.  Ancak, eşbaşkanhk  sisteminin  erkeğin  dillendirdiği  gibi,  iktidarın  paylaşılması  değil,  iktidar  olgusunun  kadın  bilinciyle  demokratikleştirilmesi  ve dönüşüme  uğratılması  olarak  anlamak  daha  doğru  olacaktır.  Aslında hedefimiz  tüm  alt  örgütlerde  de  bunu  uygulanabilir  düzeye  getirmektir.  En  nihayetinde  tüm  topluma  bu eşitliği  yaymaktır.  Partimizde  ilk kez  uygulanmış  olması  itibariyle,  en başta  kendimizden  kaynaklı  sorunlar  yaşadık.  Ancak  özellikle  tabanımızın  bu  sistemi  benimsemesi  ve kadına  olan  güçlü  desteği  ile  bunları  büyük  oranda  aştık.  Erkeğin  alışkanlıklarından  kolay  vazgeçmemesi de  kimi  zaman  sıkıntılar  yaşanmasına  yol  açtı.  Mevcut  durumda  iyi  bir dengenin  yakalandığını  söyleyebiliriz.  Kadın  kendi  öz  iradesini  daha çok  yansıttıkça,  iktidarın  da  daha insani  bir  nitelik  kazanacağı  açıktır. 
Biz  de  bunu  başarmaya  çalışıyoruz. 
Kadın  kendisini  buldukça,  kendisine  döndükçe,  dünya  daha  yaşanılabilir  bir  yer  olacaktır  diye  düşünüyorum. 


Bahar  Toktaş 
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Bu  yıl  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü,  kadınların  sokaklarda özgürlük  taleplerini  dile  getirecekleri  yürüyüş  ve  mitingler,  kadın ve  barış  gibi  konuların  ele  alınacağı  paneller  ve  sahne  programı 

olan  gece  ve  şenliklerle  kutlanacak 


vrupa’da  kadın  özgürlüğü  için  mücadele  eden  pek  çok  kadın  kurum  ve  örgütü, 
8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününü  karşılamak için  hazır  olduğunu  açıkladı.  ‘Kadına  Yöneltilmiş  Her  Türden  Şiddet  ve  Ayrımcılığa  Son’,  ‘Tecrite Son  Barış  Hemen  Şimdi’,  ‘Kadınlar  Dünyayı  Şekillendiriyor’, ‘Toplumsal  Şiddete  Karşı  Toplumsal  Barış!’  sloganlarıyla  gerçekleştirileeek  olan  etkinliklere yoğun  ilginin  olması  bekleniyor! 

Bu  yıl  8  Mart  Dünya  Emekçi Kadınlar  Günü  kadınların  sokaklarda  özgürlük  taleplerini  dile  getireeekleri  yürüyüş  ve  mitingler, kadın  ve  barış  gibi  konuların  ele alınacağı  paneller  ve  sahne  programı  olan  geee  ve  şenliklerle  kutlanaeak.  1  Mart  tarihinden  itibaren  başlama  startının  verildiği  etkinliklerden  bazıları  şöyle: 

İsviçre 

10  Mart’ta  İsviçreli  kadın  örgütlerinin  katılımıyla  sloganlar  eşliğinde  Zürich  Hechplatz’da  saat 13:00’te  bir  yürüyüş  gerçekleştirilecek  ve  aynı  günün  akşamı  Zürich  Kürt  Kültür  Derneğinde  Sanatçı  Berivan'mn  yer  alacağı  bir programla  sona  erecek. 

Almanya 

10  Mart’ta  saat  12:00’de  CO- 
RAGE  Uluslararası  Kadın  Dayanışma  Platformu,  DİDİE  ve 
MLKP  Kadın  Kollarının  katılacağı bir  yürüyüş  yapılacak.  GENİ  Kürt Kadın  Barış  Bürosu  ve  Dortmund Kadın  inisiyatifinin  organizede  yer aldığı  ‘Kadınlar  Dünyayı  Şekillendiriyor’,  ‘Tüm  Dünya  Kadınları Elele'  adıyla  yapılacak  yürüyüş Dortmund  Hbf  önünde  başlayarak, yürüyüş  bitiminde  yapılacak  bir mitingle  son  bulacak.  Yürüyüşe Köln,  Dortmund,  Duisburg,  Essen,  Düsseldorf,  Bonn  bölgeleri katılım  sağlayacak. 


Kassel 

11  Mart'ta  saat  15:00’te  başlayacak  olan  yürüyüşün  ardından  bir konser  programı  gerçekleştirilecek.  Kassel  Belediye  binasının önünde  başlayacak  yürüyüş  Kürt kadın  örgütleriyle  birlikte  15  Alman  kadın  örgütü  tarafından  ortak organize  edilecek.  Atol  Kassel, AUE  Kassel,  CUGE  Kassel,  Die Lienke  Eraun  ,  Eraun  Hause  Kassel,  Eraun  Lesben  Kassel,  Kassel Linke  AUS,  Eereundinin  Srilan- ka,  Margantin  Bundnis,  Mantags Dem,  Sav  Weiben  Zentrum  Gura- ge  Bauna  Tal,  Eraun  Kültür  Zentrum,  MLPD,  DGB,  Efengelische Kirche  E.V.  yürüyüşe  katılacak olan  bazı  örgütler. 

Hollanda 

3  Mart  tarihinde  saat  13:00  itibariyle  Den  Haag  Central  önünde başlayacak  olan  yürüyüşe  Den Haag,  Arnheim,  Roterdam,  Amsterdam  gibi  büyük  şehirlerinden kadınlar  katılım  gösterecekler. 

Marsilya 

10  Mart  tarihinde  Marsilya’da 
Kürt  kadınlarının  organize  ettiği yürüyüş,  Canebiere  Kilisesi’nden başlayarak  Vieuxport’a  kadar  devam  edeceği,  ardından  yapılaeak olan  bir  mitingle  tamamlanacağı 


öğrenildi. 

8  Mart  günü  farklı  halklardan 
kadınların  elele  vererek  sorunlarını  ve  çözüm  taleplerini  ifade eden  dövizleriyle  yürüyüşler  gerçekleştirecekleri  bölgelerden  bazıları  şöyle:  Berlin,  Nürnberg, Ereiburg,  Ulm,  Saabrücken,  İngiltere,  Belçika. 

Yürüyüşlerin  yanı  sıra  şenlikler ve  geceler  düzenleyecek  olan  yerlerden  önde  gelenler  ise;  Stuttgart, Paris,  Ulm,  Göteburg,  Bremen, Hamburg,  Wupertal,  Duisburg, Köln,  Erankfurt,  Darmstad.  Nürnberg. 

Bu  arada  Kasım  ayında  açılışını yapan  UTAMARA  Kadın  Buluşma  Merkezi  de,  8  Mart  günü  başlayacak  olan  'Kürt  Kadınlarının Sesleri'  adlı  resim  sergisinin  yanı sıra  11  Mart  2007Me  ‘Şiddete Karşı  Sessiz  Kalmıyoruz,  Harekete Geçiyoruz"  sloganıyla  Doris  Eylmüller  (Neuwied  İlçesi  Eşit  Haklar  Görevlisi),  Dagmar  Plum  (Solwodi  Koblenz  Zorda  Olan  Kadınlar  İçin  Danışmahk  ve  Yardım Merkezi),  Agisra  Köln  (Göçmen Kadınları  Danışma  Merkezi),  Troisdorf  ve  Bad  Honnefteki  kadın merkez  temsilcilerinin  katılacakları  ortak  bir  tartışma  platformu düzenleyeceklerini  açıkladı. 


Haber  Merkezi 


CENİ  4.  Olağan  Kongresini  Gerçekleştirdi 


18  Şubat  2007  tarihinde  Geni 
Kürt  Kadın  Barış  Bürosu  4. 
Olağan  Kongresini  gerçekleştirdi.  Köln’de  gerçekleşen  kongreye 
75  üye  katılırken  tüzüksel  bazı  değişiklikler  de  yapıldı. 

Bir  yıllık  çalışmaların  ele alındığı  kongrede,  kadın  kurumlaşmasının  önemi  ve  Geni’nin  bu  öne¬ me  denk  yürüttüğü  çalışmalar  değerlendirildi.  Özellikle  gelişen  son siyasal  gelişmelerle  birlikte  Kürt kadınının  barış  sürecindeki  örgütlü mücadelesinin  öncülük  düzeyi. 
Tüm  kadın  kurumlarıyla  olan  ilişkilenme  ve  üyesel  çalışmaları  ele alındı.  Kongre  de  Geni  olarak  bir çalışma  düzeyinin  yakalandığı  ancak  bunun  süreci  karşılamada  ye¬ 


tersizlikleri  barındırdığı  ve  kurumun  asıl  misyonuna  denk  örgütlenme  ve  çalışma  yürütme  koşullarının nasıl  yaratılacağı  üzerinde  tartışmalar  geliştirildi.  Yeni  dönem  planlamasında  özellikle  başlatılan  'Kadı¬ 


nın  Barış  Sürecindeki 
Tavrı'  konulu  imza kampanyasıyla  birlikte yabancı  kurum  ve  kuruluşlarla  ilişkilenme,  üyelik  başvurularını  arttırma,  varolan  üyelerin  bulundukları  sahalarda  Geni'nin  çalışmalarını  yürütme  çalışmasında  yer alma  konularında  kararlaşma  sağlandı. 

Tüzüksel  olarak  beş  kişilik  olan yönetim  sayısı  arttırılarak  beş  asil, iki  de  yedek  olmak  üzere  yedi  kişilik  yönetime  kavuşturuldu.  Yeni yönetime  Songül  Karabulut,  Eethi- ye  Kahraman,  Hamide  Akbayır, Melike  Yaşar,  Ülkü  Akhan  asil  üye olurken,  Hatice  Keser  ve  Cemile Dağdeviren  ise  yedek  olarak  yönetim  birimini  oluşturdu. 


Haber  Merkezi 


Kadına  dair 


Sevgiye  Dair 

>  ğer  bir  insanı  seviyorsan,  ona  sonsuz alan  verirsin.  Senin  varlığın  onun  için- 

-1 — ^  de  büyüyeceği,  birlikte  büyüyeceğiniz bir  alandan  ibarettir.  “ 

Gelin  bugün  sevgiden  konuşalım.  Varlığında her  şeyin  var  ve  anlamlı  ve  derin  ve  güzel  olduğu  yokluğunda  karanlığın  korkunun,  sınırların, dinlerin,  savaşların  olduğu  sevgiyi  hani  hep  dilimize  doladığımız,  uğruna  ölüp  öldüreceğimiz sevgilerimizi  konuşalım. 

Şu  sözlere  kulak  verinee  yaşamınızda  gerçek sevgi  var  mı  diye  düşüneeeksiniz,  buna  eminim. 

“Beni  seviyorsan  onunla  konuşmazsın”. 

“Akıllı  kız  olursan  anne  seni  sever!”. 

“Ailenle  haşır  neşir  olma  sevgimi  kaybedersin”. 

“Yemeğini  bitirmezsen  seni  sevmem”. 

“Seni  severim  ama  bir  şartla”  vs...  Gördünüz mü  ne  hale  getirmişiz  güzelim  sevgiyi.^  Koşullarla,  tehditlerle  sarıp  sarmalamış  ve  sonunda  onu ortadan  kaldırmışız.  Sevgi  hiç  koşullu  olur  mu.^ Sevginin  olduğu  yerde  tehdite  gerek  var  mıdır.^ 

Sevgi  varsa  korku  olmaz,  olmamalı.  Çocuk, anne  babasından  kadın  eşinden  korkuyorsa  orda sevgi  yoktur.  Belki  bir  tanışıklık  vardır.  Bu  uzun yıllar  süren  bir  tanışıklık  da  olabilir  ama  güven yok.  Korku  varsa  orada  sevgiden  sözedilemez. 

Günümüz  gençlerine  bakın,  iki  günlük  tanışıklıktan  sonra  sevgiden  bahsetmeye  başlarlar. 
Arkasından  koşullar,  kıskançlıklar  gelir,  sonra  da “aslında  ben  sevmiyormuşum”  der  bitirirler.  Burada  sevginin  varlığından  söz  edilebilir  mi.^ 

Sevgi  başlar  ama  bitmez.  Sevginin  başlangıeı vardır  ama  sonu  yoktur.  Gerçek  sevgi  yaşanılana sunulan  özgürlükle,  sınırların,  kısıtlamaların  koşulların  kaldırılmasıyla  yaşanır.  Bir  şeyler  beklemez  seven  kişi;  hesaplar  yapmaz  ve  en  önemlisi de  sahiplenmez. 

Sevgi  yürekte  açan  bir  çiçek  gibidir.  Herkesin  kolay  kolay  yeşertemediği  bu  çiçeğin  tüm dünyadaki  yüreklerde  açtığını  düşünsenize!  İşte o  zaman  ne  sınırlara,  devletlere,  ne  de  inançlara ihtiyacı  kalmayacaktır  insanların.  Tüm  insanların dini  sevgi  olsaydı,  dinler  uğruna  ölümler  olmasına  gerek  kalmazdı.  Kimse  kimseye  sınırlar  koymaz,  bu  sınırlar  uğruna  ölünmezdi. 

Sevgi  emektir.  Ayrıea,  kendisini  unutmak karşıdaki  olmak  demektir.  Kuru  kuru  ‘kurbanın olayım’lar  değil;  zaman  ayırmak,  sevilenin  varlığına  ulaşmak  demektir.  Bu  da  hele  günümüzde hiç  de  kolay  olmamalı.  Bireyselliğin  mal  mülk kültürünün  olabildiğince  kışkırtıldığı  zamanımız sisteminde  kendini  unutmak,  mülkiyet  duygusundan  uzaklaşmak  çok  zor  ama,  imkansız  değildir.  Hatırlamanız  ya  da  bilmeniz  gereken  şey, hiç  kimsenin  hiç  kimseye  ait  olmayaeağı,  herkesin  varlığı  ve  iradesiyle  kendine  ait  olduğudur. 
Kızınız,  oğlunuz,  eşiniz,  yoldaşınız  size  ait  değillerdir.  Yaşları  ne  olursa  olsun,  bağımsız  bireyler ve  iradelerdir.  Onları  sevgi  adına  sahiplenip,  koşullar  ve  sınırlarla  daraltarak  aneak  varsa  bile, olanı  kaybedersiniz.  Çünkü  sevgi  aneak  özgür bireyler  arasında  yaşanır.  Bu  çerçevede  kadının özü  gereği  paylaşımeıhğı,  fedakarlığı  ve  emekçiliği  sayesinde,  sevgiyi  daha  kolay  yakalayacağına olan  sonsuz  inancımla,  8  Mart’ı  da  bu  ruhla  karşılamanızı  diliyorum.  8  Mart  en  çok  da  kendi einsimizi  sevmenin  miladı  olsun! 


5 


Mart  2007 


Mart  2007 


6 


İntiharlar  karşısında  çözüm  arayışları  sadece  bir  bireyle  ya  da  bir  hareketle  sınırlı elişmez.  Çözüm  arayışları  tek  kaldı  mı,  parçalı  kaldı  mı  bir  güç  oluşturulamıyor.  Ancak çözüm  çabaları  birleştirilebilirse,  duyarlı  kesimlerin,  kadın  hareketlerinin,  sivil  toplum 

kuruluşlarının  çabaları  ortaklaştırılabilirse  belli  bir  çözüme  gidilebilir. 


Burada  ortaya  koymak  istediğim  şey,  insanların  inandıkları  ideolojilere,  felsefelere, geleneklere  kendilerini  kurban  etmeleridir.  Ya  da  egemen  sistemin  böyle  bir  rol  biçerek  insanları  kurbanlık  duruma  getirmesidir. 
Yine  Filistin'de,  Irak'ta  her  gün  gerçekleştirilen  intihar  eylemlerini  örnek  verebiliriz.  Bu  eylemler  düşman  olarak  belledikleri  sisteme  karşı  bir  tavır,  direniş olarak  gelişir,  kendi  hayatlarını  ortaya koyarlar.  Burada  yaşanan  intihar  yine sistemin  getirdiği  çözümsüzlüğe  dayanıyor.  Bir  Filistin  sorunu  yılların  çözülemeyen  sorunudur  ve  beraberinde  böyle bir  gerçekliği  ortaya  çıkarıyor.  Filistin sorunu  bir  çözüme  kavuşsaydı  ya  da Irak'ta  yaşanan  katliamlara  karşı  daha duyarlı,  daha  çözümleyici  demokratik yol  arayışı  olsaydı,  eminim  ki  insanlar intihar  eylemlerine  yönelmezlerdi.  Sonuçta  ortada  bir  sorun  var  ve  bu  insanlar da  intihar  eylemini  bir  çözüm  olarak  geliştirmeye  çalışıyorlar.  Ama  özünde  sistemin  getirdiği  bir  çözümsüzlüktür.  Kaostan  kaynaklı  bir  baskı  oluşuyor  ve  buna  karşı  da  bu  tarz  eylemler  ortaya  çıkıyor.  "Öldükten  sonra  cennete  gideceğim,  bu  dünyada  mutlu  yaşayamadım, diğer  dünyada  mutlu  yaşayayım"  diyerek  bazı  insanlar  bu  yola  başvuruyor. 
Ama  sonuçta  bu  da  bir  çözümsüzlüktür. 


•  Yani  intihar  ideolojik  bir  sorun olarak  mı  kendisini  dayatıyor? 
Sorunun  çözümü  boyutuyla  nasıl yaklaşabiliriz?  Madem  ki  bu sorunun  egemenlikten  kaynaklı ideolojik,  felsefi,  inançsal, psikolojik,  sosyolojik  bir  çok boyutu  var,  bunun  karşısında  nasıl bir  ideolojik  yaklaşım  olmalı? 

Bu  çok  zor  bir  soru.  Çünkü  içinde yaşadığımız  süreç  itibariyle  gerçekten çözüm  noktasında  insan  zorlanıyor.  Ön¬ 


derliğimiz  "sistem  sürekli,  bir  saniye  bile  aralıksız  kendini  yeniliyor"  diyor.  Bizim  bunun  karşısında  gerçekleştireceğimiz  en  önemli  çözüm  de,  bu  sisteme karşı  bir  saniye  bile  aralıksız  çözüm  arayışına  gitmektir.  Bu  çözüm  arayışı  da  sadece  bir  bireyle  ya  da  bir  hareketle  sınırlı  gelişemez.  Çözüm  arayışları  tek kaldı  mı,  parçalı  kaldı  mı  bir  güç  oluşturulamıyor.  Ancak  çözüm  çabaları  birleştirilebilirse,  duyarlı  kesimlerin,  kadın hareketlerinin,  sivil  toplum  kuruluşlarının  çabaları  ortaklaştırılabilirse  belli  bir çözüme  gidilebilir.  Hep  deriz  ya  el  ele vermek,  işte  el  ele  verebilirsek  bu  sorun çözülebilir. 

Bir  de  insanların  mutlu  olma  arayışları  önemlidir.  Biz  nasıl  mutlu  olabiliriz?  Mutluluk  anlayışımız  nasıl  olmalıdır?  Önümüze  koyduğumuz  hedeflere çoğu  zaman  ulaşamayabiliriz,  yanılabiliriz,  yenilebiliriz  de.  Ama  kaybetme  ihtimalini  her  zaman  göz  önünde  bulundurmalıyız.  Tabii  ki  burada  yenilgiyi, kaybedişi  kabullenelim  demiyorum. 
Fakat  olumsuz  durumlarla  karşı  karşıya gelindiğinde  donanımlı  olmak  çok önemlidir.  Her  zaman  kazanmak  ya  da her  zaman  kaybetmek  yoktur.  Yaşam sürdükçe  karanlığı  da  aydınlığı  da  iç  içe yaşıyoruz.  Karanlık  olmadan  aydınlık olmaz,  zorlukları  yaşadığımız  ve  çözdüğümüz  takdirde  mutlu  oluruz.  Yaşam eğer  tek  yönlü  olsaydı,  sadece mutluluk  olsaydı,  mutsuzluk;  sadece  mutsuzluk  olsaydı,  mutluluk olmazdı;  tanıyamazdık.  Bu  iki  uç aslında  birbiri  ile  çok  bağlantılıdır. 
Tıpkı  ölümle  yaşam  gibi.  Ölüm  olmasaydı  belki  yaşam  bu  kadar  anlamlı  olmazdı,  yaşam  bu  kadar  anlamlı  olmasaydı,  belki  ölümü  düşünmezdik  bile.  İnsan  kendisine bunu  psikolojik  olarak  da  kabul ettirebilmelidir.  Nasıl  olsa  öleceğiz,  ama  yaşadığımız  süreç  boyunca  yaşama  anlam  verebilmek,  anlamlı  mutluluk  yollarını  bulabilmek  gerekir.  Ki  bu  da  büyük  bir mücadeleyi  gerektirir. 

Yine  doğayla  iç  içe  olmak  da çok  önemlidir.  Kentleşmeye,  soyut bir  yaşama  gittikçe  insanlar  mutsuzlaşıyor,  boşluğa  düşüyorlar. 
Özümüze  yaklaştıkça,  doğayla  bütünleştikçe  aslında  yaşanan  sorunlar  biraz  daha  azalıyor,  sadeleşiyor. 
Örneğin  köyde  yaşayan  insanlar  ne yaptıklarını  bilirler,  kendi  emeklerinin sonuçları  ile  direkt  karşı  karşıyadırlar. 
Sonuç  alabiliyorlar.  Kentte  yaşayan  insan  için  bunu  ele  aldığımızda  ise  bu  boyutta  özellikle  emeğine  yabancılaşma derindir.  İnsan  ürettikçe  ve  sonuçlarını gördükçe  mutludur.  Ben  bir  şeyler ürettiğim  zaman  mutluyumdur.  Üretimi  esas  alarak  yol  belirleyebilmek  çok önemlidir. 

Her  ne  kadar  çözümler  farklı  yerlerden  gelse  de,  bu  yeterli  değildir.  İnsanın  kendi  kendisine  mutlu  olma,  müca¬ 


dele  ile  anlamlı  yaşam  arayışına  girmesi gereklidir. 

Yine  insanlar  yalnız  kaldıkça  intihar psikolojisi  daha  derinleşiyor.  Toplumdan  kopuş  kötüdür.  İnsan  toplumdan koptuğunda,  yalnızlaştığında  değersizlik  psikolojisine  giriyor,  yaşam  anlamsızlaşıyor.  Bunun  için  bireyin  toplumdan  kopmaması  gerekir.  Önderliğimiz birey  ve  toplumun  optimal  dengesini kurmaktan  bahsediyor,  ne  topluma tümden  bağımlı  kalmak,  ne  de  bireyin her  şeyden  ve  herkesten  kopuk  tek  başına  kalması.  Birey  sosyal  bir  varlıktır ve  yaşamak  için  topluma  ihtiyacı  vardır.  Eğer  toplumdan  kopulursa,  örgütlenme  koşulundan  kopulursa,  yaşanan sorunlar  birey  açısından  çözülemez.  Birey  her  şeyi  tek  başına  yapamaz,  ne  kadar  güçlü  olursa  olsun  yapamaz.  Toplumsal  bağın  olması  gerekiyor.  Bu  anlamda  kadınlar  olarak  da  intihar  ve  her türden  şiddet  karşısında  birlikteliği  yakalamamız  gerekiyor.  Kadınların,  özellikle  de  yalnızlık  yaşayan  ve  çözümsüz kalan  kadınların  kadın  hareketlerine katılımı,  kadın  örgütlenmelerinde  yer alması,  bu  çıkmazı  aşmak  açısından çok  önemlidir. 

Irak'ta,  Türkiye'de,  Avrupa'da,  Afganistan'da  ve  her  yerde  kadınlar  benzer  sorunlar  yaşıyor.  Her  ne  kadar  farklı  çalışma  zeminleri  olsa  da,  farklı  ideolojiler  olsa  da,  sonuçta  ortak  yaşadığımız  sorunlar  var.  Bu  ortak  yaşadığımız sorunlar  çerçevesinde  bir  araya  gelme şansını  yakalayabilmek  önemlidir.  Bu birliktelik  ortak  konferanslar  çerçevesinde  de  oluşabilir.  Sisteme  karşı  ortak bir  güç  oluşturabilmek  çok  çok  önemlidir.  Ki  zaten  sistemin  en  büyük  korkusu  da  budur.  Örgütlü  bir  kadın  gücünün  karşısında  olması.  Çünkü  örgütlü bir  güç  sistemin  karşısında  olduğunda sistem  zayıflıyor.  Ama  tek  tek  ya  da parçalı  mücadele,  sistemi  güçlendiriyor,  başarıya  ulaştırıyor.  Sistemi  daha zayıflatabilmek  için  örgütlü  gücün  olması  şarttır. 


•  Bundan  sonra  da  çalışmanızı yürüteceksiniz.  Konuyla  ilgili  olarak size  başvurmak  isteyen  kadınlar 

ya  da  diyaloğa  geçmek  isteyen  kadın örgütleri  size  nasıl  ulaşabilir? 

Şu  anda  daha  çok  internet  üzeri  bazı bağlantılarımız  var.  Kadınlar  bu  konuyla ne  kadar  ilgili  olurlarsa  o  kadar  güçlü  ve başarılı  bir  sonuç  ortaya  çıkacağına  inanıyoruz.  Bu  nedenle  bizimle  ilişkiye geçmelerini,  emeğimizi  ortaklaştırmayı istiyoruz.  İnternet  aracılığı  ile  bize  ulaşılabilir.  Email  adresimiz: kadininumudu@hotmail.com 

•  Bildiğiniz  gibi  25  Kasım  Kadına Karşı  Şiddetle  Mücadele  Günü  olarak  anılıyor,  çeşitli  eylemsellikler geliştiriliyor.  Bu  güne  yönelik  olarak özellikle  araştırma  konunuz  olan intiharlar  kapsamında  vermek istediğiniz  mesaj  var  mı? 

Güncel  olarak  takip  ettiğimiz  kadarıyla  kadın  mücadelesi  açısından  moral verici  çalışmalar  var.  Basm-yayın  organlarına  yansıyan  kadın  hareketlerinin  ya da  diğer  kurumlarm  geliştirdiği  toplantılar,  konferanslar,  özellikle  bu  güne  yönelik  gerçekleştirdikleri  tartışmalar umut  verici.  Ama  tabii  sorunları  kökten çözme  boyutuyla  hala  yeterli  değil.  Kadına  şiddet  her  an  her  saniye  yaşanıyor, çok  kapsamlıdır.  İntiharlar,  kadın  cinayetleri,  fuhuş,  tecavüz  çok  yoğun  yaşanıyor.  Bu  çerçevede  sadece  bir  gün  değil,  her  gün  mücadele  etmek  çok  önemlidir.  25  Kasım,  kadın  etrafında  ortaya çıkan  sorunların  çözüme  ulaşmasında, tüm  kadınların  tek  ses  olabilmesinde, birliği  yakalamasında  bir  çıkış  günü  olmalıdır.  Özellikle  böyle  bir  gün  çözüm patlamasına  dönüşmelidir,  intiharlar için,  kadına  uygulanan  işkence,  tecavüz için,  fuhuş  için  bir  çığlık  olmalıdır.  Hem de  sistemi  sarsacak  ve  çözümü  geliştirecek  bir  çığlık  olmalıdır.  Mücadele  ile yaratılacak  yeni  ve  özgür  yaşamın  anlamında  intiharları  öldürelim.  BİTTİ 


Deniz  AYCA 


YÖGEH  YENİDEN 
ÖRGÜTLENİYOR 


‘Köy  ve  mahallelerde  gençlik  komün  ve birimlerinin  oluşturulması  örgüt  yapımızın en  can  alıcı  yönünü  teşkil  ediyor. 


Türkiye  Gençlik  Hareketinin  örgütlenme  sistemi,  geldiği düzey  ve  hedefleri¬ ne  ilişkin  olarak  Demokratik  Toplum  Partisi  Gençlik Meclisleri  Merkez  Yönetiminde yer  alan  Pelin  Yılmaz  gazetemize yaptığı  açıklama  da  gençlik  olarak hedefledikleri  örgütlenme  sistemini,  bu  amaçla  yaptıkları  çalışmaları anlattı. 

DTP  Gençlik  Meclisinde  faaliyet  yürüten  Yılmaz,  sistem  ve  model  olarak  meclisleşmeyi  esas  aldıklarını  belirterek,  meclis  oluşturmanın  alttan  üste  doğru  bir  örgütlenme  tarzı  ile  yapıldığını  söyleyerek  oluşturacakları  sisteme  dair şunları  ifade  etti:  ‘Köy  ve  mahallelerde  gençlik  komün  ve  birimlerinin  oluşturulması  örgüt  yapımızın en  can  alıcı  yönünü  teşkil  ediyor. 
Çünkü  taban  olarak  tanımladığımız  yerler  buralar.  Mahalle  ve  köy birim-komün  temsilcileri  ve  yeteri kadar  aktif  üyenin  bir  araya  gelmesi  ile  ilçe  meclisleri  oluşuyor. 
Yine  ilçe  gençlik  meclislerinin temsilcileri  ve  yeteri  düzeyde  aktif üyenin  bir  araya  gelmesi  ile  il gençlik  meclisleri  oluşuyor.  Aynı durum  genel  meclis  içinde  geçerli oluyor.  Yani  il  gençlik  meclislerinin  temsilcileri  ve  ihtiyacı  karşılayacak  sayıda  aktif  üyelerin  bir  araya  gelmesi  ile  DTP  genel  gençlik meclisi  oluşmuş  oluyor’. 

Yılmaz  özellikle  adı  geçen  aktif üye  kavramına  ilişkin  olarak  da  şu tanımlamayı  yaptı:  ‘Aktif  üye  o  ilçenin,  ilin  sınırları  içinde  herhangi bir  mahalle  ve  ilçeye  bağlı  kalmaksızın  örgütsüz  olan  mahalle  ve ilçeleri  örgütlemek  için  görev  almış  gençlik  kadrolarıdır.  Aynı  husus  genel  meclisimizin  aktif  üyeleri  için  de  geçerlidir.  Bu  durumda sistemimiz  bir  taraftan  mahalleden,  kente  kadar  bir  temsiliyeti gerektirirken,  diğer  taraftan  örgütsüz  alanlara  açılmak  amacıyla  daha profesyonel  kadrolar  üzerinden  şekilleniyor’. 

Oluşturdukları  örgütsel  sistemlerinde  komitelerin  bulunduğunu ifade  eden  Yılmaz,  şu  aşamada  örgütleme,  eğitim,  maliye  ve  dış  ilişki  komitelerinin  oluşturulduğunu ifade  ederek,  komiteleşmedeki  temel  amaçlarının  eğitim,  örgütlenme,  maliye,  dış  ilişkiler  vb.  gibi birbirinden  daha  farklı  ve  özgün yaklaşımları  gerektiren  alanlarda profesyonelliğin  yakalanması  ve tüm  bunların  özgünlüğü  ile  bir uyum  içerisinde  geliştirilmesini kapsadığını  belirtti. 

Diğer  gençlik  örgütleri  ile yurtsever  gençlik  hareketi kimliğiyle  bir  ortaklaşmayı sağlıyoruz. 

Yaşadıkları  ülkede  genel  bir gençlik  hareketinden  bahsetmenin oldukça  zor  olduğunu  belirten  Yılmaz;  ‘parçalı  bir  duruşun  olduğunu  söylemekte  yarar  var.  Tüm gençlik  yapılarıyla  aynı  düzeyde ilişkilendiğimizi  söyleyemeyiz. 

Kürt  özgürlük  mücadelesinin  yarattığı  ideolojik  zemin  üzerinden 


örgütlenen  gençlik  örgütleri  ile  elbette  ilişki  hukukumuz  daha  farklı oluyor.  Türkiye’de  bu  zeminde  örgütlenen  gençlik  örgütleri  olarak Yurtsever  Gençlik  Hareketi  kimliği  ile  bir  ortaklaşmayı  sağlıyoruz. 
Bunun  dışında  diğer  demokratik, sol,  sosyalist,  devrimci,  anti-kapitalist  gençlik  örgütleri  ile  de  ortak gençlik  inisiyatifleri  oluşturuyoruz. 
Bu  inisiyatifler  tam  olarak  bir  harekete  dönüşmese  de  zamanla  ortak  bir  harekete  evrilme  potansiyelini  taşımaktadır.  Bizleri  bu gençlik  örgütleri  ile  ortaklaşmaya götüren  temel  esaslar  var.  Bunların başında  ülkemizdeki  demokrasi sorunu  ve  buna  bağlı  olarak  açığa çıkan  bir  çok  problemdir.  Yine  sistemin  gençlik  üzerinde  geliştirdiği siyasal,  sosyal  ve  ekonomik  yaklaşımlar  bizlere  daha  güçlü  ve  ortak mücadele  etme  gerekliliğini  dayatıyor. ’dedi. 


Gençlik  hareketi  olarak  ilan 

edilen  ateşkesi  sahiplenmek 

hedefimizdir. 

Türkiye’nin  en  temel  sorununun  Kürt  sorunu  olduğunu,  Kürt sorunu  çözülmeden  diğer  sorunların  çözülemeyeceğini  ifade  eden Yılmaz,  1  Ekim  tarihli  tek  taraflı ateşkes  kararının  hak  ettiği  karşılığı  bulmadığını,  demokrasi  güçleri¬ nin  de  bu  karara  yeterince  sahip  çıkamadığını  belirterek,  barış  sürecinin  kalıcı  toplumsal  bir  barışa  dönüşmesi  için  yaptıkları  etkinliklerden  bahsetti. 

DTP  gençlik  meclisleri  olarak ateşkese  karşı  duyarsız  kalmamaya çalıştık.  Fakat  bunun  yeterli  olmadığı  da  bir  gerçeklik.  Şimdiye  kadar  yaptığımız  gençlik  halk  toplantıları  ile  bu  süreci  mümkün  olduğunca  geniş  bir  kesime  taşırmaya çalıştık.  Yine  yaptığımız  çeşitli  eylem  ve  etkinlikler  ile  bu  süreci  sahiplenmeye  çalıştık.  Bir  çok  ilde ve  genel  düzeyde  diğer  sol,  sosyalist  gençlik  örgütleri  ile  barış  ve kardeşlik  için  ‘Gençlik  İnisiyatifleri’  oluşturduk.  Bu  inisiyatiflerin öncülüğünde  İstanbul,  İzmir,  Adana,  Mersin,  Antalya  ve  Ankara  illerinde  basın  açıklamaları,  meşaleli yürüyüşler,  bildiri  dağıtma  ve  panel-seminer  gibi  çeşitli  etkinlikler yapıldı.  Yine  özellikle  Kürt  illerin¬ 


de  Kürt  gençliği  adına  Başbakana ve  meclis  başkanma  faks  ve  mektup  gönderildi.  Bu  inisiyatif  çalışmalarını  önümüzdeki  günlerde  yoğunlaştıracaktır.  Önümüzdeki  aylarda  da  Türkiyeli  tüm  gençler  adına  meclis  önüne  gidip  taleplerimizi dile  getirmekten  tutalım,  ortak gençlik  mitinglerinin  yapılmasına kadar  bir  dizi  etkinlik  düşünülüyor.  Tüm  bu  çalışmalar  bizim  için stratejik  bir  önem  taşımaktadır. 

Ateşkesin  cevap  bulmaması  durumunda  önümüzdeki  bahar  aylarında  bozulma  riskinin  bulunduğunu  belirten  Yılmaz,  şiddetli  çatışmaların  yaşanmasının  olasılık  dahilinde  olduğunu  söyleyerek,  “Mayıs Ayı  ile  birlikte  gelişebilecek  bu  çatışmak  ortamın  bir  parçası  olmak  istemiyoruz.  Bilindiği  gibi  tarihten bugüne  gençler  hep  savaşların  piyonları  olarak  kullanılmışlardır.  Biz Kürt  gençleri  olarak  bu  savaşın  bir parçası  olmamak  ve ülkemizde  demokrasi  anlayışının  gelişmesi  içinde  önemli bir  yeri  olan  vicdani ret  hakkının  yasal  bir hak  olarak  kabul  görmesi  için  bir  dizi  etkinlik  yapacağız.  Zorunlu  askerliği  red hakkını  teşvik  etmek için  yoğun  ve  uzun soluklu  faaliyetlerimiz  olacaktır’  diye gelişen  süreç  karşısındaki  tutumlarını belirtti. 

8  Mart  ve  Newroz’un  tarihine 
denk  bir  biçimde  direniş ruhu  ile  karşılanması  İçin elimizden  geleni  yapacağız. 

8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününe  genç  kadınlar  olarak kendi  özgünlüğümüz  ve  örgütlülüğümüz  ile  katılacağız.  Demokratik Özgür  Kadın  Hareketi  içerisinde Genç  Kadın  Komitesi  olarak  temsiliyet  sağlıyoruz.  Kadın  Hareketimizin  bir  çok  il  ve  ilçede  almış  olduğu  miting  vb.  planlamalara Genç  Kadın  birimi  olarak  genç  kadın  kortejleri  ve  özgün  pankartlarımızla  katılacağız. 

Newroz  bu  yıl  daha  bir  önem kazanıyor.  Biz  de  bu  ciddiyetle yaklaşıyoruz.  Tüm  organizasyonlar içinde  yer  alacağız.  8  Mart  ve Newroz’  un  tarihine  denk  bir  biçimde  direniş  ruhu  ile  karşılanması  için  elimizden  geleni  yapacağız. 
Newrozları  biz  sadece  festivaller biçiminde  ele  almıyoruz.  Bu  yılki Newroz’da  Kürt  halkının  kendi rengini  belli  edeceği  bir  Newroz olacaktır.  Ayrıca  kutlamaları  tek bir  gün  ile  sınırlandırmayacağız. 
Büyük  küçük  demeden  8  Mart’tan sonra  alanlarda  Newroz’u  kutlama¬ ya  başlayacağız. 


Fatma  Savcı 


Gençlere  dair 


Tel  Örgüler 

Tel  örgülerle  örülü  hayatımız.  Bizse  sevdiklerimizin  uzağındayız.  Ama  içimizde¬ ki  ses,  yanhzlaşmak  istemeyen  bir  duyguyla  alıp  götürür  ruhumuzu,  tel  örgülerin  ardından,  sevdiklerimize...  Sesimiz  sevdiklerimizin  sesinde  tel  örgüleri  yırtarcasma  buluşur!..  Nerede tel  örgüler.^  Neyi  çağrıştırır  bize.^  Kimileri  için "yalnızlık"...  Kimilerindeyse,  acı,  korku,  engel, tehlike,  uzaklık  ve  ürpertidir  tel  örgüler.  Aslında bu  soru  hangi  birimize  sorulursa,  cevabını  sorularda  bulur.  Bir  coğrafyayı  bir  diğer  coğrafyadan ayıran  engeller  olarak  tanımlanır  çoğu  zaman.  Ne var  ki  salt  bu  tanımlamalarla  "kendimizi  daha  fazla  aldatamayız"  diyerek,  düşünmekten  alıkoyamıyor  insan  kendini.  Bizler  hala  tel  örgülerden  buğulanmış  gözlerle  bakıyoruz  hayata.  Oysa  ki  cevabını  bizlerce  bulamayan  gerçek  hayat,  buğulanmamış  gözlerle  ruh  dünyasına  girmek  ister. 
Yaşanılıyor  sanılan,  gerçekte  ise  yaşanılmayan hayatın  arasında  anlaşılır,  umut  ağaçlarının  yapraklarını  döktüğü...  Hayatın,  tel  örgülerle  sınırlanmış  coğrafyalarda  ve  belleklere  kazılan  sınırlarla  yitirildiği  anlaşılır.  Ama  bir  zaman  sonra, ruhta  yitirilmemiş  aidiyetler,  beyinde  yitirilmemiş  özgür  yaşam  ütopyaları...  İnsan  ancak  bu  gerçeklikle  kendilerinde  anlama  arayışıyla  özgürleşmek  ister.  Tel  örgüler  korkularla,  ruhları  ışıksız koridorlara  sürüklüyor  olsa  da  anlaşılır  ki;  korkular  cesaret  olur  çoğu  zaman;  cesaret  de  ütopya. 
Ütopya,  bilinmeyen  gerçek  hayatın  bilgeliğine soyunur,  sınırları  parçalarcasma.  İnsan  doğasının afetiyle  yıkımlara  uğrayan  milyonların  ardından, yine  milyonlar  değil  midir  onları  yaşamsallaştırmak  isterken  hayatı  ütopyalarla  soluklayan.^ Umutlarımız  ve  yine  ütopyalarımızla  içimizdeki  ses,  yalnızlaşmak  istemeyendir.  Duyguyla alıp  götürür  ruhumuzu  sevdiklerimize.  Sınırlar her  ne  kadar  hükmetmek  istese  de  sesimize,  biz sevdiklerimiz,  sevdiklerimiz  de  bizi  duyumsar  tel örgülerin  ardından.  O  halde,  köküne  sıkı  sıkıya bağlanmalıyız  ki,  dökülmesin  umut  ağaçlarının yaprakları.  Nasıl  mı.^  Yitirilmişliği  bilip  de  anlayarak.  Hatırlanırsa,  bir  zaman  sonrasının  sözünü etmiştik  bu  yazının  bir  satırında.  "O  zaman  sonrası"  neden  şu  an  yaşadığımız  zaman  olmasın  ki.^ Hem  de  özgürlük  arayışlarımızın doruklarmdayken.  Yani  şimdiki  zaman  beynimizdeki  tel  örgüleri  parçalayabileceğimiz  ve benliğimizin  farkmdahğmı  yaşayacağımız,  bizler sevdiklerimiz  arasında  sınırları  yıkmanın savaşımını  çetinleştirip  dostluk  arayışlarını durağanlaştırmayan  bir  zaman  olmalı.  Hiçbir  sınır gözetmeyen  yeni  benlikler  yaratmalıyız.  Tel örgülerinin  olmayacağı  bir  hayatı  arayabilen  ve kendisini  de  o  hayatın  ruhunda  yaşatabilen  bir benlik... 

Biz  ve  çevremizdekilerin  tümü  beynimizdeki sınırları  yıktıkça  dost  olabiliriz  tüm  insanlarla... 
Hayat  ancak  o  zaman  yaşanılır  olacaktır.  Bu nedenle  bugün  umutlu  olalım.  Hem  de  dünden daha  çok  .... 

Evet  sevgili  genç  hemcinslerim;  ben  de  genç bir  kadın  olarak  yeni  bir  8  Mart  vesilesiyle  uzaktan  uzağa  kendi  sesimi  bu  yazım  aracılığı  ile  tüm hemcinslerime  özellikle  de  tüm  genç  kadınlara duyurmak  istedim.  Umarım  sesimi duyumsarsınız. 

Tüm  dünya  kadınlarının  8  Mart’mı  en  içtenlikli  duygularımla  kutlarım.  Tel  örgülerin  olmayacağı  kadınca  bir  yaşam  mücadelesinde  yeniden buluşmak  dileği  ile!.. 
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^Daha  işin  Başındayız’ 

Halen  özgürlükle  kölelik  arasındaki  uçurumu  göremeyen  kadınlarımız  varsa,  halen parçalanmış  beden  ve  ruhlarımızı  fuhuş,  uyuşturucu  sektörleri  peşkeş çekiyorsa,  halen  doğurduğumuz  erl<ekler  önce  bizi  katlediyorsa  daha  işin  başında olduğumuzu  bir  an  bile  unutmadan  yarını  kazanma  gücünü  daha  fazla  yaratmalıyız. 


Bir  bahara  daha  savaşların  gölgesinde girmenin  acısını  ve burukluğunu  yaşıyoruz.  Oysa  Mart 
Ayıyla  başlayan  gündönümünü kardelenler  müjdeler  yaşama. 
Tohumlar  filize  döner  yüzünü, soğuk  karanlıklara  inat.  Canlanan  doğa,  yeni  bir  başlangıcı müjdeler  kainata.  Doğa  canlanır,  insanlık  umutlanır.  Sımsıkı sarılarak  bahara  yeni  başlangıçların  tohumları  ekilir  toprağa. 
Ve  doğa  herşeye  rağmen  kendini  paylaşır  bütün  insanlarla. 
Binlerce  yıldır  insanların  ihanetine,  katliamına,  horlamasına,  kirletmesine  rağmen  her bahar  insanlığı  affederek  beraber  sevgi  ve  paylaşımla  yaşamanın  yollarını  açar.  Ancak  insan  nankördür.  Anlamaz  bu  sunumun  kutsallığını.  Ve  yine binlerce  yıldır  bahar  ayları  savaş  planlarının  hayata  geçirildiği  dönemler  olarak  kalmıştır. 
Savaş  tanrılarının  takviminde. 

Örgütlü  mücadelenin önemli  bir  aşaması  olan  8  Mart 1857’de  eşitlik  için  başkaldıran kadınların  günümüze  ulaşan mücadele  geleneğini  sürdürmeye  çalışan  bizler,  bir  baharı daha  yaşarken  150  yıllık  mücadele  geleneğinde  ulaştığımız düzeyi  sorguladık  mı  acaba,  ya da  sorguluyor  muyuz.^  Her  baharda  neyi  hedefledik  ve  her yılı  hangi  başarıyı  kazanarak bitirdik.^  150  yıllık  süreçte  çok şey  değişti  mutlaka,  değişmeyen  tek  şeyin  değişim  olduğu¬ 


nu  düşünürsek.  Bilim-teknik gelişti,  ekonomi  globalleşti, yoksulluk  arttı,  küçük  bir  grup bütün  insanlık  hakkında  düşünüp  kendince  kararlar  almaya başladı.  Dünya  köyleşti,  şehirler  semtler  haline  geldi.  Bazı halklar  ve  kültürler  yok  oldu. 
Katliamların  biçimi  değişti;  fiziki  katliamın  yanısıra  ruhsal katliamlar  canlı  cenazeler  haline  getirdi  insanları.  Yaşam  yozlaştı,  maneviyat  azaldı.  Sömürü yaşamımızın  her  alanında  kurumlaştı. 

Ya  biz  kadınlar.^  Tabii  biz de  nasibimizi  aldık  bu  görkemli  değişimlerden.  Artık  tek  parça  halinde  satılmaktansa  parça parça  satılmamız  daha  kazançlı hale  geldi.  İktidar,  bedenimiz ve  ruhumuz  üzerinde  kendisini  daha  fazla  kurumlaştırdı. 
Namuslular  namussuzlaştı,  sokaklarda  satırlarla  doğrayarak bedenimizi.  Tecavüz  meşrulaştı.  Namussuzluk  bir  meziyet halini  aldı.  Ev  dışarıdan  daha tehlikeli  hale  geldi  vs. 

Sorgulamayı  daha  da  sürdürürsek;  direnenler,  mücadele edenler,  ütopya  sahibi  olanlarımız  da  değiştik.  Sömürünün, ezilmişliğin,  yaşamımızın  her alanındaki  kıstınlmışhğm  daha fazla  farkına  vardık.  Bilinçli  ve örgütlü  olmanın  gereği  daha fazla  kendini  hissettirdi.  Egemenliğin  tek  tek  erkeklerden çok  bir  zihniyet  olarak  kemirdiğini  fark  ettik.  Toprak  anaya yabancılaştıkça  kendimize  yabancılaşmanın  derinleştiğini 


görerek  doğaya  özeleştiri  vermeye  başladık.  Daha  özgür  yaşamların  yaratılmasının  devlet olmamak  gerektiğini  öğrendik. 
İktidarın  başta  kadınlar  olmak üzere  kazanca  dönüştürebileceği  her  şeyi  satabileceğini  gördük.  Belki  de  her  şeyden önemlisi  kendi  farkımıza  vardık.  Bilinçli  örgütlü  olduğumuzda  gücümüzün  kudretini gördük.  Yaşamla  ölüm  arasındaki  ince  çizgiyi  büyük  yaşamları  yaratanların  görkemli  mücadeleleri  olduğunu  gördük  ve gördükçe  yaşadık.  Dilimiz  çözüldü,  konuşmaya  başladık. 
Zihnimiz  açıldı,  at  gözlüklerini çıkardık.  Yaşamın  renklerinin çoğunun  bizlere  ait  olduğunu gördük.  Değişim  kadar  değişmeyen  adeta  bir  kader  gibi  musallat  olmuş  olguları  da  gördük. 

150  yılda  değişmeyen  en 
önemli  şeylerden  birinin  maalesef  savaş,  gözyaşı  ve  katliam¬ 


lar  olması  erkek  egemenlikli zihniyetin  hükmü  karşısında ne  kadar  az  bir  mesafe  katettiğimizi  göstermektedir.  Kazanımlarımızm  büyük  değeri  kadar,  değişmesi  ve  mutlaka  kazanılması  gerekenlerin  önemini,  gerekliliklerini  sadece  yılda 
bir  kez  değil  de,  her  günü  bir  8 
Mart  görkeminde  geçirmek  ve yapmak  en  büyük  hedef  olmalıdır.  Halen  8  Mart’m  ne  olduğunu  bilmeyen  kadınlar  varsa, halen  özgürlükle  kölelik  arasındaki  uçurumu  göremeyen kadınlarımız  varsa,  halen  parçalanmış  bedenlerimiz  ve  ruhlarımızı  uluslarası  fuhuş,  uyuşturucu  sektörleri  peşkeş  çekiyorsa,  halen  devlet  babalar  kadın  katliamlarını,  tacizi,  tecavüzü  hoş  görüyorsa  ve  halen doğurduğumuz  erkekler  önce bizi  katlediyorsa,  daha  işin  başında  olduğumuzu  bir  an  bile unutmadan  yarını  kazanma  gü¬ 


cünü  daha  fazla  yaratmalıyız. 

Uluslararası  güçlerin  yeni bir  sistem  oluşturma  arifesinde bütün  çağsal  değişim  süreçlerinde  olduğu  gibi  kendi  sistemlerini  oluşturarak  bütün kesimleri  kendi  sistemlerine mahkum  etme  çabaları  yoğunlaşmaktadır.  Dolayısıyla  sistemleri  önündeki  tüm  engelleri  aşma  girişimleri  de  özgürlük mücadelesi  yürüten  KJB  üzerinde  artmaktadır.  Başta  kadınlar  olmak  üzere  halkların  kurtuluşu  olan  demokratik,  ekolojik,  cinsiyet  özgürlükçü  paradigma  esasında  geliştirdiğimiz konfederal  sistemi  geliştirmek ve  oturtmak  savas  gelenekli  bir sistemin  tek  panzehiridir.  O halde  erkek  egemenlikli  yaşam ve  gelenekleri  reddeden  daha örgütlü  bir  mücadele  ile  yaşamın  her  alanında  kurumlaşan bir  sistemi  oluşturarak  herhangi  bir  sisteme  tabii  olmaktan kurtulabiliriz. 

Yenilenen  doğanın  yarattığı umut  iklimini  8  Mart’tan, Newroz’a  ulaştıran,  nice  yiğit ve  kahraman  kadınlarımızın mirasına  layık  olmak  için  öncelikle  savaş  ve  namus  cinayetlerini  durdurmak  temel  ve  acil bir  görev  olarak  karşımızda durmaktadır.  Bununla  bağlantılı  olarak  şiddetin  her  biçimine  karşı  uluslararası  kadın  dayanışmasının  güçlendirilmesi ve  özgürlük  mücadelesinin  sadece  bir  günle  sınırlı  olmadığını  kavramak  ve  birbirimize kavratmak,  yani  bir  yaşam  biçimi  haline  getirmek  en  büyük özeleştiriyi  ifade  edecektir. 
Daha  geç  olmadan  erkek  egemenlikli  savaş  ve  yaşam  kültürüne  karşı,  barışçıl,  eşitlikçi, özgürlükçü  demokratik  bir  yaşam  için  bütün  kadınlar  elele vererek  yaşamımızı  örelim  bu baharda.  Bu  baharı  özgür  bir geleceğin  kök  saldığı  bir  bahara  dönüştürelim. 


Nujin  Avaşin 


C.’  fef İS”  f  Egemen  Erkek  için  Aşk ”  dpbffesTi  Eşittir  Yalanın  Gizienmesi 


Yurttaşlık  gerçeği  çok  iyi çözümlemesi  gereken bir  kavramdır.  Aslında ilk  ve  ortaçağlardaki  birey, devlet  bağı  olan  köle  serf  ilişkisinin  yerine  ikame  edilmiştir.  Bir  nevi  burjuvaziye  “devlete”  kölelik  ilişkisine  dönüşümü  ifade  eder.  Devlet  yurttaşlığı,  kölenin  modern  biçimi¬ nin  düzene  hazırlatılmasıdır. 
Bu,  burjuva  sınıfı  için  işe  yarar hale  getirilmiş  bireydir.  Asker, vergi  başta  olmak  üzere  birçok yükümlülüğe  konu  olur.  Devlete  ve  egemen  sınıfa  ihtiyacı olan  gücü  doğururlar.  Çocuk yapma  burjuvazi  için  masrafsız bir  iş  haline  dönüştürülmüştür. 
Lafta  her  ne  kadar  ekonomik, sosyal,  siyasal,  kültürel  haklarından  bahsedilse  de,  özünde bu  hakları  kullanan  ezici  biçimde  egemen  sınıftır. 


Kapitalizmin  bilim  ve  sana¬ ta  el  atışı  daha  vahim  sonuçlar doğurur.  Genelde  bilim  ve  sanat  devlet  iktidarının  bir  aleti kılınmıştır.  Kapitalizmle  birlikte  iktidar  bilme  işi,  bilim  devriminin  gücüyle  görülmemiş boyutlara  varmıştır.  Bilim  ve sanatın  tekelleştirilmesi  korkunç  bir  egemenlik  ve  sömürü gücüne  yol  açar.  Bireyi  istediği gibi  şekillendirme,  yararlanma imkanını  verir.  Sadece  zihniyet  yapısını,  temel  paradigmaları  kendi  özel  dünyasına  göre dönüştürmekle  kalmaz,  “at gözlü  ve  teneke  yürekli  yapar.”  Bu  göz  ve  yürekle  insanlar  en  sığ,  menfaatçi,  egoist, nemelazımcı,  zalim,  duygusuz, soyut,  robotumsu  varlıklar  haline  getirilir.  Rönesansm  cıvıl cıvıl,  canlı  kutsal  dünya  ve  insanın  bakış  açısı,  yerini  böyle- 


sine  gri,  cansız,  kutsallığını  yitirmiş,  derin  heyecan  ve  merak uyandırmayan,  gergin  ve  bezgin  bir  dünya  ve  toplumsal  ortama  bırakır.  Toplumun emekçi  ücretli  kesimleri  adeta yumurtlayan  tavuğa  dönüştürülmüştür.  Yaşamın  tek  anlamı olan  yumurtlayacak  bir  yemle “ücretle”  talim  ettirilir.  Eko insan  tipi  karın  doyurma  üzerine  her  şeyini  kurgular.  Daha vahimi,  sistemin  tarihte  en  büyük  işsiz  bırakma  yeteneğidir. 
Sürekli  ucuz  işçi  için  işsizler ordusunu  büyütür  ve  hazır  tutar.  Burjuva  işçi  ilişkisi  öyle  bir duruma  getirilir  ki,  başlangıçtaki  isyancı  işçi  kuzu  gibi, efendisine  ortaçağ  serfinden daha  bağımlı  hale  getirilir.  îşçi, adına  devrim  düzenlenen  bir sınıf  olmaktan  çıkar;  büyük  işsizlik  ve  daha  düşük  ücret  teh¬ 


likesi  karşısında  patronuna bağlı  kölelere  özgü  uydu  bir kişiliğe  dönüşür.  Bu  durumda işçi  kendi  başına  bir  değer  değil,  patronun,  kurumunun  bir ekidir.  Onlar  neyse  o  da  odur. 

En  vahim  durumda  yaşayan  kesimlerden  kadın,  çocuk ve  ihtiyarların  durumu  daha  da acımasız  bir  hal  alır.  Hiyerarşi¬ nin  kuruluşundan  beri  egemen erkeğin  doymak  bilmez  iştahı ve  duyarsızlığıyla  kaba  gücü altında  ezim  ezim  inleyen  kadın,  kapitalist  sistem  altında bir  kat  daha  zincirlerle  örülür. 
Erkeğin  hakkında  en  çok  yalan  uydurduğu  varlık  kadındır. 
Söylenir  ki,  cinsiyet  üzerine  en kapsamlı  çalışma  yürüten  Freud’un  bile  ölürken  ağzından çıkan  son  sözler  “kadın  ne  demek.?”  yönlüdür.  Bu  durum olağan  değildir.  Bu,  kadın  etra¬ 


fındaki  korkunç  erkek  egemenlik  ideolojisinin  yarattığı bir  durumdur.  Kadını  hiç  tanımak  istemeyen  erkek  egemen, bu  durumunu  örtbas  etmek için  önemli  silahlarından  biri olan  sahte  aşk  edebiyatına  başvurur.  Egemen  erkek  için  aşk eşittir  yalanın  gizlenmesi,  örtük  saygısızlık,  bilincin  körlüğü,  kör  içgüdünün  alan  ve süreklilik  kazanmasıdır.  Kadının  bunu  yutacak  duruma  getirilmesi,  baskı  altında  çaresizliğin  derinliği  ile  ilintilidir.  O denli  maddi  ve  manevi  yaşam koşullarından  koparılmıştır  ki, erkeğin  en  aşağılık  sözlerini, saldırılarını,  doğal  hak  olarak kabul  etmek  zavalhhğmdadır. 

Demokratik 

Konfederalizm  Önderi 
Abdullah  ÖCALAN 


Li  İraqe 


Se  Jin  li  Benda 
Dardekirine  ne 


^Dive  Jin  Pir 
Bixebitin  Xwe 
Rexistin  Bikin’ 
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Wacen  Taleb  (31),  Zainab  Fadhel (25) û 
Lika  Ömer  Mihemmed  (26)  li  Girtîgeha 
El  Qadimiye  a  li 

Bexdaye  ten  girtin.  Te  gotin  ku,  Lika Ömer  beriya  saleke  li  girtîgehe  zaroke ku  anî  xwedî  dike,  Wacen  Talib  jî  zarokekî  xwe  ye  se  salî  beye. 


tüne,  nikarin  doz  bişînin  ji  bo vejartine  jî. 

Tawanbarkirinen  ji  bo  Wa- een  Taleb  û  Zainab  Fadhel  ku di  31  Tebaxe  de  hatibû  bi  biryarkirin,  di  sala  2005’e  de  erîşen li  ser  hezen  zabita  a  İraqe,  li Taxa  Hay  el  Furat  a  giredaye Bexdaye  dihewîne.  Zainab  Fadhel  îdîa  dike  ku  di  dema  bûyeran  de  bixwe  ji  derveye  welat bûye.  Lîka  Ömer  jî,  jiber  bûyeren  2005 ’e  a  “revandina  mirovan”  de  hatibû  tawanbar  kirin  û 
6  Sibata  2006’e  de  doz  hatibû  bi 
biryarkirin. 

Jin  Tawanbarkirinan Levedigerînin 

Her  se  jinen  ku  destûr  naye dayîn  ku  bi  parezere  ve  tekevin pewendiye,  tawanbarkirinan  levedigerînin.  Revebiren  ku  li  dijî dardekirina  jinan  kampanyayan li  dar  dixin,  destnîşan  dikin  ku niştinen  ku  dadgeh  dike,  li  dijî hiquqa  navnetewî  ye,  dive  gorî  çerço- veya  jinan  a  Peymana  Cenevreye  weke  “dîlen  şer”  werin  hesibandin,  dardekirinen  wan  ji  derveye  zagone  û  bieîhanîna  bedaraz  e,  li  gel  ve  jî  “derveye  ehlaqe”ye  jî.  Revebire  İraqe  di dema  dawiye  de  cezayen  mirine  bi awayekî  gelek  tîne  rojeve  û  niha  jî  cezakirina  jinan  jî  bi  dardekirine  ser  ve dike,  ev  yek  dibe  sedema  xema  cidî. 


Destûr  nine  ji  bo  parezer werin  tayînkirin 

Welîd  Hayalî  ku  parezerekî  Baroya İraqe  ye,  got;  dadgeh  ji  benda  156.  a Zagona  Ceza  ye  İraqe  ji  bo  her  se  jinan  te  dayin  û  nahelin  ev  kes  ji  bo xwe  parezer  tayîn  bikin.  Her  wiha  Hayalî  got,  eeza  di  3  Adare  de  were  pekanîn  û  dest  nîşan  kir  ku  ji  bo  ku  parezer 


Ji  Rexistina  Efûye  bangawazî 

Rexistina  Efûye  Navnetewî,  ji  bo Taleb,  Fadhel  û  Ömer  banga  çalakiya lezgînî  kir.  Rexistin,  bale  dikişîne  ku Seroke  Dewlete  xwedî  rayeya  efûkirina  darazxwaran  e. 

Xwermenda  İraqe  a  bihurbar,  di  sala  2004’e  de  cezaye  mirine  ji  nû  ve 


Li  İraqe  se  jinen ku  te  gotin dijraber  in,  be  ku bi  avvayekî dadmend  vverin darizandin,  we  roja 
3  Adare  vverin 
dardekirin.  Ji  bo  jin neyen  dardekirin, di  gelek  vvelatan de  kampanyaya îmzeyan  didomin. 

pek  anî.  Li  sala  2006’e  herî  kem  dardekirina  65  jin  û  mer  hate  bicîhanîn. 
Dadgeha  Cîhane  a  li  dijî  dagirkirina İraqe  hatibû  damezirandin,  danezanekî  weşandin  li  ser  kampanyayen  ku ji  bo  dardekirina  jinan  ten  meşandin. 
Di  danezane  de;  “  Em  dixwazin  Wa- een,  Zainab,  Lika  û  darazxwaren  siyasî yen  li  İraqe  werin  berdan.  Em  bang  li hemû  kes,  rexistin,  parlamen,  karker, sendîqa  û  dewletan  dikin,  bila  dev  ji nasîna  hikûmeta  İraqe  a  alîgire  dagire û  zavperest  berdin.  Em  herkesî  di  cîhane  giştî  de  û  li  ber  balyozxaneyen İraqe  ji  bo  lidarxistina  çalakiyen  protestoyî  dikin.  Tu  aliye  şanaziya  kuştina  jinan  tüne. 


ANF 


Seroke  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan,  di  hevdîtina  21  Sibate  de,  bi boneya  Roja  8  Adare  a  Jinen Kedkaren  Cîhane  peyamen  girîng  dan. 

Ocalan  got,”di  rojen  peşiya  me  de dibe  ku  hevdîtin  ben  astengkirin.  Jiber  ve  yeke  li  ser  8  Adare  dixwazim wan  bejim”  û  nezîkatiya  xwe  ya  li  beramberî  pirsgireka  jin  wiha  anî  ziman: “Nezîkatiyen  min  ji  pirsgireka  jine  re ten  zanîn.  Ji  bo  ku  ew  di  wateya  ramanî,  siyasî  û  felsefî  azad  bibin,  min kedekî  mezin  da.  Bîrdoziya  Rizgariya Jine  ji  bo  azadiya  wan  peş  xist.  Bi kurtî  dixwazim  we  bejim;  ez  xwe  di mijara  azadiya  jine  de  aniye  warekî gelek  ragedar.  Di  mijara  azadiya  jin  û zayendiye  de  di  aliye  felsefî  de  cihekî gelek  baş  de  me.  Di  aliye  rizgarbûna jine  a  ji  bindestiya  penc  hezar  sal  de, dive  xebaten  girîng  werin  kirin,  dive xwe  gelek  peş  bixin.  Dive  gelek  bixebitin  û  xwe  bi  rexistin  bikin. 

Dive  di  mijara  azadiya  jine  de  zayendîpareziye  neye  kirin.  Zayendîparezî  herî  kem  qasî  netewperestî  û  hin fikren  din  xetertir  e.  Jin  û  keçen  ku didin  xuyandin  bi  min  re  giredayî  hene.  Eğer  bi  min  re  giredayî  yan  jî  di reya  azadiye  de  jidil  in,  dive  şoreşa jine  a  siyasî  û  zihnî  pek  bînin.  Yanî  ez dibejim,  bi  sere  xwe  azadiya  zayendî tere  nake.  Ku  derfeta  min  hebe,  weke bere  ramanen  xwe  bikim  pirtûk.  Eze her  tim  alîkar  bibim  ji  bo  wan.  Ez  di ve  qonaxe  de,  weke  tekoşerekî  azadiye  di  mijara  malbate  de,  weke  nifş hilberîna  wan  û  di  mijaren  din  de  tiş- tek  nabejim.  Ez  piranî  dixwazim  aliye xwe  ye  fikrî  û  felsefî  ava  bikim.  Ji  bo azadbûna  van  ez  tekoşiyam.  Pirsgireka azadiya  jine  pirsgirekeke  gelek  girîng e.  Le  bele  wek  min  gotî  dive  rexistinen  xwe  û  azadiyen  xwe  peş  xînin”. 


Navenda  Nûçeyan 


Çend  Gotin  li  ser  8’e  Adare 


’e  Adare,  ji  gelek  aliyan ve  te  pîroz  kirin.  Bi  taybetî  di  ve  roje  de,  jin  dadikevin  kolanan  û  bi  dengekî bilind,  azadiya  jine  dixwezin. 
Dema  ku  mirov  wateya  tiştekî nizanibe  ango  eş  û  azaren  di dîroke  de  batine  jiyandin  nizanibe,  roje  vala  dike.  Yen  ku weke  pîrozbahiyen  salonan nezî  roje  dibin  jî  hen  e.  Le dive  em  dîroka  zordestî  ya  ji cîvaka  çînî  dest  pe  dike  baş binirxînin.  Ango,  roje  ji  salonan  derbixin...  Em  xwedî  li nirxen  xwe  derbikevin. 

Beguman,  eme  dîroke  bi xwe  nedin  destpekirin  û  di heman  deme  de,  ji  bo  taybetmendiya  Rojhilata  Navîn  û Kurdan  jî,  ji  xwe  bidin  destpekirin...  Dibe  ku  weke  paradokseke  be  xûyakirin,  le  eş  li Rojhilata  Navîn  ji  ber  sedemen  olî,  çînî,  aborî  û  hwd.  cü¬ 


da  ne.  Erîş,  întixar,  kuştin  çiqasî,  li  tevahiya  cîhane  hebin jî,  li  cem  me  Kurdan  cüda  ten jiyandin.  Lewma  jî,  bersiv  dayîn  jî  cüda  ne. 

Di  heman  deme  de,  dive em  hem  xwedî  li  nasnamaya giştî  û  hem  jî  ya  jine  derbikevin.  Kes  û  derdoren  dixwezin, mijare  aloz  bikin  hen  e.  Ango em  naxwazin,  pirsgireka  jine, di  nav  pirsgireka  giştî  de  be xeniqandin.  Ji  ber  ku  her  du mijar  bi  hev  re  giredayîn  e  û benda  çareseriye  ne.  Li  gorî şert  û  mercan  bi  mezîna  optîmal  te  wezinandin. 

Bi  rast  femkirine  ve  dest pe  dike  çareserî,  le  tene  bi sere  xwe  tere  nake.  Qasî  we, reyen  çareseriye  û  proje  jî  girîng  in.  Ew  jî,  bi  deşîfrekirina zilame  zordest  ve  destpe  dike. 

Ji  gelek  aliyan  ve  û  dîsa  gelek  jinan  bersiven  dîroke  dan 


û  xwe  di  dîroke  de  bicîh  kirin. 

Bi  mebesta  meha  Adare, em  dikarin  çalakiya  Sema  Yüce  bidin  ku  li  hemberî  sîstema zordest  ku  dixwest  jine  ji  Rebere  Gele  Kurd  qut  bike,  bidin.  Di  Newroza  1998’an  de ku  hemû  Kurd  di  çalakiyan  de bûn,  we  agir  li  bedena  xwe  da. 
Helwesta  xwe  ya  dîrokî  bi  vî rengî  destnîşan  kir  û  bû  male dîroke.  Em  nabejin,  bila  hemû jin  xwe  bişewitînin  û  ji  xwe, tişten  di  dema  rast  de,  mora xwe  li  dîroke  dixin... 

Tene,  bi  pireya  8’e  Adare, em  dikarin  paşeroj  û  peşerojan bi  hev  girebidin.  Eğer  em  wisa bikin,  we  wateya  15’e  Sibatan û  germahiya  21’e  Adaran  baştir  be  femkirin. 

Em  dîsa  xemgîn,  Roja  Jinen  Kedkar  a  Cîhane  peşwazî dikin.  Ji  ber  ku  dîsa  kuştin,  dîsa  întixar... 


Li  gorî  daneyen  Navenda  Şewirmendiya  Psîkolojîk û  Perwerdeya  Jine  ya  şaredariya  Yenîşehîr  a  Amede  EPI-DEM  e,  şîddeta  li  hember 
Jine  gihiştiye  we  aste  ku  re  li ber  xwekuştin  û  “bi  nave  xwekuştine”  kuştina  Jine  vedike, ji  ber  ve  yeke  li  Kurdistane bûye  yek  ji  mijara  herî  sereke ku  dive  were  çareserkirin.  Li gor  lekolîna  herî  dawî  ya  li Amede,  ji  her  se  jinan  yek  bi rebazen  şîddete  re  rûbirû  dimînin.  Herwisa,  ji  sedî  88.6  Jinen  ku  tevlî  lekolîne  bûne, ketine  bûhran  û  depresyone. 

Mînakek  tene  jî,  rastiya giştî  ya  jine  datîne  ber  çavan. 
Le  ji  aliye  din  ve,  Tirkiye  ku kuştin  û  întixaran,  weke  paşverûtiya  Kurdan  nîşan  didin, dixwezin  dîsa  mijare  tekin qurbane  siyaseta  xwe  û  li  ser ve  jî  aloziyan  derxin.  Ji  aliye 


din  ve,  li  gorî  daneyan,  di  mijara  kuştina  jinan  de,  bajare Tirkiye  Stenbol,  di  reza  yekemîn  de  ye.  Ji  ber  ku  naxwazin, mijare  bi  giştî  bigirin  dest.  Beguman,  em  paşverûtiyan  naparezin,  li  kudere  dibe  bila  bibe, dive  em  dij  derkevin,  le  di  heman  deme  de,  em  destûr  nedin  ku  desthilatdar,  dîsa  li  gorî berjewendiyen  xwe,  mijare  binirxînin.  Ji  ber  ku  mijar  bi giştî  mijara  jine  ye.  Reyen  çareseriye  bi  hev  re  bigerin. 

Lewma  jî,  di  8’e  Adare  de, em  li  qadan,  kolanan,  dest  bidin  deste  hev  û  deng  bidin denge  hev... 
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Guleya  Evine 

ADAR 


Mandy  Kahlan:  Ji kıjan  ol  û  çand  û nîjad  bibin  jî,  dive em  li  hember cudaxwazî  û newekheviyan  bi hev  re  te  bikoşin. 

Dive  em  bere xwe  bidin  dîroka xwe  û  ji  bo mafen  xwe  betir tebikoşin. 

Meha  Adare  careke  din bi  hemû  xeml  û  xeza xwe  ve  hat.  Adar  bi hemû  heza  xwe  mîna gire-peleke  behre 

xwe  li  nav  çaven  me  dide.  Hemû  bedena  me  bi  heza  xwe  re  ditewme.  Giraniya  pelan  hem  jan  û  eşe  dide  İaşe mirov,  hem  jî  bi  xwe  re  tam  û  çejeke xweş  dide  dile  mirov.  Mirov  carek  din, carek  din  xwe  dide  ber. 

Bi  boneya  hatina  meha  Adare,  me pirsen  weke  “meha  Adare  di  we  de  çi hest  diafirîne,  dema  meha  Adare  te gotin  çi  ten  bîra  we”,  ji  gelek  deveren cîhane  ku  Kurd  le  dijîn  re  pirs  kir  û em  rastî  nerîn  û  hesten  cûr  be  cûr  batin.  Em  dixwazin  wan  nerîn  û  hesten jinen  cur  be  cur  a  li  her  deveren  cîhane  bi  xwendevanen  xwe  re  parve bikin. 


Evin  Ronî  (Ewrûpa):  Jana  ji  bo  mirovayetiye  jî  carinan  wisa  tame  dide. 
Mirov  her  van  janan  bi  bîr  tîne,  wan rojan,  wan  kesayetiyan  ku  ji  bo  mirovayetiye  xwe  feda  kirine,  zarok,  jin  û meren  ku  bûne  qurbanen  şer  û  pevçûnen  neheqî  û  bazariyan...  Bibîranîna jiyana  wan  a  zarok,  hezkirinen  wan, hevî  û  xwasteken  wan,  diayen  wan, peşeroja  di  xeyalen  wan  de,  tekoşîn  û qehremaniya  wan,  evînen  wan,  bişirînen  wan... 


Destpeka  demsala  bihare  meha Adare  van  hemûyan  dihundirîne  ligel heşînbûna  xwezaye;  8’e  Adare  tekoşîna  karkeren  jin  en  Emerîkayî  ya  ji  bo sererastkirina  şert  û  mercen  dijmirovî yen  xebate;  bi  hatina  her  8’e  Adare  re jinen  Kurd  wan  bi  bîr  tînin,  ligel  jinen leheng  en  welate  xwe. 

Welatek  zarok,  jin  û  meren  qurbanen  Tevkujiya  Helepçeye  di  16-1 7’e adara  1988’an  de;  Her  li  ber  çaven  me ye,  sûrete  bebeka  li  ber  hembeza  dayika  xwe. 

Roja  Nû,  21’e  Adare  Cejna  vejîne...  Newroz...  Desmalen  Kurdan  her di  dîlane  de  ne,  li  dora  agire  azadiye, tilîlî  evînan  diqîrin. 

Bemirinbûna  Egîd  di  encama  gule- yen  qirej,  di  28’e  adara  1986’an  de... 
Gabare  bemirin  kir  lehenge  dilan, EGID’e  Kurdan.  Wî  hembez  kiribû çeka  xwe  .Hedef,  jiyaneke  mirovayetî bû,  jiyankirina  evîne  bû... 

Vaye  tişten  ku  meha  Adare  bi  cih kirine  di  hiş  û  ramana  min  de,  di  binhişîna  bedena  min  de...  Hemû  salvegeren  pîrozbahî  û  bîranîne  bila  bibin hinceta  kûrbûna  evîne,  mîna  aramiya ku  bi  denge  pelen  deryaye  re  li  derûniya  mirov  belav  dibe,  mîna  hezkirina bihare... 


Emîne  Deniz  (Amed):  Roja  rojbûna  Kurd  te  bîra  min.  Dema  ku  ez  nave Newroze  dibihîzim,  Newrozen  ku  me bere  pîroz  dikirin  ten  hişe  min.  Ez  we xiroş  û  coşa  Newrozen  bere  tu  caran jibîr  nakim.  Di  sala  1990’an  de  dema sere  sibe  ez  ji  xew  şiyar  bûm,  min  le nerî  ku  asîmanen  Amede  bi  dukele (duman)  batiye  girtin.  Dema  min  ew dîmen  didît,  min  dizanî  ku  Newroz  te pîrozkirin.  Ez  derdiketim  ber  derî,  li kolane  3-4  ciwanan  li  def  û  zirne  û  zarokan  jî  agir  vedixistin.  Newroz  ji  bo me  gelekî  girîng  e.  Gele  Kurd  bi Newrozan  xwe  hîn  zedetir  birexistin kir.  Hemû  Newrozan  gele  me  kom  dibe  aştiye  dixwaze.  Di  Newrozan  de em  mafe  xwe  dixwazin.  Ez  heta  niha tevlî  hemû  Newrozan  bûme.  Her  sal em  dikevin  meha  Adare  dile  me  bicoş dibe.  Em  niha  tene  ji  bo  keyfe  naçin Newroze,  em  dixwazin  zilma  li  ser gele  Kurd  be  rakirin. 

Saadet  Gorenç  (Amed):  Newroz  ji bo  gele  me  roja  serfiraziye  ye.  Dema gel  li  qaden  Newroze  kom  dibe,  em dixwazin  ciwanen  me,  gele  me  edî azad  bibe.  Me  Newroz  bere  li  kolanan pîroz  dikir.  Le  niha  gele  me  li  qaden mezin  kom  dibe  û  ji  bo  mafe  xwe  diruşma  ‘Em  aştî  dixwazin’  berz  dike. 


Em  her  sal  bi  zaroken  xwe  ve  tevlî Newroze  dibin.  Newroz  ji  bo  me  wekî cejneke  ye.  Me  bere  zede  nediwerî biçin.  Le  niha  ji  ber  ku  serbest  e,  em her  sal  diçin  û  cejna  xwe  bi  gele  xwe re  pîroz  dikin.  Dema  dibejin  Newroz jî,  ciwanen  ku  bedena  xwe  ji  bo  pîrozkirina  Newroze  dan  ber  agir  ten  ber çaven  min.  Her  ku  Newroz  nezîk  dibe heviya  me  ji  bo  çareserkirina  pirsgireka  Kurd  zede  dibe.  Em  dixwazin  edî aştiyek  pek  were.  Ciwanen  li  sere  çiyan  vegerin  mala  xwe,  girtiyen,  di  girtigehan  de  azad  bibin. 


Sibel  Gorenç  (Amed):  Newroz, Newroz,  dîsa  Newroz...  Dema  dibejin Newroz  jî,  azadî,  wekhevî,  biratî  û  aştiya  gelan  te  hişe  min.  Ez  Newroz  û gele  Kurd  wekî  hev  dibînim.  Çimkî, gele  Kurd  di  Newrozan  da  xwe  îspat kir.  Ez  rojen  Newroze  pir  bi  heyecan dibim.  Ez  ji  13  saliya  xwe  û  vir  ve  diçim  Newroze.  Em  ji  bo  ku  aştiyek mayînde  be  sazkirin  diçin  Newroze. 
Her  ku  dem  derbas  dibe,  di  Newrozan de  xwestek  jî  diguherin.  Li  gorî  dive gel  çawa  dixwaze  wisa  Newroze  pîroz bike.  Ez  bi  xwe  jî  dixwazim  li  ser  dîroka  Newroze  lekolîneke  bikim. 


Ömer  Moore  (Parezera  ji  Îsraîl):  Mirov  destpeke  dive  we  bîne  bîra  xwe. 
Azadiya  ku  em  li  Brîtanya  dijîn,  hemû jin  ne  bi  vî  rengî  ye.  Ez  difıkirim,  dive hemû  jinen  cîhane  mile  xwe  bidin  hev û  ji  bo  jinen  azadiya  wan  hatiye  bi  sînorkirin  tebikoşin.  Ev  hevgirtin  di  heman  deme  de  dive  ji  bo  jinen  rastî  zoriye  ten  ku  terpûşe  li  xwe  bikin,  jinen ku  berambere  tundiya  hundire  male ten,  jinen  bi  zorî  ten  zewicandin  û  jinen  ku  rastî  newekheviya  di  derfeten perwerde  û  kar  de  ten  bibe. 


Heeader  Shaftoe  (Parezera  ji  İngiliz):  Xwezî  cewaziya  cinsiyet  tunebû- ya.  Cewaziya  di  navbera  jin  û  mer  de gelek  in.  Em  weke  jin  difikirin  ku  em azad  û  wekhev  in  le  ne  wiha  ye.  Jinen ku  dixwebitin,  di  male  de  heman  role dilîzin.  Piraniya  jinan  li  gorî  zilam  bi kem  mûçe  ve  dixwebitin  û  gelek  kem ji  jinan  di  organîzasyonan  de  û  di  kargehan  de  di  asta  reveberiye  de  ango  di cîhen  bilind  de  dixwebitin.  Li  gorî min  dive  em  jî  ji  bo  ku  di  şerten  wekhev  de  bijîn  pirtir  kar  bikin. 


Mandy  Kahlan  (Parezera  ji  Hindi): 

8’e  Adare  Roja  Jinen  Cîhane,  îro  cih  û girîngiya  jine  a  di  cîhane  de  car  din bale  dikişîne.  Iro  ve  tişte  tîne  bîra  me ji  jinan  re.  Ji  kîjan  ol  û  çand  û  nîjad bibin  jî,  dive  em  li  hember  cudaxwazî û  newekheviyan  bi  hev  re  te  bikoşin. 
Dive  em  bere  xwe  bidin  dîroka  xwe  û ji  bo  mafen  xwe  betir  tebikoşin. 


Zeynep  BOĞA  (Revebira  DOKH  a Stenbole):  Roj  tüne  ku  jin  kuştina  namûse  nejî,  ledan  naxe,  rastî  tacîz  û  tecawize  naye.  Roja  8’e  Adare  ji  bo  sekinandina  kuştina  jine  fersendekî  dibînim.  Bi  taybetî  ev  pevajoya  ku  dixwazin  nîjadperestî  û  mîlîtarîzme  xurt  bikin  de  erkekî  mezin  dikeve  ser  mile me  ye  jinan.  Ez  dibejim  pirsgireka Kurd  bi  polîtîkayen  înkar  û  îmhaye naye  çareserkirin.  Ji  bo  bi  rebazen  demokratîk  çareserkirina  pirsgireke  rola girîng  li  benda  me  ye.  Eğer  di  vî  şerî de  herî  zede  jin  eşe  kişand,  ji  bo  sekinandina  şer  jî  ji  yekitî  û  rekxistina  jinan  derbas  dibe.  Eme  weke  “Beşe Kuştina  Jine”,  “Bi  Reyen  Demokratîk ji  Pirsgireka  Kurd  re  Çareserî”  biqîrin. 


Haber  Merkezi 
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‘^Pirsgirek  bi  Yekîtiya 

rrı/v  1  •  •  V 

Meze  len  k^areserkırın 


Roja  6’e  Sibate  li cîhane  roja  li hemberî  sunetkirina  jinan  e.  Li aliye  din  jî  8’e 

Adare  Roja  Cejna  Jinen  Kadkar  en  Cîhane  nezîk  dibe.  Bi van  boneyan  Endama  Parlamena  Ewropaye  Feleknas 
Uca,  li  Parlamena  Ewropaye konferanseke  berfireh  organîze  kir.  Konferansa  ku  ji  aliye xelatgira  Nobele  Şîrîn  Ebadî ve  hate  destekirin  roja  7’e  Sibate  li  Parlamena  Ewropa Bruksele  dar  ket.  Ji  Ewropa, Bakure  Kurdistan  û  Irane  şexsiyeten  jin  hatin  konferanse.  Ji Federasyona  Internasyonal  a Mafen  Mirovan  Sophie  Bessis, Spehiya  Kanadaye  ya  2003’- yan  bi  esle  xwe  îranî  û  aktîvîsta  Mafen  Mirovan  Nazanîn 
Afşîn  Jam,  Ji  Komîsyona  Ewropaye  Lena  Sund,  Aktîvîsta Tevgera  Jinan  Selmîn  Ça- 


lişkan,  Berpirsa  Rexistina  Jinen  Sînornenas  Edît  Schlaffer, Şaredara  Baglare  ya  Amede Yurdusev  Ozsokmenler,  Cîgira Seroke  Giştî  ye  ÎHD’e  Reyhan  Yalçindag. 

Di  konferanse  de  pirsgireken  jinen  Kurd,  yen  Iranî,  Afganî  û  Efrîkî  hatin  guftûgokirin.  Jin  ji  ber  bandoren  şer  û koçberiye  di  nava  xiznî  û  îzolasyoneke  de  ne  li  Kurdistane. 
Pirsgireken  zewaca  bi  zore, şîdeta  hundir  û  derve  ya  li  ser jine,  zewaca  bi  zore  û  xwekuştin,  bûyeren  ku  li  tevahiya cîhane  rû  didin.  Tî  û  birçîbûn jî  li  aliye  din. 

Her  wiha  kembaxiya  sûnetkirina  jinan.  Li  gorî  daneyen  UNIGEF’e  he  jî  li  cîhane di  navbera  100  û  140  milyonî de  jin  tene  sunetkirin.  Beşdaren  konferanse  bal  kişandin ser  van  pirsgirekan  û  li  ser  ri- 


yen  çareseriya  wan  rawestiyan. 

Nazanîn  Afşîn  Jam  ya  ku yek  ji  wan  beşdarvanan  bû, me  pe  re  hevpeyvînekî  di  derbare  xebaten  we  de  peş  xist. 

•  We  ji  bo  serbestberdana jina  Kurd  li  Irane kampanya  da  meşandin. 
Çima  kampanyayeke  wiha? 

Me  bi  Mîna  Ahadî  re  kampanyayek  îmzeyan  da  despekirin.  350  hezar  îmze  hatin berhevkirin.  Paşe  desteka  Parlamentoya  Kanada  û  Yekitiya Ewropaye  çebû.  Min  bi  Komisere  Bilind  e  Neteweyen  Yekbûyî  Louis  Arbour  re  jî  hevdîtinek  pek  anî.  Wî  got  ku  ewe li  ser  ve  mesele  bisekinin.  Me piştgiriya  Rexistina  Efûya Navneteweyî  û  parezvanen mafen  mirovan  û  mafen  jinan jî  girt.  Dîsa  gelek  konferans hatin  orgonîzekirin,  hevdîtin pek  hatin.  Bi  vî  awayî  tevgereke  dest  pe  kir.  Di  31’e  Çileye 2007’an  de  jî  Nazenin  Fatehi serbest  hate  berdan.  Dozgeran 


jî  di  mehkemeye  de  qebûl kirin  ku  ev  cinayeteke  xweparastine  bû.  Gihîştin  we  biryare ku  di  îfadeya  erîşkaran  de sehtekarî  heye.  Ev  serkeftineke  gelekî  biçûk  e.  He  jî  di  girtîgehen  Irane  de  23  kesen  ne reşid  li  benda  îdame  ne.  Dive em  tekoşîna  ve  yeke  bidin. 

•  Li  gorî  we  fedeya konferasen  bi  vî  rengî dibe? 

Ez  dibejim  fedeya  van konferansan  heye.  Lewra  jinen  li  îktidare  jî  beşdar  dibin. 
Ji  parlamentoya  Yekitiya  Ewropaye  yan  jî  yen  welaten  din, dîsa  komeleyen  mafen  jinan  li hebûn  li  vir.  Bi  vî  awayî  mirov dikari  hevkariye  bike  û  hezeke  mezintir  bi  dest  bixe.  Le bûyeren  biçûk  biçûk  desteke didin.  Pirsgireken  bi  vî  rengî incax  dikarin  bi  yekitiya  heze werin  çareserkirin. 

•  Wekî  din  hûn  dikarin  çi bikin? 


Em  dixwazin  îdama  kesen temene  wan  biçûk  were  betalkirin.  Piştî  ku  em  piştgiriyeke wisa  wergirin,  em  dikarin peşniyar  bikin  ku  xalen  cudaxwaz  en  di  zagonen  şerîatî de  werin  guhartin.  Le  we  hedî hedî  bi  peş  bikeve. 

•  Çima  hûn  tenî  li  ser  îrane  kûr  dibin? 

Ez  ji  Irane  me,  lewra  ez behtir  li  ser  disekinim.  Giredanen  min  hene,  ji  bo  wan dengek  min  heye.  Bi  hezaran email  ten  ji  min  re  ji  bo  problemen  bi  vî  rengî.  Ez  hewl  didim  ku  bibim  alîkar.  Xebaten min  en  ji  bo  mafen  jinan  beguman  ne  tene  ji  bo  îrane  ne. 
Ez  ji  Etiyopyaye  xebitîm,  yan jî  ji  bo  bûyeren  însanî,  mexdûren  Tsûnamî  xebitîm,  ji  bo Xaçasor,  mayinen  antipersonel.  Niha  bi  awayekî  xwezayî behtir  li  ser  Irane  kom  dibin. 


Devrîm  Aslan-Sevda  Eldemir 


Di  Rajerkîrîna  Civake  de Dîroka  Bikaranîna  Jine 


Faşîzma  12e  îlone  ya  ku di  bin  nave  azadiya  zayendî  de,  mijareke  ku li  çapemeniye  dike  bar  jî  ev  e. 
Zilam  birçî  ye,  mafekî  wî  tene jî  ye  takekesî  tine,  le  bi  şeweyekî  wisa  noqî  nava  pirsgireka zayendî  kirine  ku  efyondayîn mijara  xeberdane  ye.  Çawa  ku demeke  çîna  serdest  dîn  mîna efyone  bikar  anîbû,  di  roja  me de  jî  jine  wiha  bikar  tînin.  Dema  kevin  dîn  ev  rol  dileyîst,  le îro  jin  ve  role  dileyîze.  Jixwe  li 


vira,  ya  ku  pewîste cidî  were  girtin  û weke  pîvaneke  civaka  azad  li  ber  çav were  girtin,  ne  azadiya  jine  ya  civakî ye;  berevajî  ve  peşexistina  koletiye dabaşa  xeberdane ye. 

Ya  te  pekanîn ev  e,  saziyeke  ku pewîste  were perwerdekirin, di  berdewamkirina  metingeriya  faşîst  de weke  amûreke rexistinî  te  bikaranîn.  Ji  bo ku  hişmendî  û tekiliyan  ji 

pirsgireken  şoreşe  yen  cidî  dûr bikin,  ji  devla  giyan  û  çanda jine,  rew§a  we  ya  fizîkî  didin peş  û  dikin  amûreke  reklame  , herwiha  dixwazin  jine  bi  vî rengî  be  bandor  bikin.  Bi  taybetî  di  sedsala  20an  de,  bi tempoyeke  ku  çiqas  diçe  zede dibe,  dixwazin  jine  veguherî- nin  amûreke  reklam  û  peşandane.  Ji  devla  biafyonkirina dîn  a  dema  borî,  niha  biafyonkirina  bi  jine  te  pekanîn.  Sînema,  roman  û  muzîk  bi  vî  rengî,  wek  amûren  biafyonkirine ten  bikaranîn.  Bi  temamî  bi  vî 


rengî  ji  naveroka  we  vala  dikin û  dikin  amûreke  behişker.  Ev yek  ne  tesadüfe  ku  burjûwaziya  Tirkiyeye  ev  mijar  di  salen 1970an  de,  dema  ku  şoreşe xwe  ferz  dikir  de,  dabû  destpekirin.  Bi  taybetî  faşîzma  12’î îlone  ku  bi  plan  û  sîstem  nezîkayî  li  ve  yeke  kir,  baş  te  femkirin.  Tu  dixwazî  civake  daxî ango  rajer  bikî,  tekiliya  jin  û mer  daxe,  rajer  bike;  jine  rajer bike.  Dirûşm  ev  e.  Berevajîkirina  ve  yeke  ya  di  televizyon, çapemenî,  sînema  û  wejeye de  û  di  hemû  tekiliyen  mirovatî  yen  rojane  de  jî,  ji  ber  ve yeke  ye.  Mirove  lawaz  jixwe ne  li  hişe  xwe  ye.  Wî  bi  dev  û rû  ve  li  erde  dixe  û  rejîma  ku dixwaze  berdewam  dike.  Ya ku  dixwazin  bikin  û  dikin  jî eve.  Çiqas  ku  bigihîjin  pevajoya  şoreşe,  beesliya  di  ve  qade de  jî  di  ve  rejeye  de  te  peşexistin.  Di  demeke  ku  herî  betir  pedivî  bi  azadiye  û  bi  taybetî  bi  azadiya  aborî,  siyasî  û civakî  heyî  de,  em  dizanin  ku tegihînen  azadiye  yen  sexte didine  peş.  şewe  û  mijaren azadiye  yen  sexte  texin dewre.  Niha  li  Tirkiyeye  di tekiliyen  malbat  û  jine  yen burjûwa  de,  peşketineke  mezin  pek  hatiye.  Di  ve  peşketine  de,  hemû  heza  felsefe, weje,  tib  û  psîkolojiye  li  ser 


tekiliyen  jireketî,  seferber  kirine;  gelek  saziyen  ve  yeke  û pirsgireken  sexte  û  pisporiya bersivan  a  sexte  jî  hatine  peşexistin.  Weke  ku  hûn  jî  bi  rehetî  dibînin,  encama  ku  pediviye  je  were  daranîn,  dema  tekoşîna  li  hember  metinkariya faşîst  bigirin  dest  bi  awayek biheman  nezîkî  ve  yeke  bibin, ve  weke  pirsgireka  tekoşîna şoreşgerî  bibînin,  nekevin  reya  çareseriyen  sexte  û  înkarkirine.  Ev  yek  pir  girîng  e.  Herçiqas  ku  ev  ji  aliye  dij-şoreşe hatibe  berevajîkirin  û  existi- bin  rewşa  azadiyeke  zayendî ya  sexte  jî,  pirsgirek  bi  temamî  parçeyek  ji  ye  rizgariya  neteweyî  û  azadiya  civakî  ye.  Ji azadiya  zayendî  wedetir,  encama  newekheviya  di  navbera jin  û  mer  de  ye.  Ev  newekhevî,  ketiye  asteke  aborî,  siyasî, civakî  û  çandî.  Weke  ku  dijşoreşe  nîşan  dide,  ne  pirsgireka  azadiya  cinsî  ye.  Ev  ji  ber ku  azadiye  bitemirînin  û  nava we  vala  bikin,  te  pekanîn. 
Burjûwaziya  metinkar,  di  nava hewldaneke  zexel  de  ye  ku potansiyela  şoreşe  ya  ku  dema seferber  bike  pe  bi  ser  bikeve, ji  deste  we  derîne.  Pewîste baş  were  dîtin  ku  li  ser  ve pirsgireke  pir  dixebite.  Nexasim  dema  were  dîtin  ku  di  nava  civaka  me  de,  di  temenekî 


piçûk  de  zewac  pek  te,  çareseriya  pirsgireke  betir  giran  dibe.  Edî  ev  tegihîn,  ne  wekî pewîstiyeke  aborî-  civakî,  weke  nirxekî  sincî  (exlaqî)  û xwedîbûna  prestîjeke  te  xebitandin.  Li  gor  ve  tegihîne,  yen ku  malbata  wan  mezin  be,  zaroken  wan  zede  bin,  xwedî prestîj  û  hez  in.  Dikarin  serdestiye  li  cîranen  xwe  bikin. 

Bi  kurtasî  em  bibejin,  berdewamkirina  tegihînen  eşîrtî  yen kevin,  pirsgireke  betir  mezin dike  ku  mirov  nikare  ji  nav derbikeve.  Çimaş  Lewra  di  roja  me  de  kapîtalîzma  gemerder,  berdewamiya  malbate  ya bi  şeweya  kevin  beîmkan  kiriye  û  ew  kiriye  nava  nakokiyen mezin.  Li  gor  ku  her  kesekî malbateke  wî  heye  û  her  kesî dike  hevpare  van  nakokiyan, pirsgireke  he  betir  mezin  dike.  Ev  çanda  beesil  û  sutalî,  di nava  malbate  de  bi  awayek durû  weke  namûs  û  giredana malbate  derdikeve  peşberî me.  Helbet  ev  şeweya  herî derewîn  û  sexte  ye.  Lewra  heta  em  ve  malbate  nekin  bin fermana  şoreşe,  ne  gengaze em  wan  binamûs  û  birûmet bikin.  Teqez  de  dij-şoreş  bi wan  bileyîze. 


Ji  Tirkî:  Jîr  DILOVAN 
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Vrouwen  Discussiepunt  EP 


Feleknas  Uca,  lid  van  het  Europees  Parlement  heeft  met  de  steun  van  Şirin Ebadi,  de  winnaar  van  de  Nobelprijs  voor  de  Vrede,  een  congres georganiseerd.  Tijdens  het  congres  werden  er  discussies  gehouden  över 

de  Koerdische,  Afghaanse  en  Iranese  vrouvvenkvvesties. 


Selmin  Çalışkan,  die  in  Duitsland  opkomt  voor  de  rechten van  de  vrouw,  Nazanin  Afşin Jan,  Miss  Canada  2003  en  wie opkomt  voor  de  rechten  van de  mens  en  voor  de  rechten  van  de  artiesten,  woordvoerdster  van  de  Europese  Unie,  Lena  Sund,  Edith  Schlaffer, voorzitster  van  “Vrouwen  die  geen grenzen  kennen”,  assistent-voorzitter Reyhan  Yalçındağ  van  de  Mensenrechtenvereniging  (IHD)  en  Sophie  Bessis van  de  Eederatie  voor  de  Internationale mensenrechten,  hebben  ieder  op  het congres  hun  toespraak  gehouden. 

Özsökmenler:  “er  moeten opvanghuizen  voor  vrouwen worden  gesticht” 

Burgemeester  Yurdusev  Özsökmenler  van  de  provincie  Bağlar  heeft  tijdens  het  congres  duidelijk  gemaakt  dat in  Diyarbakır,  Van,  Batman  en  andere Koerdische  gebieden,  meer  vrouwenproblemen  zijn. 

“De  provincie  Bağlar  bestaat  uit 70%  mensen  die  na  de  jaren  negentig uit  hun  oorspronkelijke  dorpen  zijn verdreven.  Wij  ervaren  de  gevolgen van  oorlogsgweld,  gezinsgeweld  en economische  achterstanden  die  het  met zich  mee  hebben  gebracht.  Naast  eerwraak  en  geweld  binnen  het  gezin  houden  we  ons  ook  bezig  met  vrouwenzelfmoordpogingen”,  aldus  Özsökmenler.  Hij  vindt  dat  er  voor  de  bescherming  van  vrouwen  opvanghuizen  moeten  worden  gesticht. 

Yalçındağ:  “geweld  neemt  toe” 

Voorzitter  Reyhan  Yalçındağ  van  de 


Mensenrechtenvereniging  (IHD),  wie de  vrouwenpositie  in  Turkije  naar  voren  heeft  gebracht,  heeft  duidelijk  gemaakt  dat  vooral  het  geweld  tegen  vrouwen  toeneemt.  “Vrouwen  worden binnen  het  gezin  vermoord.  Mannen 


lijden  door  het  politieke  geweld  van  de overheid  en  richten  zich  als  gevolg  daarvan  op  vrouwen”,  aldus  Yalçındağ. 

Selmin  Çalışkan,  wie  över  de  vrouwensituatie  in  Afghanistan  sprak,  maakte  duidelijk  dat  kinderen  als  gevolg van  tekort  aan  waterbronnen  aan  ziek- ten  als  de  pest  en  cholera  komen  te overlijden.  Ook  overlijden  er  50%  van de  vrouwen  na  hun  bevalling  als  gevolg van  gebrek  aan  gezondheidszorg. 

Çalışkan:  vrouwen  in  Afghanistan 

zijn  het  bezit  van  de  mannen” 

Çalışkan  verklaarde,  dat  een  groot deel  van  de  vrouwen  in  Afghanistan  geweld  ondervindt  binnen  het  gezin.  Ook 


zijn  ze  economisch  afhankelijk  van  de man  en  worden  zij  door  de  regels  van de  volksstam  geleid.  Tevens  verklaarde Çalışkan  dat  vrouwen  als  bemiddelaar worden  ingezet  in  het  ruilen  van  dochters  tegen  zonen  tussen  twee  gezinnen, wat  “paştung” 
wordt  genoemd. 
Het  doel  is  om de  economische en  sociale  evenwicht  te  handhaven. 

Afghaanse vrouwen plegen zelfmoord 

“Ondanks  de wet  dat  je  niet voor  je  zestiende jaar  mag  trouwen,  worden  er negen-jarige  meisjes  verkocht.  Meisjes  en  vrouwen  zijn het  bezit  van  de  mannen”,  aldus  Çalışkan.  Ook  verklaarde  Çalışkan  dat  zelfmoordincidenten  van  vrouwen,  als zichzelf  in  brand  steken  tussen  andere vrouwen  in  Afghanistan,  aan  het  toenemen  is.  “In  2006  hebben  er  in  het  Afghaanse  gebied  Harat  200  vrouwen  zichzelf  in  brand  gestoken  en  in  het  oosten van  Afghanistan  hebben  er  nog  150  andere  incidenten  plaatsgevonden. 

Ook  ex-Miss  Canada  heeft deelgenomen  aan  het  congres 

Nazanin  Afşin  Jan  heeft  haar  aandacht  op  Iran  gevestigd.  Sinds  de  Iranese  İslam  Revolutie  in  het  jaar  1979 


worden  de  rechten  van  de  vrouw  geschonden.  Als  voorbeeld  gaf  Nazanin  Afşin  Jan  het  incident  waarbij  Nazanin Mahabadi  Eatehi  de  doodstraf  had  gekregen  toen  ze  samen  met  haar  nichtje een  paar  jaar  geleden  bijna  door  drie jongens  verkracht  werd  en  uit  zelfverdeging  een  jongen  had  doodgestoken. 
Wanneer  Nazanin  Afşin  Jan  van  dit  incident  op  de  hoogte  was  en  het  meisje haar  naamgenoot  is  heeft  zij  een  handtekeningactie  laten  beginnen.  Mede daardoor  is  Nazanin  Mahabadi  Eatehi in  hoger  beroep  vrijgesproken.  “Het veroordelen  tot  de  doodstraf  van  het meisje  en  de  jongens  vrijuit  laten  gaan, zie  ik  als  discriminatie”,  aldus  Nazanin Afşin  Jan.  Nazanin  Afşin  Jan  verklaarde ook  dat  er  27  andere  minderjarigen  tot de  doodstraf  zijn  veroordeeld.  Voor  de rechten  van  de  vrouw  en  de  instellingen  die  voor  de  rechten  van  de  vrouwen  opkomen  is  Nazanin  Afşin  Jan  een handtekenigactie  begonnen. 

Voorzitster  Edith  Schlaffer  van “Vrouwen  die  geen  grenzen  kennen” conciudeert  het  geweld  tegen  de  vrouw als  een  kwestie  van  macht.  “Een  volk kan  niet  vertegenwoordigd  worden  door  politiek  die  op  een  sekse  is  gericht”, aldus  Schlaffer. 

Woordvoerdster  van  de  Europese Unie,  Lena  Sund,  heeft  tijdens  het congres  het  onderwerp  vrouwenbesnijdenis  belicht.  Lena  Sund  liet  weten  dat vrouwenbesnij deniş  al  eeuwen  toegepast  wordt  en  dat  het  tot  de  traditie  behoort.  Lena  Sund  zal  zowel  binnen  de Europese  Unie  als  buiten  de  Europese Unie  vrouwenbesnij  deniş  tegengaan. 
“Vrouwenbesnij deniş  vindt  vooral  plaats  in  arme  landen,  waar  geen  respect wordt  getoond  voor  rechten  van  de  vrouw”,  aldus  Lena  Sund.  Volgens  de  woordvoerder  van  EIDH  wordt  de  vrouwenbesnij deniş  op  dit  moment  door  niemand  gesteund. 

Vertaald  door:  Dilan  Akdeniz 


Eirat  News  Agency 


Oproep  Van  Vrouwenbewegingen 

Tot  Opstand 

“Men  moet  weten  dat  het  Internationale complot  tegen  de  Koerden  machtig  genoeg  is om  de  onrust  tussen  de  volkeren  te  vergroten  en 

de  staten  onderuitte  halen’’. 


KJB  (Raad  van  leiding),  Europese Vrouwenbeweging,  de  Bond van  Onafhankelijke  vrouwen, de  in  Engeland  Socialistische  Vrouwen en  Raad  voor  vrouwen  (Roj),  hebben met  medewerking  van  Erankrijk  op  de Koerden  gerichte  aanvallen  berispt. 

“De  laatste  tijd  zijn  er  een  paar  Europese  overheden  in  zo’n  positie  geraakt, waarin  zij  opeens  gezamenlijk  actief  geworden  zijn  om  de  Turkse  overheid  te steunen  op  het  gebied  van  geweld  en het  uitoefenen  van  druk  tegen  de  Koerden”,  aldus  de  Vrouwenbewegingen. 
Ook  hadden  de  Vrouwenbewegingen de  Koerdische  bevolking  opgeroepen om  op  15  februari  jl.,  waarop  de  Koerdische  leider  Öcalan  acht  jaar  in  gevangenschap  zit,  zich  te  verzetten  tegen  de Koerdische  ontkennings-  en  vernieti- 


gingspolitiek  van  Turkije. 

“Koerden  zullen  deze  aanvallen 

niet  accepteren” 

“Jarenlang  voert  Turkije  druk  en geweld  uit  op  de  Koerdische  bevolking,  waardoor  vele  Koerden  uit  vrees voor  hun  leven  zijn  gevlucht  en  zijn gaan  leven  in  Europa,  voert  nu  ook Europa  druk  en  geweld  uit  op  sommi- ge  Koerden,  dat  niet  te  accepteren valt.  Vooral  de  Koerden  die  in  Europa leven  accepteren  dit  van  de  Europese overheden  niet  en  zullen  het  ook  nooit  accepteren.  De  Koerden  moeten  dit op  aile  mogelijke  manieren  duidelijk maken”,  aldus  de  Vrouwenbewegingen.  Ook  hebben  de  Vrouwenbewegingen  bekend  gemaakt,  dat  de  Turkse  overheid  ondanks  aile  oproepingen 


door  de  Koerdische  leider  Öcalan  voor het  vredesproces,  geen  stappen  zetten in  deze  richting  maar  alsnog  willen doorgaan  met  de  ontkennings-  en  vernietigingspolitiek  tegen  de  Koerden. 

“Beide  volkeren  hebben  democratische  plichten  om  vijandelijkheden  tegen  te  gaan.  Het  door  Turkije  opgerichte  vijandschap  moet  worden  verworpen  en  de  volkeren  moeten  hun stem  laten  horen  om  terug  te  gaan  naar een  tijd  waarin  men  in  vrede  met  elkaar  leefden”.  Het  onlangs  gevoerde  congres  “Turkije  zoekt  haar  vrede”  staat 


hiervoor  als  symbool.  Alleen  op  deze wijze  zal  er  een  weg  zijn  voor  de  vrede”,  aldus  de  Vrouwenbewegingen. 

Opstand  tegen  het  complot 

De  Vrouwenbewegingen  willen benadrukken  dat  iedereen  zijn  of  haar stem  moet  laten  horen  in  de  strijd  voor  vrede.  Zij  berispen  het  complot  tegen  de  Koerdische  leider  Öcalan  en willen  dat  de  volkeren  in  een  geweldloze,  democratische  en  rustgevende omgeving  een  leven  gaan  leiden. 


Vertaald  door:  Dilan  Akdeniz 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Kadın  Daharla§ma<sı 


BİZ  Kürt  kadınları  için  olduğu  kadar,  tüm  kadınlar  için de  özel  anlamlar  taşıyan, tabiat  ananın  canlanması ve  baharın  müjdecisi  olan bir  Mart  ayını  daha  değişik  biçimlerde karşılamaya  hazırlanıyoruz.  Mart  ayı, kadın  emeğiyle  kazanılmış  bir  günün müjdecisi  değil  yalnızca.  Tüm  coğrafyalardan,  toplumun  her  kesiminden insanların  değişik  amaçlarla  gerçekleştirdikleri  etkinliklerin  de  startı. 

8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar 
Günü,  21  Mart  Newroz  kutlamaları bunlardan  en  belirgin  olanları  belki. 
Ama  21  Mart  günü  UNESCO  tarafından  Dünya  Şiir  Günü  olarak  da  kutlanıyor.  21  Mart'm  uluslararası  düzeyde bilinen  en  güzel  anlamlarından  biri de.  Uluslararası  Irk  Ayrımı  İle  Mücadele  Günü  olmasıdır.  Ortadoğu  halklarının  diriliş  günü  olarak  bildikleri  21 
Mart,  aslında  bu  anlamda  dünyada  da çok  önemli  argümanlarla  karşılanan  bir gün.  Bu  da  güne  tabi  ki  daha  büyük anlamlar  yüklüyor.  Yine  27  Mart  günü de  Dünya  Tiyatrolar  Günü.  Yani  Mart ayı  anaç  bir  kadın  gibi  doğurgan. 

Farklı  dillerden  şiirlerin  okunduğu,  tiyatroların  sergilendiği,  değişik  ırklardan  ve  renklerden  kadınların  ve  halkların  ayrı  mekanlarda,  ama  aynı  mecralarda,  aynı  umutlar  için  birleştikleri  bir 


ay.  Bu  bile  başlı  başına  bu  aya  sanatsal ve  şiirsel  anlamlar  yüklüyor. 

Kadınlar  da  bunun  bilincinde  olmalı  ki,  bu  yıl  çok  renkli  aktivitelerle Mart  ayını  karşılayacaklar.  Değişik  sanatsal  etkinlikler,  mitingler,  paneller, toplantılar  ve  yürüyüşler  düzenleyecekler.  Bu  etkinlikler  içinde  en  dikkat çekici  olan  etkinliklerden  biri,  Filmmor  Kadın  Kooperatifi'nin  düzenlediği "5.  Uluslararası  Gezici  Filmmor  Kadın Filmleri  Festivali".  Festival,  10-18 Mart  tarihleri  arasında  İstanbul'da  başlayacak,  Ağrı,  Van,  ve  Diyarbakır'da gezici  gösterimlerle  sürecek.  Festivalin  bu  yılki  teması  "Namus".  Yönetmenlerinden  birinin  kadın  olan  filmlerin gösterildiği  festival,  tüm  dünyada  kadınları  kuşatan  toplumsal  cinsiyet  eşitsizliklerine  ve  erkek  egemen  sınırlara veya  namus'a  sinemayla  bakabilmeyi amaçlıyor.  Bu  yıl  festival  "Namus", Kadınların  Sineması,  Kadınların  Sineması-Kanada,  Kadınlardan  Kıssalar-Türkiye  olmak  üzere  dört  bölümden oluşuyor.  Festivalde  film  gösterimleri¬ nin  yanı  sıra  9  kadın  fotoğrafçının  katılacağı  bir  sergi,  atölye,  söyleşi  ve  paneller  de  yer  alıyor. 

2003  yılında  kurulan  ve  sadece  kadınların  katılımına  açık  olan  Filmmor Kadın  Kooperatifi,  kadınlarla  birlikte kadınlar  için  sinema  yapmak,  üretmek,  düşleri  hayata  geçirmek  için  çalışmayı  hedefliyor.  Kooperatifin  amaçları  da  gerçekten  değerli.  Tüm  yaşam deneyimlerinin  katkısıyla,  kadınların ve  kadınların  sinema  ürünlerinin  görünürlüğünü  arttırmak,  kadınların  sinema  ve  medyaya  katılımını,  bu  alanda kendilerini  ifade  edebilme  olanaklarını,  etkinlik  ve  güçlerini  arttırmak,  sinemada  cinsiyet  eşitsizliği  içermeyen demokratik  katılım  koşullarına  ulaşmak,  film  kooperatifinin  temel  amaçları  arasında. 

Kadın  bedeninin  hoyratça  kullanıldığı,  erkek  egemen  zihniyetin  kalıplarıyla  aşk  adına,  güzellik  adına,  kutsal analık  adına  kadının  doğal  duygularıyla  alakası  olmayan  yaklaşımların  sergilendiği  eril  sanatsal  bakış  açısından kurtulabilmek  için  çok  önemli  amaçlar bunlar.  Günümüzde  medyayı  işgal 


\~Mart  ayı  anaç  bir  kadın  gibi  doğurgan.  Farklı dillerden  şiirlerin  okunduğu^  tiyatroların dergileı^ığif  değişik  ırklardan  ve  renklerden kadınların  ve  halkların  ayrı  mekanlarda  ama aynı  mecralar^  aynı  umutlar  için  birlettikleri 

bir  ay. 

rastlantı  değildir.  Bu  alanlar  toplumlarm  çok  direkt  etkilendikleri  ve  yönlendirildikleri  alanlardır.  Egemenlikli sistemlerin  kendi  kadın,  erkek  tiplerini,  sanat  yaklaşımlarını,  aşk  anlayışlarını,  siyasal  bakışlarını  toplumlara  empoze  etmelerinin  karargahları  gibi  işle¬ yen  bu  alanlara  karşı  alternatif  çıkışların  olması,  gerçekten  de  çok  değerlidir.  Bu  tip  alternatif  çıkışlar  arttıkça, yılın  tüm  günlerini,  tüm  aylarını  kısacası  tüm  zamanlarını  kendimizin  kılabiliriz.  Kadın  özgürlüğü  sorunu  sadece bir  günle  sınırlı  bir  olgu  olarak  ele alınmaz.  Kadınlar  kendi  çözümlerini yaratmanın  gücünü  her  zaman,  her yerde  yakalayabilirler. 

Bir  baharı  daha  heyecanla  ve  yeniliklerle  karşılarken,  bu  bahar  kadın baharlaşması  olsun  diyorum.  Ege  Altun  adlı  bir  kadın  şairin  dizleleriyle yeni  buluşmalara... 

8  Mart... 

döngü  başladığında, umudun, yaşamsal  yanında birlikteydik. 


eden  filmlere,  şarkılara,  kadın  programlarına,  haberlere  baktığımızda  kadınlar  hiçbir  şeyin  öznesi  değiller.  Erkek  medya  patronlarının  veya  onların kadın  yüzlü  versiyonlarının  emirlerine itaat  eden  bir  pozisyondalar.  Hatta  göze  girmek  için  çok  çaba  sarfedenler  olduğunu  da  kabul  etmek  lazım.  Bu  nedenle  kadınların  yalnızca  kendi  çabalarıyla,  kendi  özgüçlerine  dayanarak, oraya  buraya  yaslanmadan  attıkları adımlar  çok  fazla  görülmek  istenmese de,  hazine  değerinde.  Bir  başkasının, hele  hele  bir  erkeğin  biçimlendirdiği zihniyet  kalıpları  içinde  yükselmenin kadınlara  pek  de  birşey  kazandırmadığı  aşikardır.  Bu  çark  içerisinde  kalan kadınlıklarımıza  genelde  hayal  kırıklıkları,  ruhsal  ve  bedensel  yıpranmadan  başka  birşey  kalmaz. 

Oysa  ki  egemen  zihniyet  kalıplarından  kopmak  için  mücadele  eden kadınların  oluşturdukları  değişik  kolektifler,  kurumlaşmalar  ve  sanat  atölyelerinde,  kadınlar  her  tür  geleneksel bakış  açısından,  kadın  olarak  kendi cinslerine  duydukları  güvensizlikten, sevgisizlikten  kurtulabilirler.  Kadın aklının  nelere  kadir  olduğunu,  kadının yaratıcı  ruh  dünyasının  ne  kadar  renkli sonuçlar  yaratabileceğini  kendileri  görüp  yaşayabilirler.  Çünkü  kadın  ve  erkeğin  aklı,  ruh  dünyası,  yaratıcılığı, bakış  açısı  birbirinden  ayrı  kulvarlardadır.  Eşitliğin  en  fazla  engellendiği alanların  başında,  medya,  sanat,  edebiyat  gibi  alanların  gelmesi  de  aslında 


ve 

insan  sesleriyle  karışmış 

ışığın  yoğunluğunu, 

tanrısını  arkasına  almış 

bir  erkek  sesi  dağıttı. 

her  şey  tersden  görünüyordu  artık. 

ve 

şiddetle  bastırılan 

bir  dokunun  parçaları  olduk 

sonraları. 

hiç  bırakmadı 

ucundan  sımsıkı  tutabildiği  yaşamı, duygu  ve  emeği  ile, oradaydı ve 

orada  olmaya  devam  edecekti, 

kadındı 

var  edendi 

ve 

hep  iki  kere  giydi  yalnızlığını. 


Songül  Beyazgül 
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Tarihi,  büyük  kahramanlar  yazar. 
Yazılı  olmayan  kadının  tarihini ise  Kürdistan’da  Kürt  kadını yazmaktadır.  Tarih  yazmak  kolay  değildir.  Çünkü  yazılı  olan  tarihi,  egemenler yazmıştır.  Tarihi  gerçek  ev  sahiplerine teslim  etmek  ise  büyük  bir  kavga  gerektirir.  İşte  tarihi  doğru  yazmak,  adalet,  barış,  sevgi  ve  özgürlük  için  yola  çıkanlardan  yalnızca  ikisiydi  Zilan  ve  Sema. 

Onlar  yaşamı  çok  sevdiklerini  söylediler  ve  sevdikleri  yaşamın  uğrunda ölüme  gittiler.  Son  sözleri  bunlardı. 
"Yaşamı  çok  sevdiğim  için  bu  eylemi yapıyorum"  dedi  Zilan  ve  "iki  güneş  olmaz"  dedi  Sema. 

Kimdi  bu  kadınlar,  niçin  bu  sözleri söylemişlerdi  ve  neden  yaşamlarını  hiç çekinmeden  ortaya  koydular.^ 

Zilan’ı,  kendisini  lime  lime  yapmaya  götüren  gerçek  neydi.^  Peki  Sema'yı kendini  ateşle  yıkamasına  götüren  neydi.^  Hangi  gerçek  insana  böylesi  bir gücü  verir.^  Elbetteki  kendini  bombalamak,  ateşten  bedenini  geçirmek  kolay bir  eylem  değildir.  Her  insanın  başara¬ 


cağı  veya  cesaret  edeceği  bir  olay  değil. 
İşte  Zilan  ve  Sema  yoldaşlar,  öncelikle böyle  bir  sorgulama  soncu  büyük  eyle¬ me  doğru  yol  aldılar. 


Kadının  ve  Kürt’ün  kaybedecek  hiç bir  şeyi  yoktu  kazanacakları  dışında.  Zilan  ve  Sema  gerçeği  Kürt’ün  ve  Kürt kadının  kazanacaklarını,  tarihe  mal  edilecek  olanları  yarattılar.  Onlar  ne  intihar  ettiler,  ne  de öldüler.  Onlar  eylemleri  ile yaşama  bir  halk,  bir  insanlık değeri  ve  onuru  yaşamımız¬ da  yer  aldılar.  Dolayısıyla onlar  yaşamı  en  fazla  sevenlerdir.  Onlar  gerçeğe  ulaşan tek  gerçektirler. 

Çünkü  Kürdistan’da  her şey  ölü  ve  öldürülmüştü. 
Böylesi  bir  gerçekten  yola çıkarak,  sorgulayan,  düşmanını  ve  dostunu  bilince  çıkaran,  köleleştirilmiş  bir  yaşamdan  sıyrılarak,  insanın ilk  bitiriliş  noktasına  en  büyük  darbeyi  vurmuşlardır. 
İnsanlık  kadınla  kaybetme¬ ye,  köleleşmeye,  sevgiden, dostluktan  ve  gerçekten uzaklaşmaya  başlamıştı.  İşte Zilan  ve  Sema  yoldaşlar  ger¬ 


çekleştirdikleri  eylemleriyle  önce  kendilerini  yaratmışlardır.  “Kendini  yaratan kadın  kendini  yaratan  insanlıktır”  gerçeğinden  yola  çıkarsak,  onlar  eylemleriyle  insanı  yarattılar. 

İşte  bu  özgürlük  bilincidir.  Bu  tarih ve  insanı  sevme,  ona  karşı  görevlerini yerine  getirmedir.  Zaten  tarih  karşısında  rolünü  oynayanlar  değil  midir  kahramanlar. 

Onlar  Kürt  kadının  yaşam  ışığı  oldular.  Zilan  paramparça  ettiği  bedeniyle. 
Sema  bedenini  tutuşturduğu  ateşle  yaşam  ışığımız  oldular.  Özgürlüğe  doğru yürümek  ancak  o  ışığın  dudağından  öpmekle  olur.  Önce  onları  anlamak,  onların  şu  an  yanımızda  olduğunu  bilmek gerekir.  Onlar  nasıl  mı  yanımızdalar.^ Kadının  başaramayacağı,  yaratamayacağı  hiç  bir  şeyin  olmadığını  anlamakla, onlardan  öğreneceklerimizle,  kadın  olarak  hepimizin  gücünün  olduğunu  bilmemiz,  onların  yanımızda  olduğunun bilincinde  olmamızdır.  İşte  o  zaman  onların  bıraktığı  yaşam  ışığını  yudumlarız. 


Gülbahar  Köker 


Mart  2007 


Mart  2007 
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Kadına  dair 


Bir  Dilek  Tut  Bugün 

Sevgili  erkek  kardeşler!  Bir  8  Mart'ı  daha yaşarken  yaşadığımız  toplumun  çok  yavaş  değişen  ve  hatta  gittikçe  de  kötüye giden  çöküntüsü  içinde  bir  dilek  tutmanın  hiçbir şeyi  değiştirmeyeceğini  bile  bile,  bir  dilek  tutun bugün  kadınlar  için.  Belki  de  aldığınız  bir  dal  karanfilden  daha  iyi  gelecektir  kadınlara,  kim  bilir.^ Anneniz,  kızkardeşiniz,  sevgiliniz  ya  da  eşiniz, hatta  yoldan  geçen  tanımadığınız  herhangi  bir  kadın  için  de  yapabilirsiniz  bunu.  Bir  dilek  tut, onun  hayatında  değişmesini  düşündüğün  bir  şey için.  Bir  kadının  hayatında  olmamasını  düşündüğün  bir  konuda  tutmalısın  dileğini. 

Kendiniz  için  tuttuğunuz  bol  paralı  ve  lüks arabalı  hayallerden  olmasın  bu.  Sizin  hayallerinizi süsleyen  dileklerin  bir  çoğunun  kadınlar  için  birincil  sırada  olmadığını  bilerek  tutun  dileğinizi. 
Küçük  dünyalarında  büyük  yaşayan  ama  dile  getirmeyen  kadınların  ne  istediğini  bilen  gizli  yolu çözmeniz  gerekecek  önce.  Ki  onlar  kendi  duygularını  özgürce  anlatabilecek  bir  zamana  ve  dile kavuşamadılar  hiçbir  zaman.  Sakladıkları  binlerce "Hayır'larmı"söyleyemediklerini  bilerek  tutmalısın  bu  dileği. 

Sizler  için  çok  mu  zor  kadınlar  gününde  bir dilek  tutmak.^  Sonu  gelmez  savaşlara  bir  kaç  dakikalığına  ara  vererek,  tüm  bu  yıkımların  altından sevgililerini  ve  çocuklarını  arayan  kadınların  ne istediklerini  düşünmek  zor  mudur.^  Erkek  sisteminde  açlık  sınırında  yaşamaya  mahkum  edilen insanlar  için  bir  kaç  saniyeliğine  durup  ‘kadınlar için  ne  dileyebilirim’  diye  biraz  zaman  ayırmak, din  ve  töre  cinayetleri  işlerken  elindeki  kanı  yıkamadan  ölü  bedenlerin  ne  istemiş  olduğunu,  akşam  kapıyı  açınca  gözlerinin  içine  dolu  dolu  bakan  eşinin  ne  istediğini,  geleceğe  dair  hayal  kuran  küçük  kız  çocuğunun  neye  ihtiyacı  olduğunu düşünerek  bir  dilek  tutmak  çok  mu  zor  sizin  için.^ Eşitsiz  bir  yaşamın  sonucu  olarak  kutlanan  bu günde,  sevdiklerinizi  kendi  erkekliğinizden  sıyrılarak  görmek  ve  onları  bir  kaç  dakikalığına  da  olsa  hissetmek  dilek  tutmanızda  yardımcı  olacaktır. 
Tüm  erkeksi  pencerelerinizin  ardından  gördüğünüz  kadınların  başka  bir  dünyaya  ait  olduklarını bilmek  sizlere  acı  vereceği  kadar,  onların  sahipleri olmadığınızı  da  öğretecektir  size.  Bastırdığınız,  taciz  ettiğiniz,  öldürdüğünüz,  sömürdüğünüz,  kişilik  olarak  ele  almadığınız,  arkadaştan  saymadığınız,  pazarlarda  sattığınız,  savaşlarınızda  ağlattığınız  hiçbir  kadının  aslında  size  ait  olmadığını  görmenizin  zamanı  çoktan  geldi. 

Bir  dilek  tutun  bugün,  yakınınızdaki  kadınlar için.^  İyi  bir  iş,  sevdikleri  için  sağlık  ve  mutluluk, kendi  eğitimi  için  bol  zaman,  sosyal  aktiviteler, örgütlenme  bilinci,  kadın  haklarının  erkek  karakterinden  ayrışması,  törelerin  çağın  mezarlığına  gömülmesi... 

Bir  dilek  tutun  kadınlar  için  sevgili  erkek  kardeşlerim.  Duygularının  büyük  bir  nehrin  denize düşen  kayıp  damlaları  gibi  olmadığını  hissettikleri  bir  zamanı  özleyin  onlar  için.  Yüreklerinden  gelen  sözcüklerinin  büyük  ve  soğuk  bir  duvara çarpmadan  başka  bir  yüreğe  akması  için  dua  edin. 
Korkulu  bir  yaşamın  gölgesinde  yaşadıkları  aşkların  onları  ölüme  sürüklememesini  dileyin.  Kadınların  gözlerinde  erkeklerin  birer  tecavüzcü,  yalancı,  vurdumduymaz,  düşüncesiz,  geri,  cahil  ve katil  olmaması  için  uzun  uzun  dua  edin. 

8  Mart  kendini  bilen  tüm  kadınlara  ve  erkeklere,  eşitlik  ve  özgürlük  getirsin... 


Oscar'm  habercisi  olarak kabul  edilen  son  derece  prestijli  Altın  Küre Ödülünün  sahibi  olan 
Babil  filmi,  beklendiği üzere  tam  yedi  dalda  Oscar'a  aday 
olarak  gösterildi.  Oscar  ödülleri  25 
Şubat'ta  sahiplerini  bulacak. 

Cannes  film  festivalinde  de  en iyi  Reji  ödülü  alan  Babil,  izleyicilerde  derin  izler  bırakacak  bir  film. 
Eilmin  çekimleri,  üç  ayrı  kıtada  yapılmış.  Yönetmen  Alejandro  Gonzales  Inarritu  ile  senarist  Guillermo Arriaga'nin  "Paramparça  Aşklar  ve Köpekler"  ve  "21  Gram"  filmleri  ardından  yine  bir  araya  geldikleri filmde;  Bred  Pitt,  Cate  Blanchett ve  Gael  Garcia  Bernal  gibi  isimler dikkat  çekiyor. 

2006  yapımı  olan  ve  geçen  Kasım  ayında  gösterime  giren  filmin konusu  ise  şöyle:  Paslı  iki  çocuk, babalarının  tüfeğiyle  oynarlarken, bir  deneme  yapmak  amacıyla  yoldan  geçen  bir  otobüse  ateş  ederler. 
İki  çocuğun  sadece  çocukca  meraklarından  kaynaklı  olan  bu  davranışları;  üç  ayrı  kıtada  farklı  yaşamlar  süren  ve  birbirlerinden  hiç  haberi  olmayan  insanların  yaşantılarını  birbiriyle  çok  ilginç  bir  biçimde  kesiştirir.  Otobüste  yolculuk  eden  evli  bir çift  ve  onların  Amerika'da  bıraktıkları  çocuklarının  bakıcısı  olan  Meksika'h  bir  dadı,  sağır  ve  dilsiz  olan bir  Japon  genç  kızla  babası  ve  Pas'ta oldukça  yoksul  olan  ve  hayvancılıkla  geçinen  çocukların  yaşamları  bu olayla  alt  üst  olur.  Olayın  kilit  noktası  ise  avlanma  amacıyla  kullanılan bir  tüfektir.  Japon  babanın  yıllar  önce  turist  olarak  gittiği  Pas'ta  birine hediye  ettiği  tüfeğini,  çoban  olan çocukların  babaları  sadece  hayvan sürülerini  korumak  için  alır  ve  çocuklar  birgün  sürüleri  otlatırken  oynadıkları  silahla  yoldan  geçen  ve içinde  turistlerin  bulunduğu  otobüse  ateş  ederler.  Otobüsteki  Amerika'h  kadını  kazayla  vururlar.  Pilm 


BLr  baba,  zenginlik  ve  para  dışında  özürlü kızına  verebileceği  bir^eylerin  olduğuna görme  konulunda  ne  kadarda  acizdir.  Oyda ki  kızın  idtediği  dodece  birazcık  devgidir. 


babil  kulesi  rolünü  oynayan  şey  bir tüfektir  artık.  Tüfek  farklı  kıtalarda yaşayan  insanların  hem  buluşma, hem  ayrışma  noktası  olur.  Soluk  kesen  ve  izleyiciyi  adeta  kilitleyen film,  bir  solukta  izleniyor.  Tabii  ki filmin  teknik  boyutlardaki  başarısı dışında  değerlendirilmesi  gereken bir  yanı  da,  vermek  istediği  mesajlar.  Babil  filminde,  Babil  kulesinin inşaası  ile  ilgili  ilk  elden  tarihi  bir  argüman  bulamayacağınızı  hemen  belirtelim.  Bazıları  bu  hikaye  için  "Kaosun  Doğuşu"  derler.  Bilindiği  gibi insanlar  Tanrıyı  o  kadar  çok  merak ediyorlarmış  ki,  onu  görebilmek  için arşı  delen  bir  kule  yapmaya  karar vermişler.  İnşaat  tez  zamanda  yükselmiş.  Bütün  işçiler uyumla,  şevkle  çalışmaktaymış.  Ama  tam  da  göğün yedinci  katının  sınırları  f 


zorlanırken  bunu  başarma  duygusu ile  koyu  bir  kibire  kapılmışlar.  Bu kibirin  cezası  o  kuledeki  herkesin dilinin  tanrı  tarafından  değiştirilmesi  olmuş.  Aynı  kabile  ve  ailelerdeki herkes  farklı  bir  dil  konuşmaya  başlamış  ve  artık  kimse  kimseyi  anlayamadığı  için  inşaat  durmuş.  Babil hikayesi  de  kuledeki  insanların dünyaya  yayılması  ile  başlamış.  Medeniyetler  arası  çatışmalar  da  bunun sonucunda  başlamış.  Kimileri,  tanrının  insanlar  tarafindan  görülmek  istenmediği  için  bu  cezayı  verdiğini 


de  düşünürler.  Babil  filmi  acaba  bu noktada  nasıl  mesajlar  içeriyor  diye sorulursa,  babil  kulesinin  ayırdığı ırkları,  dilleri,  kültürleri  yeniden  bir araya  getirmek  gibi  bir  mesaja  ulaşmaya  çalışıyor  diyebiliriz.  Pilmin  tamamında  dünya  yüzeyindeki  toplulukların  birbirinden  ne  kadar  farklı koşullarda  yaşadığını  net  görebiliyorsunuz.  Belki  bizim  gibi  hep  ötekileştirilmiş  topluluklar  için  bunlar yeni  keşifler  gibi  gelmeyebilir.  Ama dünyada  bu  dramlardan  haberi  bile olmadan  yaşayanlara  bunların  gösterilmesi  önemli.  Örneğin  kuş  uçmaz kervan  geçmez  bir  P as  köyünde ölümle  pençeleşen  Amerikalı  kadına;  dilini  bilmediği,  hatta  yanların¬ da  kalmaktan- sa  ölmeyi  yeğlediği  gözleri rastıklı  Arap kadınların uzattığı  yardım  elini,  aynı otobüste  bulunan  hiçbir  ırkdaşı  uzatmaz. 

Onlar  için  kadının  ölümle  pençeleşmesi  hiç önemli  değildir.  Önemli  olan  benzer  bir  saldırı  tehlikesine  karşı  oradan  kurtulmalarıdır.  Kadının  canı cehennemedir  yani.  Japonya'nın kule  gibi  gökdelenleri  de  aynı  şehirde  hatta  evlerde  yaşayan  insanlar arasına  korkunç  mesafeler  koymuştur.  Bir  baba,  zenginlik  ve  para  dışında  özürlü  kızına  verebileceği  birşeylerin  olduğunu  görme  konusunda  ne  kadar  da  acizdir.  Oysa  ki  kızın  istediği  sadece  birazcık  sevgidir. 
Doğu  dünyasında  ise  insan  yaşamı her  zaman  olduğu  gibi  ucuzdur. 

Başkaları  ne  düşünür  bilmem ama  bu  filmi  izledikten  sonra,  çok da  uzak  olmadığınız,  zihninizi meşgul  eden  sorular  ve  onların  eksik-tamam  cevaplarıyla  başbaşa  kalacaksınız. 


Mesafeyi  Aşmak 


I  Cynthia  Cockburn~| 
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Mesafeyi 

Aşmak 

■  Barış  Mücadelesinde 

Kadınlar 


avaşlar  ve  çatışmalar,  etnik gruplar  arasındaki  kadim düşmanlıklara  bağlanır  genellikle.  Böylelikle  etnik  kimlikler ve  kategoriler,  tarihten  ve  toplumsal  gelişmelerden  koparılarak  değişmez  özlere  indirgenir.  Cynthia Cockburn  Mesafeyi  Aşmak'ta,  bu basmakalıp  yaklaşıma  ve  köklü önyargılara  meydan  okuyarak  harekete  geçen  kadınların  mücadelelerini  inceliyor.  Kuzey  İrlanda'¬ da,  Pilistin/İsrail'de  ve  Bosna'da yürütülen  projeler  üzerinde  odaklanan  kitap,  "sıradan"  diye  nitelenen  kadınların  barış  ortamı  yaratmaya  yönelik  cesur  girişimlerine ışık  tutuyor:  Kuzey  İrlandah  Katolikler  ile  Protestanlar,  Pilistinliler ile  İsrailli  Yahudiler  ve  Bosna'da Müslümanlar  ile  diğer  kesimler arasında  köprü  kurma  süreçlerine ilişkin  anlatılanlar  gerçekten  etki¬ 


leyici.  Söz  konusu  ülkelerdeki  çatışmaları  tarihsel  bir  bağlama  yerleştiren  Cockburn,  kadınların  kadınlar  için  hayata  geçirdikleri  projeleri  değerlendirirken,  uluslararası  kadın  dayanışmasının  rolünü  irdeliyor.  Bu  projelerde  yer  alan  kadınların,  katıldıkları  bir  ortak  atölye  çalışmasıyla  birbirlerine  (ve araştırmacıya)  öğrettikleri  de,  son derece  ilgi  çekici.  Mesafeyi  Aşmak'm  ufuk  açıcı  yönlerinden  biri de,  kimlik,  iktidar  ilişkileri,  çatışma,  cemaat  sınırları  üzerine  derinlikli  kuramsal  tartışmalar  ile  eylemler  arasındaki  etkileşimi  çarpıcı  bir  biçimde  göstermesi.  Yaşanan bütün  trajedilere  rağmen  sürdürülen  barış  mücadelesinin  zengin deneyimlerini  ve  kazanımlarmı sergileyen,  insana  umut  veren  bir kitap  bu. 
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Çoban  Köpeği  ve  Kurt 


'  “  --Î 


“Kurt  kardeş”  demiş.  “Tamam,  seni  anlıyorum,  senin de  karnın  acıkıyor  ve  sana yiyecek  veren  bir  sahibin  de olmadığından  bir  yerden  yiyecek  bir  şeyler  bulmak  zorundasın.  Ama  sana  bu yakışır  mı? 

Kocaman  kurtsun,  kendinden  küçüklerle  uğraşıyorsun. 

Onları  tuzağa  düşürüyor. 


-y, 

ağlardaki  koyun  sürüle- 

Drinden  birine  aç  bir  kurt dadanmış.  Çoban  ne yapsa  ne  etse  bu  kurtla başa  çıkamayacağını  anlayınca  sonunda  çareyi  bir  çoban  köpeği  edinmekte  bulmuş. 

Çoban  köpeği  gerçekten  de  kurda karşı  yaman  direniyormuş.  Ama  koyunların  sayısı  çok  olduğundan  kurt, bir  o  yandan  bir  bu  yandan  sürüye yaklaşıyor  ve  çoban  köpeğinin  bütün dikkatine  rağmen  sürüden  koyun  çalmayı  beceriyormuş. 

Köpeğin  canına  tak  etmiş  kurdun oyunları.  Uyuyamaz,  dinlenemez  olmuş.  Sahibine  karşı  yüzünü  kara çıkarmak  da  istemiyormuş. 

Sonunda  köpek  dayanamamış  ve kurdu  ininde  bir  gün  ziyaret  etmiş: 


yaka- 


ladığını  çalıp  götürüyorsun.  Oysa  senin  gibi  böyle  güçlü  kuvvetli  bir  hayvan  hep  kendi  gibi  büyüklerle  boy ölçüşmek!  Aslanla,  kaplanla  savaşmak! 

Masum  koyunları  ve  körpe  kuzuları  değil,  yaban  öküzlerini,  zebraları 


avlamak”  ”Benim  sevgili arkadaşım”  demiş.  Kurt: 

“Biz  şenle  uzaktan  kuzen  sayılırız. 
Ama  dünyalarımız  farklı.  Sen  kendinden  güçlü  birinin  hizmetine  girmiş  ve bütün  dünyayı  onun  gözünden  görür  olmuşsun. 

Ben  ise  bağımsız  yaşarım.  Hayatımı  sürdürmek  için  önüme  çıkan bütün  fırsatları  değerlendiririm. 

Avımı  yakalarken  de  ayırım  yapmam.  Hangisi  kolaysa onu  avlarım.  Ancak böyle  yaşayabilirim. 

Benim  dostum  düşmanım  bellidir.  Koyunlar,  benim  can düşmanları  olduğumu iyi  bilirler.  Ama  senin sahibin  ne  yapıyor? 
Onların  dostu gibi  görünüyor.  Onları koruyor,  hatta  sen  gibi akılsız  kuzenlerimi  de  yanında  çalıştırıyor. 

Ama  ne  için,  sana  sorarım? 

O  koyunları  canı  istediğinde  kesip  yiyebilmek  için! 

Ya  da  yemeleri  için  başkalarına  satmak  için!  Gördün mü  ya! 


Şimdi  hangimiz  daha  dürüstüz? 
Ben  aç  kalınca,  saklamadan  gizlemeden  gider  bir  tane  yakalarım.  Senin sahibin  ise  binlerce  koyunu  kesip yer. 

O  nedenle  ben  haklıyım.  Bilinen düşman,  dost  görünen  gizli  düşmandan  daha  hayırlıdır!” 

Çoban  köpeğinin  aklı  karışmış  bu sözleri  duyunca.  Gerçekten  de  kurt kendi  açısından  haklıymış. 


Su  Fışkırtan  Balina 


Kare  kağıdımızın  önce  alt  ve  üst uçlarını  birleştirecek  şekilde  katlıyoruz.  Sonra  açıp  bir  de  sağ  ve  sol uçlarını  birleştirecek  şekilde  katlayıp  tekrar  açıyoruz.  Sonra  kağıdımızı  180  derece  döndürerek  aynı  şeyi diğer  uçlar  için  de  yapıyoruz  ve  kağıdımızı  tekrar  açıyoruz.  Böylece kağıdı  tam  8’e  bölmüş  oluyoruz. 
Kağıdın  sağ  ve  sol  uçlarını  tam  ortada  birleşecek  şekilde  katladıktan sonra  şeklin  üst  köşesini  arkadan aşağıya  doğru  katlıyoruz. 

Şeklimizin  oluşan  katlarının  arasına  parmağımızı  koyup  yukarı doğru  açarken,  alt  taraf  da  kendiliğinden  kıvrılıyor  zaten.  O  kıvrılan kısmı  da  katlarını  belirleyecek  şekilde  bastırıyoruz.  Sonra  alt  köşesinde  oluşan  katlardan  üstteki  katı 


yukarı  doğru  katlıyoruz.  Gördüğünüz  gibi,  altta  da  üstte  de  bir  kat var.  Şimdi  üste  kıvırdığımız  parçanın  ucunu  bir  kez  daha  katlıyoruz ama  bu  kez  aşağıya,  kendi  üzerine doğru.  Elde  ettiğimiz  bu  şekli  kat yerinden  yukarıya  doğru  kaldırıyoruz  ve  şekli  tam  ortasından  sol  taraf sağ  tarafın  üzerine  gelecek  biçimde ikiye  katlıyoruz. 

Sonra  kağıdımızın  tersini  çeviriyoruz  ve  iki  kat  olan  şeklimizin  alttaki  uzun  parçasını  yukarı  kıvırıyoruz.  Şeklimizi  yan  yatırıyoruz  ve balinamızın  kuyruğunu  oluşturmak için  sivri  olan  uç  kısmını  arkadan yukarıya  doğru  kıvırıyoruz.  Yüzgeçlerini  oluşturmak  için  şekildeki  çizgili  yerden  kağıdımızı  kıvırıyoruz. 
Böylece  balinamiz  hazır. 


Küçük  bir  kare  kağıdı  tam  ortadan  ikiye  katlıyoruz  ve  tekrar  açıyoruz.  Kağıdın  üst  kısımlarını  bazı yerlerinden  kesiyoruz.  Sonra  da  alt kısımlarını  üst  üste  katlıyoruz.  İşte balinamızın  fışkırttığı  su  da  hazır. 
Balinanın  katları  arasına  yapıştırıcıyla  bunu  da  yapıştırdığımızda  balinamız  yüzmeye  hazır  hale  geliyor. 


Bilmediklerimiz 


1.  Gündönümü  törenlerini  aksatmadan  kutlayan ve  hâlâ  sürdüren  toplum  Kızılderililerdir. 

2.  Çikolatamn  köpekleri  öldürdüğü  doğrudur. 
Onlarm  kalbine  ve  sinir  sistemine  zarar  verir. 
Yarım  kilo  kadar  çikolata  küçük  bir  köpeği  öldürebilir. 

3.  İnsan  elinde  en  yavaş  uzayan  tırnak  baş  parmağınki,  en  hızlı  uzayan  tırnak  ise  orta  parmağınkidir. 

4.  Bir  çığm  ortalam  hızı  saatte  380  km'nin  üzerindedir. 

5.  Ahtapotun  duygulan  rengiyle  anlaşılır.  Beyaz korkuyu,  kırmızı  ise  sakinliği  gösterir. 

6.  Bir  köpekbalığımn  avım  içine  çekme  gücü,  12 
sanayi  tipi  elektrik  süpürgesinin  gücüne  eşittir. 

7.  Serengeti’de  yaşayan  öküzbaşlı  Afrika  antilo¬ bu,  günde  4000  ton  gübre  depolamaktadır. 

8.  Ketçap  1830lu  yıllarda  ilaç  olarak  satılırdı. 


Bilmece 


1-  Hangi  kuşağı  belinize  bağlayamazsınız? 

2-  İçilmeyip,  yenen  sigara  hangisidir? 

3-  Ankara  niçin  soğuktur? 

4-  Hangi  kaba  su  konmaz? 

5-  Elekle  su  nasıl  taşınır? 

6-  Hangi  kalemle  yazı  yazılmaz? 

7-  Hangi  gül  kokmaz? 

8-  Hangi  bağda  üzüm  yetişmez? 

9-  En  kestirme  yol  hangisidir? 

10-  Avukatlar  niçin  kadın  gibi  uzun  elbise giyerler? 

11-  Tüfek,  makineli  tüfeğe  ne  demiş? 

12-  Hiç  hareket  etmeden  neyimizi değiştirebiliriz? 
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Dünya  Dengesine 
Neler  Oluyor? 

İklim  Değişimi  Uzmanlar  Grubu  uyardı: Küresel  ısınma  son  50  yılda  yüzde  90  insan eliyle  yaratıldı  ve  etkisi  yüzyıllarca  sürecek. 


Küresel  Program 


Amerikan,  İngiliz  ve  AvustralyalI  bilimadamları  ortak  bir  raporla  dünyanın 
10  yıl  sonra  çevre  felaketleri  açısından  geri  dönülemez  noktaya  geleceğini  duyurdu. 
Çünkü  dünya  ısınıyor. 

Karbondioksit  oranı  artıyor,  okyanuslar  ısınıyor,  buzullar  eriyor,  deniz seviyesi  yükseliyor,  orman  yangınları artıyor,  buzul  tabakaları  parçalanıyor, göller  küçülüyor,  kurak  dönemler  uzuyor,  ırmaklar  kuruyor. 

Kış  sıcaklıkları  artıyor,  ilkbahar  erken  geliyor,  sonhabar  gecikiyor,  bitkiler  erken  çiçek  açıyor,  göç  dönemleri değişiyor,  yaşama  alanları  farklılaşıyor, kıyı  şeritleri  erozyona  uğruyor,  mercan 


artan  sıcaklıklar  ve  olası  etkileri  sıralandı. 

+2A  derece:  Su  sıkıntısı  başlayacak: 

Kuzey  Amerika’da  kum  fırtınaları tarımcılığı  yok  edecek.  Deniz  seviyeleri  yükselecek.  Peru’da  10  milyon  kişi su  sıkıntısı  çekecek.  Mercan  kayalıkları  yok  olacak.  Gezegendeki  canlı  türlerinin  yüzde  30’u  yok  olma  tehlikesiyle karşılaşacak. 

+5,4  derece:  Denizler 

5  m.  yükselecek 

Deniz  seviyesi  ortalaması  70  metre olacak.  Dünyanın  yiyecek  stokları  tükenecek. 

+  6,4  derece:  Göçler  başlayacak 

Yüz  milyonlarca insan  uygun  iklim koşullarında  yaşamak  umuduyla  göç yollarında  düşecek. 

Diğer  yandan, 
ABD’nin  bir  türlü imzalamaya  yanaşmadığı  Kyoto  Proto¬ 


resifleri  ağarıyor,  kar  yığınları  azalıyor,  bulut  ormanları  kuruyor,  hastalıklar  yayılıyor,  yüksek  enlemlerde sıcaklık  artıyor,  dünya  dengesine neler  oluyor.^ 

Rapora  göre  1960’lardaki  kirlen¬ me  buzulların  yüzde  20’sini  eritti. 

300  bilim  adamının  yürüttüğü  araştırma  sonuçlarına  göre.  Kuzey  Kutbu’- ndaki  ısınma  dünyanın  geri  kalanından iki  kat  daha  hızlı.  Bugünkü  ise  2070’te dünyayı  buzulsuz  bırakacak,  küresel çölleşme  olacak,  denizler  yükselecek. 

Dünya  küresel  ısınma  yüzünden  10 
yıl  içinde  geri  dönülmez  bir  noktaya gelecek.  Ormanların  yok  olması  sonucu  çölleşme  yaşanacak,  bu  tarıma  da yansıyacak,  deniz  seviyesi  yükselecek ve  dünya  salgın  hastalıkların  pençesi¬ ne  düşecek.  Bu  felaket  senaryoları “korkutucu”  fakat  “gerçek.” 

Küresel  ısınma  felaketi  için 

BM’den  ‘son  uyan’ 

Birleşmiş  Milletler’in  küresel  ısınma  senaryolarına  göre,  tedbir  alınmaz¬ sa  yağmur  ormanları  çöl  olacak,  canlı türleri  yok  olacak. 

Fransa’nın  başkenti  Paris’te  yapılan Hükümetlerarası  İklim  Değişiklikleri Paneli’nde  hazırlanan  Birleşmiş  Milletler  raporu,  İngiliz  Independent  gazetesine  konu  oldu.  Gazetenin  “Son uyarı”  başlığıyla  verdiği  haberinde “BM  raporuna  göre  2100  yılında  dünya daha  sıcak  bir  yer  olacak”  denilerek. 


kolünü  ABD’nin  bir  an  evvel  imzalaması  gerektiği  görüşü  tartışılıyor.  Fransa  ABD’ye  anlaşmayı  imzalamaması taktirinde  “karbon  vergisi  artırımına” gidebilecekleri  söyleniyor. 

Küresel  ısınma  insanoğlunun  suçu 

İklim  Değişimi  Uzmanlar  Grubu uyardı:  Küresel  ısınma  son  50  yılda yüzde  90  insan  eliyle  yaratıldı  ve  etkisi yüzyıllarca  sürecek. 

Dünyanın  dört  bir  yanından  500 
kadar  bilim  adamını  bir  hafta  boyunca bir  araya  getiren  ve  Birleşmiş  Milletler’in  finanse  ettiği  “Hükümetler  Arası iklim  Değişimi  Uzmanlar  Grubu”  (Hİ-DUG)  21  sayfalık  beklenen  raporunu dün  açıkladı.  Fransa’nın  başkenti  Paris’te  düzenlenen  panelde  yayımlanan raporda,  küresel  ısınmanın  son  50  yılda yüzde  90  oranında  insan  eliyle  yaratıldığı  ve  asırlarca  süreceği  belirtildi.  Rapora  göre,  dünya  yüzyılın  sonuna  kadar  1.8  ila  4  derece  arasında  ısınacak, denizler  58  santimetreye  kadar  yükselecek,  kuraklık  bütün  dünyayı  saracak. 

Karbondioksit  rekoru... 

130  ülkeden  2500  araştırmacının  ra¬ 


poruna  göre,  650 
bin  yıldır  atmosferdeki  karbondioksit  gazı  ilk  kez bu  kadar  yoğunlaştı.  Raporda,  insan eliyle  sera  gazlarının  sahnımmm  neden  olduğu  bugünkü  sorunlar,  şöyle  sıralandı:  “Öldüren  sıcak  hava  dalgaları, seller  ve  yoğun  yağışlar,  yıkıcı  kuraklıklar  ve  özellikle  Atlas  Okyanusu’nda kasırga  ile  tropikal  fırtına  gücünde  artış.”  Karar  mercilerinin  önüne  sunulan rapora  göre;  2100  yılına  kadar  Antarkti¬ ka’daki  buzların  erime  ve  tamamen yok  olma  riski  var.  Bilim  adamları özellikle  otomobillerden,  fabrikalardan,  elektrik  santrallerinden  çıkan  gazlara  tedbirler  alınmasını  istiyor.  Rapora göre  2001  yılında  insan  sorumluluğu yüzde  66  oranında  tahmin  edilirken bugün  bu  oran  yüzde  90’a  ulaştı. 


AB:  Küresel  ısınma 
Avrupa’yı  kavuracak 

AB  Komisyonu  raporuna  göre,  Avrupa’da  2072-2100  yılları arasında  sıcaklık  üç  derece  artacak  ve  her  yıl  86 
bin  kişi  yaşamını  yitirecek. 

Küresel  ısınma,  Avrupa’yı  hiç  olmadığı  kadar vuracak!..  Avrupa  Birliği Komisyonu’nun  hazırladı- 
\  ğı  geniş  çaplı  bir  rapor, 

^  gelecekte  kıtayı  ne  kadar to  ^  I  büyük  felaketlerin  bekle-J  I  diğini  gözler  önüne  serdi. 

Rapora  göre,  küresel  ısınmadan  öncelikli  Akdeniz  ülkeleri  etkilenirken,  Avrupa’da  2072-  2100  yılları arasında  sıcaklık  3  derece  artacak.  Bu nedenle  her  yıl  86  bin  kişi  de  yaşamını yitirecek.  Sıcaklık  3  derece  artarsa  Tuna  nehri  taştığında  242  bin,  2  derece artarsa  da  135  bin  kişi  ölecek.  Raporda şu  ifadeler  yer  aldı:  “iklim  değişiklikleri,  önümüzdeki  yüzyılda  Avrupa’nın tüm  ekosistemini  tamamen  değiştirecek.  Kıtanın  büyük  bir  bölümünde  seller,  yangınlar  ve  tarım  veriminde  düşüş  yaşayacak.  Biyo  çeşitlilik  de  azalacak.”  AB  Komisyonu  ısınma  derecesi¬ nin  en  fazla  2  derecede  kalmasını  ve üye  ülkelerin  karbon  dioksit  emisyonlarını  standartlara  uygun  hale  getirmesini  istiyor. 

Küreselleşmenin  sembolü: 

Konteyner 

1937  yılında  New  York  Uimam’nda 
çalışan  23  yaşındaki  Malcolm  McLean adındaki  genç  bir  liman  işçisinin  buluşu  olan  konteynerler  aradan  geçen  70 
yılın  sonunda  dünya  ekonomisinin vazgeçilemeyen  unsurları  arasına  girdi. 
Her  yönüyle  standart  hale  gelmiş  olan çelik  kasalar  6.1  m.,  12.2  m.  ve  13.7  m. 
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olmak  üzere  üç  farklı  uzunlukta  oluyor.  Kutuların  yüksekliği  ve  genişliği 
ise  2.4  metre  olarak  belirlenmiş.  12 
metrelik  bir  konteyner  66.8  metreküplük  bir  hacme  sahip.  Kutuların  yüzde 94’ü  Çin’de  üretiliyor.  Fiyatı  ise  yaklaşık  bin  950  dolar.  Dayanma  süresi  12 
yıl  olan  konteynerlere  30  tona  yakın mal  yüklenebiliyor.  12  metrelik  bir konteynere  yaklaşık  12  bin  384  ayakkabı  kartonu  veya  55  bin  511  adet  karton  sigara  sığıyor.  1980  yılında  dünya limanlarında  toplam  39  milyon  konteyner  yüklenip  boşaltılıyordu.  2004  yılında  bu  rakam  356  milyon  adete  yüksel¬ di.  10  sene  sonra  bu  rakamın  700  milyon  adete  çıkması  bekleniyor. 

Dünya’nm  ısınma  tarihçesi 

Ölçümlere  göre  1860-1900  yılları arasında,  denizde  ve  karadaki  küresel sıcaklık  her  ikisinde  de  0,75 °C  yükseldi.  1979’dan  beri  kara  sıcaklığı  deniz  sıcaklığının  iki  katı  hızla  yüksel¬ di.  Uydudan  yapılan  sıcaklık  ölçümlerine  göre  alt  troposferdeki  sıcaklık 1979’dan  beri  0.12  ile  0.22°C  arasında yükselmiştir. 

NASA’nm  hesaplamalarına  göre, güvenilir  ölçümlerin  yapılabildiği 1800’lerden  beri  2005  yılı,  1998’i  geçerek,  en  sıcak  yıl  olmuştur.  Dünya Meteoroloji  Organizasyonu  ve  BK  iklim  Araştırma  Biriminin  hesaplamalarına  göre  ise  2005,  1998  yılının  ardından  hala  ikinci  sıradadır. 

Nedenleri 

iklim  sistemi  içsel  ve  dışsal  (insani etkiler,  güneş  hareketleri  ve  sera  gazları,  vb.)  nedenlerden  etkilenmektedir.  İklimbilimciler  (klimatolog)  küresel  ısınma  konusunda  hemfikirdirler. 
Bu  değişimin  detaylı  nedenleri  açık bir  araştırma  alanıdır,  ama  bilimsel  çoğunluk  sera  gazlarının  son  zamanlardaki  sıcaklık  artışının  başlıca  nedeni olduğunu  belirtmektedir. 

Atmosferdeki  karbondioksit  (C02) ve  metan  (CH4)  oranlarındaki  artış dünya  yüzeyinin  sıcaklığını  yükseltmektedir.  C02  oranındaki  artış  dünyanın  yüzeyini  ısıtmakta  ve  kutuplara yakın  buzların  erimesine  yol  açmaktadır.  Buzlar  eridikçe  yerlerini  kara  veya sular  almaktadır.  Kara  ve  suların  buza oranla  daha  az  yansıtıcı  olması  güneş ışınımı  emilimini  arttırmakta  ve  dolayısıyla  buzullarda  daha  fazla  erimeye \  yol  açmaktadır.  / 


Derleyen:  Avaşin  Çağlayan 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İnatçı  Çocuğa  Yaklaşım 
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M  ^  ocuklarda  inatlaşma  her 

■  yaş  döneminde  görülür. 

J  Bağımsız  birer  birey  olduklarının  farkına  varmaya ^^başlamaları  ve  dünyayı  keşfet me  merakları  bu  inatlaşma  sürecini  tetikler. 

Çocuklar,  anne-babaları  ve  çevresindekiler  ile  ayırım  yapmaksızın  her  zaman  ve  her  konuda  çatışmaya  girebilirler.  Çocukların  bir  inatlaşma  nöbeti  süresince  fikir  değiştirdiğine  tanık  olabilirsiniz.  Bazen,  neyi  isteyip  neyi  istemediğini  bile  anlayamazsınız.  Örneğin, acıkmıştır  ama  evdeki  yemeği  yememekte  direnir,  hamburger  ister,  hamburgerciye  gidersiniz,  “ben  bundan  istememiştim  ötekinden  al”  diye  tutturur,  öteki  menüden  alırsınız  başka  bir bahane  bulur  vs.  Birinizden  biri  yenik düşene  kadar  devam  eder  bu  sürtüşme. 

Çocuğunuzun  inatlaşma  dönemlerinde  her  iki  tarafın  da  amaçlarını açıkça  ortaya  koymaya  çalışın.  Sizin amaçlarınız  çok  çeşitli  olabilir;  ona  yemek  yedirmek,  bir  oyuncakçının önünden  geri  çekmek,  ablasının  odasından  çıkmasını  sağlamak  veya  uyutmak.  Onun  ise  tek  bir  amacı  vardır;  sizin  dediğinizin  tersini  yapmak.  Ancak bu  şekilde  size  kendisinin  bağımsız 


bir  birey  olduğunu,  kendi  tercihlerini kendisinin  yapabildiğini  kanıtlayacaktır.  Pek  çok  anne-baba  bunun  farkında olmadığı  için  çocuklarıyla  gereksiz  ye¬ re  çatışmaya  girer  ve  kendilerini  de çocuklarını  da  yıpratır.  Daha  da  kötüsü  bazı  çocuklar  bunu  bir  alışkanlık haline  getirirler,  daha  ileriki  yaşlara  taşırlar  ve/veya  anne-baba  bu  çatışmalara  çözüm  olarak  şiddete  başvurmaya başlar.  Kısacası  çok  küçük  yaşlarda başlayan  ve  çocukların  gelişiminde çok  doğal  olan  inatlaşma,  anne-baba ve  çocuk  arasındaki  bir  iletişimsizliğin başlangıç  noktası  olabilir  ve  bir  kısırdöngüyle  son  bulabilir. 

Çocuğunuzla  çatışmaya  girdiğiniz¬ de  yapmanız  gerekenler  şöyle  sıralanabilir:  Her  şeyden  önce  bu  durumda  soğukkanlılığınızı  korumaya  çalışın.  Derin  bir  nefes  alın  ve  içinizden,  “o  sadece  bir  çocuk”  deyin.  Öfkeli  bir  tavır takınmayın,  yumuşak  ve  uzlaşmacı  bir 


ses  tonuyla  konuşmaya özen  gösterin.  Kesinlikle başarısız  olacağınızı  aklınıza  getirmeyin. 

Sahada  olmadığınızı ve  futbol  oynamadığınızı unutmayın;  her  ikiniz  de kazanabilir,  her  ikiniz  de amacınıza  ulaşabilirsiniz. 
Amacınız  ona,  kimin güçlü  kimin  güçsüz  olduğunu  ispatlamak  değil, o  anda  elde  edemeyeceği  bir  şeyden  vazgeçmesini  sağlamak  olmalı. 
İstediği  şeyi  neden yapamayacağınızı  basit  bir  şekilde açıklayın  ve  bu  açıklamayı  yaparken mutlaka  bu  durumdan  dolayı  ne  kadar üzgün  olduğunuzu  belirtin.  Onun  istediği  şeyi  sizin  de  istediğinizi  ama  koşulların  buna  izin  vermediğini  söyleyin.  Duygularını  paylaştığınızı  bilmek onu  hem  rahatlatacak,  hem  de  sizi  ona karşı  sürekli  engeller  koyan  bir  düşman  olarak  görmesini  engelleyecektir. 

Ona  kararlı  ve  tutarlı,  fakat  mutlaka  sevecen  bir  tavırla  yaklaşın.  Önce “hayır”  dediğiniz  bir  şeye  sonradan “evet”  derseniz  çocuğunuz  bunu  size karşı  sürekli  kullanmaya  başlayacaktır. 
Başka  zaman  ve  durumlarda  da  siz  pes edene  kadar  da  sizinle  çatışmaya  devam  edecektir. 

Ona  gerekli  açıklamaları  yaptıktan, üzgün  olduğunuzu  söyledikten  ve  bu konuda  kararlı  olduğunuzu  hissettirdikten  sonra  biraz  zaman  tanıyın.  Bir 


süre  sonra yeniden  istediğini  elde etmek  konusunda  sizinle inatlaşmaya başlarsa  hiç tepki  vermeyin.  Birkaç denemeden  sonra  vazgeçecektir. 

Çocuğunuz  her  şeye  rağmen  sizinle inatlaşmaya  devam  ediyorsa,  dikkatini istediği  şeyden  başka  bir  noktaya  çekmeye  çalışın.  Bu  bir  çizgi  film,  bir  kuş, bir  kedi,  sevdiği  bir  yiyecek  veya  oyun vb.  herhangi  bir  şey  olabilir.  Çocuğunuz  sakinleşene  kadar  ilgisini  çekebilecek  değişik  alternatifler  deneyebilirsiniz.  Bu  küçük  yaştaki  çocuklarda  daha çok  geçerlidir.  Ancak,  okul  yaşma  kadar,  hatta  bazen  daha  sonrasında  bile bu  yöntemin  yararını  görebilirsiniz. 

Çocuğunuza  seçenek  sunun,  böylece  onu  bağımsız  bir  birey  olarak  tanıdığınızı,  onun  kararlarına  saygı  duyduğunuzu  düşünecektir.  Kendisiyle  ilgili kararları  verebildiğini  ve  onun  seçimi¬ ne  öncelik  tanındığını  düşünerek  inatlaşmaktan  vazgeçecektir.  Siz  de  makul bir  kaç  seçenekten  birini  kabul  ettirebildiğiniz  için  kendinizi  rahat  hissedeceksiniz.  Sunduğunuz  seçenekler  ne kadar  az  olursa  çocuğunuzun  karar  verme  süresi  de  o  kadar  kısa  olur.  Sunduğunuz  seçeneklerin,  herhangi  birinin seçilmesi  durumunda  onayladığınız  seçenekler  olmasına  dikkat  edin  ki,  yeniden  bir  anlaşmazlık  yaşamayasmız. 


Boyun  Kütletme 
Felce  Kadar  Götürebiliyor! 


Halk  arasında  “rahatlama”  amacıyla  yapılan  bazı  vücut  hareketlerinin ciddi  sağlık  problemleri¬ ne  neden  olabildiği  belirtildi 

Yoğun  iş  stresi  ile  bunalan,  masa  başında  uzun süre  kalan  kişilerin  rahatlamak  maksadıyla  “boyun kütletme”,  “parmak  çıtlatma”,  “berberde  ya  da hamamda  masaj”  yaptırma  yoluna  gidiyorlar,  boyun  ve  sırt  ağrısı  çekenlerin  “ayakla  çiğnetme’  ve  “kupa  vurma’  gibi  bilimsel  olmayan  yöntemleri deniyorlar. 

Rahatlama  amacıyla  yapılan  bazı hareketler  kısa  süreli  fayda  getirse  de felce  dahi  gidebilecek  rahatsızlıkları getirebiliyor.  Özellikle  masaj  olayı ehli  olmayan  kişilere  kesinlikle  yaptırılmaması  gerekir.  Bu  tür  uygulamalar  sırasında  omuriliğin  geçtiği  kanallarda  daralma  oluştuğu  için  basınçla sinirlerin  daha  da  sıkışmasına  neden olabiliyor.  Boyun  kütletme  boyun  fıtığına  neden  olup,  vücutta  kalıcı  ve iş  gücünden  mahrum  bırakabilecek kötü  sonuçlar  doğurabiliyor.  Sonuçta rahatlamak  için  yapılan  hareketler aksine  çok  önemli  rahatsızlıkları  tetikliyor. 


Yaşlılarda  daha  riskli 

Kişilerin  berberde,  hamamda  ya da  evde  yaptırdıkları  masajın  omurgalar  arası  yastıkçı  denilen  disk  dokusunun  dış  kısmı  ve  iç  kısmını  yırtarak  sinirlere  baskı  yaptığını  böylece boyun  fıtığına  neden  olabilecek olumsuzlukları  oluşturabiliyor.  Ancak yaşlılarda  masaj  daha  riskli. 

Boyun  ve  omurga  ağrılarını  gidermek  için  uygulanan  masaj  inme  riski yani  beyin  ve  damar  tıkanıklığı  riskini  yaşlılarda  daha  da  artırabiliyor.  Çeşitli  kaynaklar  tarafından  yapılan araştırmalarda,  omurgayı  düzeltme amaçlı  yapılan  masajın  da  damar  içinde  yırtılmaya  neden  olabildiği  saptandı.  Boyun  ağrısının  masaj  yoluyla giderildiği  bu  güne  kadar  pek  rastladığımız  bir  durum  değil. 


pvaitt^ 

Bebek  Gibi  Bir  Yüz  İçin 
Yüz  İçin  nemlendirici  maske Ma/zeme/er;  Yumurta  sarısı  +  süt Hazırlanışı:  Bir  kapta  yumurta  sarısı ve  bir  kaşık  süt^  karıştırın.  Bu  karışımı yüzünüze  yayın,  üzerini  ince  bir  bezle örterek  on  beş  dakika  bekleyin.  Ardından  kağıt  mendille  silerek  temizleyin. 
Daha  sonra  sırasıyla,  ılık  ve  soğuk  suyla  yüzünüzü  yıkayın. 

Ng  işe  yarıyor:  Kuru  ve  nemsiz  bir cildiniz  varsa  bu  maske  sizin  için  bire¬ bir.  İçinde  bulunan  yumurta  sarısı  cildinizi  beslerken,  süt  nemlendirecek, yumuşaklık  verecek  ve  sıkılaştıracak. 


Bu  maskeyi  haftada  bir  kez  uygulamak  yeterli. 

Siyah  noktaların  sonu  geliyor Malzemeler:  Limon  suyu  +  yoğurt Hazırlanışı:  Bir  kase  yoğurda  bir  limonun  suyunu  karıştırın.  Bu  karışımı, gözlerinize  gelmemesine  dikkat  ederek  yüzünüze  yayın  ve  15  dakika  bekleyin.  Yüzünüzde  kuruyan  maskeyi  ılık suyla  yıkayarak  çıkarın. 

Ne  işe  yarıyor:  Limon  suyu  cildi  dezenfekte  eder,  sivilceleri  kurutur  ve  siyah  noktaların  kaybolmasına  yardımcı olur.  Yoğurt  ise  cildi  besler,  nemlendirir  ve  yağ  miktarını  dengeler. 

Ne  zaman  kullanmalı:  Bu  maske  haftada  bir  kez  uygulanabilir. 


Yemek  tarifleri 


Zeytinyağlı  Biber  Dolması Malzemeler: 

Dolmalık  biber 
2  bardak  pirinç 
4  -5  adet  orta  boy  domates 
1  büyükee  kuru  soğan 
4  -5  diş  sarımsak 
1  yemek  kaşığı  domates  salçası 
1  tatlı  kaşığı  biber  salçası  (isteğe  göre) 

1  çay  bardağı  zeytinyağı 

1  demet  nane  (  inee  kıyılmış  ) 

2  çay  kaşığı  tuz 

1  çay  kaşığı  karabiber  (isteğe  göre) 

1  çay  kaşığı  aeı  pul  biber  (  isteğe  göre) 

3  -4  bardak  su 

3  -4  parmak  derinliğinde  tepsi,  derin  bir 
boream  da  olabilir. 

Not:  Pirineimiz  öneeden  kaynar  su  ve tuz  ile  ıslatılıp,  demlenmiş  olmalı. 
Hazırlanışı:  Soğanı  ve  sarımsakları  robotta  kıyın.  Domatesleri  de  robotta  iriee  kıyın  (Püre  olmasın). 


Daha  sonra  pirinç,  soğan,  domates  ve  diğer  malzemelerimizi  karıştırıp  dolma harcımızı  hazırladıktan  sonra,  doldurma¬ ya  hazır  hale  getiriyoruz. 
Doldurduğumuz  biberleri  tepsi  ya  da boreama  yatay  olarak  diziyoruz.  İsteğe göre  dolmalarınızın  üzerini  domates  dilimleri  ile  kapatabilirsiniz.  Suyu  ilave ediyoruz.  Öneeden  1 75  derecede  ısıttığımız  fırına  yerleştiriyoruz.  Biberler  kızardıktan  sonra  diğer  yanlarını  da  çevirip tekrar  kızartıyoruz.  Eğer  suyunu  çekmediyse  ocakta  bir  miktar  kaynatıyoruz. 
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üjdeler  olsun,  müjdele- 

Mler!..  Müjdeeee!..  Ayol  daha  ne  olsun?  Mahkemeye gidip  isim  değiştirdim. 
Artık  Fincan  değil,  Şûjin Kanım  oldum.  Siz  sevgili  sevdiklerime hayırlı  uğurlu  olsun!  Fincan  Kanımcığmız  sizlere  elveda  derken,  Şûjin  Kanım  sizlerle  beraber  olacak.  Ama  sakm  üzülmeyin;  Fincan  Kanım  kadar bendenizin  yeni  ismine  de  alışmış olacaksınız. 

Yalmz  ''Şûjin  da  neyin  nesi,  neyin fesi”  diye  soracak  olursanız,  sizlere  kısacık  da  olsa  tamştırmaktan  zevk  duyarım.  Şûjin  Kanım  eşittir  'Çuvaldız Kanım'  anlamma  gelmektedir.  Yani anlayacağımz  gibi  birazcık  iğnelerim batacak,  o  kadar.  Ehh!..  Bendeniz hem  sever,  hem  döver,  hem  güler, hem  de  batardım  ya,  bu  işi  resmileştireyim  dedim.  Neyse  işi  fazla  uzatmadan  kısa  yoldan  dönmenin  tadım  çıkaralım.  Gel  gelelim  asıl  konuya. 

"İnsan  savaştıkça  özgürleşir,  özgürleştikçe  güzelleşir,  güzelleştikçe  sevilir”  misalinden  yola  çıkacak  olursak, bendeniz  sevdikçe  sevilebilme  yönümü  hep  sevmişimdir.  Sevgi  büyük bir  emek  ve  fedakarlık  isteyen  bir  olgudur.  Yaşamımızm  ayrılmaz  bir  parçasıdır  aym  zamanda.  Sevginin  olmadığı  yerde  hayat  durur,  kurumuş  solgun  bir  gül  misali. 

Ancak  siz  kadınlar  çok  kolay  sevebiliyorsunuz  ve  çabucak  pes  edebiliyorsunuz.  Sevmek  pazarda  horoz  almaya  benzemez  sevgili  kızlar. 

Televizyon  ekranlarmda  ana  haber bültenlerinde  önemli  bir  haber  duyurulur;  "Flaş,  flaş  flaş!..  14  Şubat  Sevgililer  Günü!  Hanımlar  bu  fırsatı  sakm kaçırmaym!”  Ardmdan  paparaziler  fır¬ 


Sevgililer  Günü  mü 
Kandırmaca  Günü  mü? 


sat  bu  fırsat  deyip  hüküm  sürerler. 
Başlarlar;  efendim  îbo'nun  sevgilisi Hülya'ya  evlenme  teklifi.  Ahu  Tuğba'- nm  bilmem  kaçma  sevgilisi,  Bülent Ersoyun  kendinden  30  yaş  küçük sevgilisi  gibi  dedikodularm  kokusu yayıhveıir.  Kanallar  durmak  bilmez. 
Reklam  üzerine  reklam;  "efendim  sevgilin  için  şunu  al,  yok  bunu  al,  sevgili bulmak  için  ne  duruyorsun  hemen şimdi  bilmem  hangi  numarayı  ara”  vs vs. 

Tüm  kanallar  biribiriyle  yanşıyorlar adeta  toplumu  kandırmak  için.  Ayy bu  ne?  Bt  an  boğulacak  gibi  oluyorum!  Deliler  gibi  aşıklar,  sırılsıklam  olmuş  sevgililer,  canımm  içiler,  'aşkım seni  seviyorum'lar  gibi  süslü  püslü laflanyla  asimda  mide  bulandıran  canavarlan  andmyorlardı.  Şaştım  kaldım doğrusu. . .  Eh  insaf  yani!  Bu  kadar  da enayilik  olmaz  doğrusu.  Ayol  ayıp vallahi,  yakıştıramadım.  Kadm  olarak başkası  için  mi  geldik  bu  mirat  dünyaya? 

Diğer  yandan  gazete  manşetlerinde "hanımlar,  herifler  müjde!..  Sevgililer Günü  kapınızı  çalmak  üzere!  Hadi  koşun,  hediyeler  sîzleri  bekliyooor!”  haberleri  nakış  nakış  işler  durur.  Fuzuli harcamalar,  uğruna  kurulmuş  sermayedar  tuzaklar... 

Bir  de  EKK  (evde  kalmış  kızlar) psikolojisini  yaşayanlanrmz  bir  hayli tuhaf  ki  tuhaf...  Hemen  gazetedeki arkadaş  ilanlarma  koşarlar.  Bt  güzel kurcalayıp  ölçüp  biçmeden”  şipşak sevgili  bulur,  buluşurlar.  Eksik  kalmayan  'seni  seviyorum'lar  bt  'mucuk'  ile hayat  btleşt.  Bt  kaç  ay  sonra  da sonra  da  "vaay  terk  edildim,  vay  sevmez  olaydım,  vay  kandırıldım''.  Vay ha  vay!  Bu  gidişle  daha  çok  kandınhrsmız  siiiz!... 

Tanımadığmız  bt  sevgili  size  ev¬ 


lenme  teklifinde  bulunursa  ne  yaparsımz?  Ezilt  büzülür, havalarda  uçarsınız, adeta  vurulmuş  tavuğa  dönersiniz. 

"Çarpıldım,  deliler gibi  aşık  oldum”  diye  kendinizi  fena halde  kaptınrsmız. 

Hikayenin  sonu  merak  konusu  değil  mi? 

Açıkçası  apar  topar kefeni  giyersiniz,  davullu  zumah.  Ömür boyu  garantiniz  varrmş  gibi  bt  imza  ve gözü  morarmış  vaziyette  dört  duvar  arası  mapushaneyi  boylarsınız. 

Sevgililer  Günü pahasma  çarşı  pazarlarda  uçuşup  dururuz.  Tıklım  pıkhm yapışırız  koca  koca  vitrinlere.  O  vitrinler  ki  baş  döndürürcesine  adeta yutmaya  hazır,  kandırılmaya  alışık sevgilileri  beklerler.  Tuzakh  yatak odalan,  köleliğin  simgesi  mutfaklar, herifleri  memnun  etmek  için  ihtiyaçlardan  öte  sınırsız  tüketicilik  ve  yıkım. 
Neden  biz  biz  olmuyoruz?  Neden  başkası  için  yaşamaya  mahkum  olmaktan kuıtulamıyoruz?  Hiç  düşündünüz  mü? 
Bakm,  söylemedi  demeyin,  sahte  aşklar  karm  doyurmaz  anacığım. 

Gerçek  aşk  kolay  kazanılmaz.  Sevgi  dediğin  mertçe  olmah,  alm  teri  ile kazanılmah.  Hem  sadece  bt  erkek veya  bt  kadma  mı  aşık  olunur?  Doğaya,  toprağa,  inandığınız  tüm  güzelliklere  sevdalanmak  gerçek  aşktır  bence. 

Sevgili  kızlar,  kolayca  kandırılmaya müsait  varlıklar  olmamalısınız.  Ege¬ 


menlikli  sistem  denen  canavar,  yutmaya  hazır  vaziyette  olacaktır.  Çünkü bu  onun  doğası  gereğidt.  Ben  denizi iyice  dinleyin  ve  yararlarım  biricik  tecrübelerimden.  Bakm,  heriflerin  göbeklerini  şişirmeye  yarayan  varlıklar  olmaktan  kurtulalım  derim.  "Kendin  ol ve  kendin  için  yaşa”  ilkesini  esas  alm, e  mi?  Gözümüz  morardıktan  sonra ufacık  basit  cansız  nesneler  karşısmda kolay  kandırılmayalım.  Bt  gül  gibi güzel  ve  çekici  olalım,  ama  bizleri kandırmak  isteyen  yaratıklarm  eli  değdiğinde  de  dikenlerimiz  batsm  yani. 

Siz  tüm  hayranlarımı  gerçekten  çoook seviyorum.  Yorumlar,  potlar  ve  komik ihbarlarmız  için  yazılarınızı  memnuniyetle  beklerim. 

sujin_xanim@hotmail.fr 


Kadının  Biri 

Kadının  biri  kumsalda  yürürken ayağı  eski  bir  lambaya  takılmış,  kadm lambayı  kumların  içinden  çıkarmış  , ovalamış. 

Lambadan  cin  çıkmış  ve  ‘sadece  bir  dilek  hakkın  var,  iyi  düşün  öyle  dile’  demiş. 

Kadm  hiç  tereddüt  etmeden  cebinden  bir  harita çıkararak,  ‘Ortadoğu’da  barış  istiyorum.  Bu  haritadaki  ülkeleri  görüyor  musun.^  Bu  ülkelerin  birbiriy- le  savaşmayı  bırakmasını,  barışın  tesis  edilmesini diliyorum.’  deyivermiş. 

Cin  haritaya  bakmış  ve  dehşetle:  ‘Tanrı  aşkına kadm!  Bu  ülkeler  binlerce  yıldır  savaşıyorlar.  Tamam  işimde  iyiyim  ama  o  kadar  da  değil!  Bunun yapılabileceğini  sanmıyorum.  Başka  bir  dilekte  bulun.’  diye  bağırmış. 

Kadm  düşünmüş  ve  ‘hayatım  boyunca  doğru  erkeği  bulamadım  bilirsin;  hem  düşünceli,  hem  karizmatik,  sevecen,  sürekli  futbol  izlemeyecek,  ömür boyu  sadık  olacak  erkek  diliyorum,’  demiş 

Cin  derin  bir  iç  çekmiş:  ‘Uzat  şu  kahrolası  haritayı!..’ 


10  Dolar  10  Dolardır 

Yaşlı  bir  çift  her  yıl  yılda  bir  gelen festivale  giderlermiş.  Her  sene  yaşlı adam  gezi  başına  10  dolara  biletle  katıhnan  bir  uçak  gezintisine  katılmak  ister,  her  sene  de karısı  itiraz  eder  ve  şöyle  dermiş:  “10  dolar  10  dolardır.”  Üç  yıl  beş  yıl  “10  dolar  10  dolardır”  derken, en  sonunda  yaşlı  adam  demiş  ki;  “Bak,  artık  71  yaşındayım,  bu  uçağa  bu  sene  binmezsem  bir  daha hiç  şansım  olmayabilir.” 

Fakat  karısı  tınmamış  ve  şöyle  demiş;  “10  dolar 
10  dolardır...”  Bu 
sırada  uçağın  pilotu  bunları  duymuş  ve  ikisine  bir pazarlık  önermiş. 

İkisi  de  uçağa  binecekler,  eğer uçuşun  başından sonuna  ses  çıkarmadan  dururlarsa bedava.  Ama  eğer 


çıt  çıkarırlarsa,  10  dolar  ödeyecekler... 

Yaşlı  çift  kabul  etmiş.  Ve  uçağa  binmişler.  Pilot  da bahis  söz  konusu  olunca  başlamış  acayip  manevralar yapmaya.. .Taklalar  atmış,  uçağı  kendi  ekseninde döndürmüş,  ani  duruşlar,  dönüşler,  dalışlar  yapmış. 
Ama  arkadan  ses  yok!  En  sonunda  pes  etmiş  ve uçağı  indirmiş.  Yaşlı  adama  dönmüş  ve;  “Bildiğim her  numarayı  denedim.  Ama  İkiniz  de  çıt  çıkarmadınız.”  Yaşlı  adam  cevap  vermiş:  “  Karım  uçaktan 
düşünce  aklımdan  söylemek  geldi  ama,  10  dolar  10 
dolardır...” 


beni 
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Nuray  Bayındır 


Bir  başına-VI 


Götürecek  yeri  olmadığı  için  de  mecbur  buraya  analığının  yanma  getirmişti.  Kendisi  bir  ayakkabıcının  yanında  çıraklık  yapıyordu.  İş  yerine  yakın köhne  bir  otelde,  üç  bekar  arkadaşıyla  birlikte  bir  odayı  paylaşıyordu.  Eve  para  getirmediği  sürece  babasının  evinde  kalması  söz  konusu  bile  olamazdı.  Kızı  ailesinden  iki  üç kez  istemiş  evi  barkı  olmadığı  gerekçesi  ile vermemişlerdi.  Aslında  kız  Aleviydi  . 

-Sen  bilmezsin  belki,  Aleviler  kolay  kalay Sünnilere  kız  vermezler,  demişti  Mehmet. 
Muhtemelen  çok  yakında  kızın  ailesi  peşleri¬ ne  düşecekti.  Burada  da  fazla  kalamazlardı 

ama  bir  çaresine  bakacaklardı  işte. 

### 

Kız  kendisine  göre  daha  topluydu,  ensesi¬ ne  dökülen  kalın  siyah  saçları  vardı.  Sessiz duruyordu,  kurbanlık  koyun  gibiydi  duruşu. 
Bütün  gece  onun  horultusunu  dinledi.  Uyumadan  önce  aralarında  biraz  konuştular.  Meral  de  gelenleri  pek  beğenmemişti.  Mehmet haklıydı.  “İyi  ki  bugün  biz  buraya  geldik. 
Yoksa  sana  bunlar  ne  oyun  çevirirlerdi,  kim bilir.^”  demişti.  Uykuya  dalmadan  önce  de; 

-Şayet  uyuyamazsan  beni  uyandır,  uykum ağırdır,  iyice  sallarsan  uyanırım”  diye  tembihlemişti  kendisini. 

İçinden  derin  bir  acıma  hissi  duydu  bu kıza  karşı.  Kendi  durumunu  unutmuştu  o ara.  Meral,  ağır  uykusunda  koluna  bacağına hakim  olamıyor,  üzerlerine  aldıkları  tek  ince pamuklu  yorganı  da  sağa  sola  her  dönüşünde altına  çekiyordu. 

-Evden  kaçarken  yaşadığı  heyecan,  bir  de ailesinden  kopuşu  kızı  iyice  yormuş  olmalı herhalde,  diye  düşündü. 

Yavaşça  yataktan  kalkarak  üzerine  ceketini  giydi.  Salondaki  üç  kişilik  koltuğun  üzerine  kıvrıldı. 

### 

Ertesi  gün,  Mehmet’in  sabah  saat  altıya kurduğu  saat  çalmadan  uyanmış,  alt  katta  hazırlanmış  onu  bekliyordu.  Önceki  akşam  bu güne  kadar  hiç  yapmadığı  şekilde  üstünü  başını  değiştirmeden  yatmıştı.  Banyoya  yüzünü yıkamaya  bile  girmemişti.  Bir  an  önce  bu  iğrenç  evden  kendini  dışarı  atmayı  düşünüyordu.  Çok  zaman  geçmemişti  ki,  üst  kattaki merdivenden  ayak  sesleri  geldi.  Mehmet’ti gelen.  O  da  hazırdı.  Kapıyı  yavaşça  açarak  dışarı  çıktılar.  Yolda  Mehmet’e  kendisini  uyardığı  için  teşekkür  etti. 

-Ne  zaman  istersen  yurda  beni  görmeye gelebilirsin,  dedi. 


yaşam-spor 


Bir  Ortaklaşma 
Çalışması 


Kürdistan’daki  kadınların  siyasal,  örgütsel, sosyal  ve  kültürel alandaki  yaşam  arayışları  ekonomik  alanda da  kendini  göstermeye  başlıyor. 
İğneyle  kuyu  kazar  gibi  çok  az  imkanlarla  işe  başlamaları  hayranlık verici  olduğu  kadar,  güzel  ve  onurlu  yaşama  isteğinin  de  büyük  olduğunu  gösteriyor.  Son  yıllarda kadınların  el  ele  verip  kadının  istihdamı  için,  çeşitli  atölye,  kooperatif  vb.  faaliyetleri  bunun  göstergesi.  Savaş  sürecinin  büyük  mağduru  olan  kadın,  hem  toplumun geri  kalmış  değer  yargılarına  karşı ayakta  kalmak,  hem  savaş  şahlarının  bin  bir  çeşit  saldırılarına  karşı ruhunu  koruma  mücadelesi  verdi. 
Bu  mücadelenin  güzel  bir  örneği, Diyarbakır  Bağlar  Belediyesine bağlı  olarak  kadınların  kurduğu kooperatif.  Kooperatif  Başkanı olan  Sevgili  Hatice  Demir  ile  bu çalışmanın  amacını,  proje  ve  tasarımlarının  ayrıntılarını  konuştuk. 

•  Ne  zaman  kurdunuz  bu kooperatifi? 

2006’da  kurulan  kooperatifimiz, bundan  önce  Büyükşehir  Belediyesi  Çocuk  Bakıcılığı  Projesi  dahilin¬ de  60  kursiyer  yetiştirdi.  Bunlar  daha  sonra  işe  yerleştirildiler.  Bu  kursiyerlerin  iş  takibini  yapmak,  onları da  bir  kurum  örgütlülüğüne  kavuşturmak  için  onlardan  ve  proje  ekibinden  oluşan  yedi  arkadaş  tarafından  bir  kurum  kuruldu.  İşte  bu  kurumun  ismi  Bağlar  Kadın  Koopera- 


çahşma  alanı  var:  Birincisi;  kadına yönelik  şiddete  karşı  mücadele,  İkincisi;  eğitim  çalışmalarıdır,  ki  buna  bilinç  yükseltme  diyoruz.  Üçüncüsü ise  ekonomik  faaliyetleidir. 

Daha  önce  yürüttüğümüz çocuk  bakıcılığıyla  ilgili  mezun  olan  arkadaşların  iş  takibini  yapıyoruz.  Çocuklarına bakıcı  arayan  vatandaşlar  bize  başvuruyor;  biz  de  onlara kursiyerlerimizi  gönderiyoruz.  Ayrıca  ekonomik  olarak tamamen  kendi  çabamızla yürüttüğümüz  bir  mutfak projemiz  var.  Kadına  istihdam  imkanının  yaratılması amacıyladır.  Kurumlardan, esnaf  ve  şirketlerden  siparişler  çok  fazla  geliyor.  Bu  nedenle  daha  geniş  bir  işletme açmak  istiyoruz.  O  zaman daha  çok  kadın  çalışacak  ve istihdam  alanı  sağlanacaktır. 

Kültürel  alanda  da  faaliyetlerimiz  mevcut.  Diyarbakır’da  bir  kadın  folklor  grubu  oluşturup  çalışmalarına  başladık.  Bir  de  açık  öğretim  için  kadınlara  orta  okul  ve  lise  kurslarını oluşturduk.  Yaklaşık  kırk  kadın gelip  kurslarımızda  eğitim  gördüler.  Ayrıca  sağlık  eğitimi  ve  hukuk danışmanlığı  konusunda  da  çalışmalarımız  olacak.  Çeşitli  sorunları yaşayan  kadınlara  bu  alanda  da yardımcı  olacağız. 

•  Başka  projeleriniz  var  mı? 

Evet,  kadın  girişimciliği  proje- 


tifi  oldu.  İsim  yerel  olsa  da  tüm  Diyarbakır’ı  hatta  ilçelerini  kapsayan proje  sahibi  olmak  istiyor. 

•  Kooperatifin  diğer kurumlardan  farklı  olarak  kadın için  avantajı  ne? 

Kooperatifte  kolektif  bir  çalışma  tarzı  hakim.  Ortaklaşma  esprisi daha  güçlü.  Orada  bir  hiyarerşi yok.  Herkes  kendi  gücü  ölçüsün¬ de  katılım  sağlıyor.  Daha  adil  ve demokratik  bir  yönü  var,  ekonomik  çalışma  daha  çok  önde. 

•  Temel  faaliyetleriniz  nelerdir? 

Daha  çok  kadını  istihdam  alanında,  ekonomik  anlamda  hem emeğinin  görünür  kılınmasına  ve bunun  üretim  ve  pazarlamasına  dönük,  hem  de  kadınlara  çeşitli  iş  imkanlarını  yaratmak  için  çalışıyoruz. 
Bunun  haricinde  kadının  ihtiyaç duyduğu  kimi  sosyal-kültürel  faaliyetler  de  var.  Bizde  esas  olarak  üç 


miz  vardı.  Biz  bunu  dünya  bankasına  sunmuştuk  ve  kabul  edilmişti. 
İki  grup  kadına  ulaşmayı  hedefliyoruz.  Amacımız  ekonomik  anlamda  kadının  daha  güçlü  hayata  katılmasıdır.  Yeteneği  terzilik,  kuaförlük,  bakkal  işletmeciliği  olabilir. 
Böyle  olup  ekonomik  sıkıntısı,  güvensizliği  veya  cesaretsizliği  olabilir,  yasal  prosedürler  hakkında  bilgisi  olmayabilir.  Bizler  imkanı  olan kadınlara  ulaşıp  eğitmek  istiyoruz. 
İkinci  grup  dediğimiz  kadınlar  ise, küçük  ölçekli  bir  işletme  kurmuş olup  kadın  olmalarından  kaynaklı engellere  takılan  kadınlardır.  Biz bunlara  bir  eğitim  desteği  sunmayı düşünüyoruz.  Yani  projenin  amacı düşük  gelir  gurubuna  mensup  belirli  bir  düzeyde  girişimcilik  eğilimine  sahip,  kendi  işini  kurmak  isteyen  veya  küçük  işletme  sahibi kentli  kadınların,  kendi  işlerini kurma  yönünde  teşvik  edilmeleri ve  eğitilmelerine  yöneliktir. 


Kadın  girişimciler,  hem kendileri  hem  de istihdam  ettikleri  kişiler için  iş  yaratırlar.  Kadınların ekonomik  bağımsızlıkları kazanmaları  ile  kendilerinin ve  ailelerinin  refah düzeyleri  artacak, böylece  kadının toplumsal  statüsü artacak  ve  bu  da  sosyal yaşamda  sivil  girişimcileri teşvik  ederek  artıracaktır. 


•  Kadın  girişimciliğinin  önemi  ne? 

Kadın  girişimciliğinin  bölgelerin,  ülkelerin  ekonomik  ve  sosyal kalkınmasında  önemi  büyüktür. 
Kadın  girişimciler,  hem  kendileri hem  de  istihdam  ettikleri  kişiler için  iş  yaratırlar.  Kadınların  ekonomik  bağımsızlıklarını  kazanmaları ile  kendilerinin  ve  ailelerinin  refah düzeyleri  artacak,  böylece  kadının toplumsal  statüsü  artacak  ve  bu  da sosyal  yaşamda  sivil  girişimcileri teşvik  ederek  artıracaktır.  Projenin doğrudan  hedef  kitlesi  Diyarbakır’¬ da  yaşayan  18-40  yaş  arası,  düşük gelir  grubuna  mensup,  girişimcilik¬ le  ilgili  olan  girişimde  bulunmak  isteyen  veya  küçük  işletme  sahibi 
265  kadındır.  Proje  Faaliyetleri,  dezavantajlı  konumda  olan  kadınların yerel  ve  topluluk  düzeyinde  gerçekleştirilen  veya  gerçekleştirilecek  etkinliklere  daha  fazla  katılım, kendini  ifade  etme,  politika  üret¬ me,  uygulama,  söz  sahibi  olma,  ilgili  tüm  yerel,  ulusal  ve  uluslararası araçları  kullanma  ve  mekanizmalara  dahil  olma  olanağını  arttıracaktır. 
Kadın  girişimciliğinin  hem  sayısal, hem  de  niteliksel  olarak  gelişip güçlenmesi,  toplumsal  gelişmişlik düzeyine  katkı  sunarak  gelir  dağılımındaki  adaletsizliğin  önlenmesin¬ de  önemli  bir  rol  oynar.  Kadın  girişimci  sayısının  ve  kapasitesinin  artması,  dezavantajlı  konumda  bulunan  diğer  kadınları  yeni  girişimler¬ de  bulunma  konusunda  cesaretlendirerek  yeni  sivil  girişimlerin  ve  işbirliğinin  oluşmasını  ve  artmasını teşvik  edecektir.  Kadının  ekonomik  hayatta  güçlenmesi,  sosyal  çatışma  ve  risklerin  minimize  edilmesini  destekleyecektir.  Proje  bütçesi 
632  ABD  Dolar’ıdır. 

•  Eğitim  çalışmalarınızdaki 

seminer  konularına  dair  bilgi 

verebilir  misiniz? 

Seminer  konuları;  yoksullukla mücadelede  kadın  girişimciliğinin önemi.  Kadın  girişimciliği  için farklı  ekonomik  modeller,  kadın girişimcilere  yönelik  kredi  olanakları,  Mikro  Kredi  ve  SRAP’m  tanıtımı,  Girişimcilik  ve  toplumsal cinsiyet  gibi  konular. 

Deniz  Evar 


Mart  2007 


Mart  2007 


Sahibi:  Ortadoğu  Kadın  Araştırma  Vakfı  (Stichting  Onderzoeks Centrum  voor  Vrouwen  in  het  Midden-oosten) 

Tel:  003 1  70785 1981  »  Fax:  003 1  7038  8 1 5  00 

e-mail:  newayajin@hotmail.com/newayajin@yahoo.com 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GOMÎDAS 

Giine^  var 

Şarkılarında  toprağı  pişiren  giine^  var Giine^  var  yürek,  uıtan 
Ve  özlemle  yürekleri  yakan  güne^  var Yaprak  var 

Şarkılarında  f  ilizlenen  yaprak  var Yaprak  var  kavurucu  yazlara  direnen Ve  güzle  beraber  altın  kedilen  yaprak  var Yağmur  var 

Şarkılarında  baharın  billur  yağmuru  var Yağmur  var  yürek  ulatan 
Ve  özlemleri  temelli  dindiren  yağmur  var Selam  var 

Şarkılarında  kainata  delam  var Selam  var  badat  ezgilerimizden düğün  ezgilerimizden 
Barışçıl  indanlara  delam  var 

ZAHRAD  1924-2007 


^İnsanların  Ruhuna Dokunabiliyorum’ 


Kendi  emeğiyle 

kendini  büyüten 
Ermeni  bir  kadın. 
Yaşadıklarını  bilince  çıkarmış  olmanın  verdiği  gururu  taşıdığını  sezinliyoruz  sohbetinden.  Şarkılarına  hüzün  egemen  olsa  da  aslında  yaşadıklarının,  onun  ömründen  bir  şeyler  götürmesine izin  vermemiş  bir  eda  sezersiniz.  Tek  odalı  küçücük  atölyesinde  bizi  konuk  ederken,  kendisinden  beklediğimiz  bir  sanatçı-gazeteci  ilişkisinden  ziya¬ de,  sanki  kısa  zamandır  birbirimizi  görmemiş  de  kahve  içme¬ ye  giden  arkadaşları  sıcaklığın¬ da  ağırlanıyoruz.  Kahve  tadında yürütülen  sohbette  Siirt  ve  Diyarbakır  festivallerindeki  anılarını,  kendi  çektiği  fotoğraflarla anlatıyor.  Zahrad  adlı  bir  Ermeni  şairin,  bir  sanatçı  olan  ‘Gomidas’  üzerine  yazdığı  şiiri  okurken  kendisini  bu  şiirde  buluyor.  Onu  kendi  anlatımlarından dinlemek  ister  misiniz.^ 

•  Bir  kadın  ve  sanatçı kimliği  ile  llda  Simonian’ı nasıl  tanımlıyorsunuz? 

İstanbul  doğumluyum.  Aslen  Yozgat-Burunkışla’danım. 
İlkokuldan  üniversite  yıllarına kadar  da  hakkımda  hep;  “ama- an!..  Kızını  okula  yollayacaksın da  ne  olacak?  türünden  söylemler  oldu.  Sonuçta  bir  kız  çocuğuydum.  Bunları  söylerken;  “ya kızın  başına  bir  şey  gelirse?” 
kaygısı  ön  plandaydı.  İlk  ve  ortaokulu  Ermeni  okullarında 


okudum.  Bir  Ermeniyseniz eğer,  çocuğunuz  ilçe  sınırları  dışında  bir  okula  gidecekse MEB’dan  izin  almak  zorundaydınız.  Bu  yüzden  ailem  liseye göndermek  istemedi  beni.  Her fırsatta  ettiğim  kavgalar  işe  yaramış  olacak  ki  birilerinin  iknası  sonucunda  izin  çıktı.  Evimize  en  yakın  olan  bir  Türk  okuluna  gittim.  O  zaman  hayatta en  büyük  korkum  “ya  okula  gidemezsem’di. 

Gittiğim  okulda,  okuldaki iki  Ermeni’den  biriydim.  Sınıftan  sınıf  arkadaşlarımız  tarafından  kovulduğumuz  dahi  oldu; “Ermeniler  dışarı”  diye.  Earkh bir  gözle  bakılırdı  bana  ismim İlda  diye.  “Aaa...  siz  ne  zaman geldiniz  Türkiye’ye?”  diye  sorulurdu.  “Yoo,  zaten  bizim köklerimiz  buradaydı”  diye  o yaşlarda  ikna  etmeye  çalışırdım.  Ermeni  ilkokundayken her  sabah  bizden  “Ne  Mutlu Türk’üm  Diyene!”  sloganını gururla  haykırmamızı  beklediklerini,  Esayan  Ermeni  Kız Lisesi’nde  Türk  Baş  Müdür Yardımcısının  bizleri  dayağa çekip  “soyunuzda  köpek  kanı var”  dediğini  asla  unutamam. 

İlk  olarak  5-6  yaşlarında  kilisede  şarkı  söylemeye  başladım.  11  yaşlarında  Türkiye’de isim  yapan  Sayat  Nova  Ermeni Halk  Müziği  Korosunda  yer  aldım.  Sayat  Nova  Korosunda kendi  geleneksel  şarkılarımızla tanıştım.  Burası  benim  müzik yaşamımı  yönlendirdi.  Bir  lise öğretmenimin  koro  çalışmaları¬ 


na  giderken  hep  benimle  otobüste  karşılaşması  üzerine  bir keresinde  “madem bu  kadar  meraklısın, 
TRT  Çoksesli  Gençlik  Korosu  sınavlarına gir”  demişti.  Bunun üzerine  buradaki  koroya  girdim.  İlk  defa burada  şan  dersi  aldım. 

Ekonomiyi  bitirmemin  akabinde  aynı yıl  verdiğim  bir  kararla  Mimar  Sinan  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Eakültesine  bağlı  devlet  konservatuvarı  sınavlarına  girdim.  Alındığımda  “demek  ki  bir  şeyler varmış  bende”  diye  düşündüm.  Bu  benim  için  ikinci  bir yüksek  eğitim  oldu.  Ruhi  Su’- nun  “Dostlar  Korosu”  Almanya’ya  turneye  çıkacağı  sıralarda hocam  Canan  Akın’ın  bu  gruba katılmamı  önermesi  üzerine kabul  ettim.  Böylelikle  Almanya’ya  geldim  ve  bir  daha  da  geri  dönüş  yapmadım. 

Yabancı  bir  ülkede  müzik çalışmalarına  başlayabilmek için  bir  sürü  engel  vardı.  Başta çocuk  bakıcılığı  olmak  üzere bir  çok  işte  çalıştım.  Buradan edindiğim  parayla  şan  dersleri¬ ne  gittim.  Sonra  konservatuvar sınavlarına  girdim.  İki  yerde kabul  edildim.  Bir  yandan  para kazanmam  gerekirken  diğer yandan  müzikten  de  kopamıyordum.  Çünkü  müzik  bir  yaşam  biçimi  olmuştu  benim  için. 
Sonunda  Hollanda  Kraliyet Müzisyenler  Derneği  (KNTV) tarafından  bana  burs  bulundu. 
Eğitimime  Shumann  Academy’de  Şan  Öğretmenliği  Bölümüne  devam  ettim.  1996’dan beridir  de  Hollanda’da  Şan  Öğretmenliği  yapıyor  ve  profesyonel  olarak  sahneye  çıkıyorum. 

•  Hangi  amaçla  sanat  yapıyorsunuz?  Müziğinizle  anlatmak  istediğiniz  ne? 

Duygularımı  en  iyi  müzikle ifade  ediyorum.  Müziğin  insanlar  arasındaki  ırkçılığı  giderici. 


birleştirici  bir  rol  oynadığına inayorum.  Şarkılarda  müzik, melodi,  ritm  ve  sözün  birleşmiş olması  ise  kendimi  çok  daha  iyi ifade  etmeme  olanak  sağlıyor. 

Müzik  renk,  sınıf  tanımıyor. 
Müzik  yoluyla  karşıt  düşünce¬ de  olan  insanlar  dahi  biraraya gelebiliyorlar.  Örneğin,  Sari Gyalin  şarkısını  bir  Türk  de, bir  Kürt,  Ermeni  veya  HollandalI  da  isteyebiliyor.  Hangi  dilden  söylendiği  farketmiyor.  Benim  müzikle  yapmak,  anlatmak istediğim;  insanlar  arasında duygu  birlikteliği  oluşturmak, müziğin  uyuşmazlıkları  çözebileceğine  dair  olan  inancımdır. 

•  Sesiniz  çok  etkileyici.  Her 

bir  duyguyu  yüreğinizde 

hissederek  söylüyorsunuz. 

Sesinizdeki  bu  gücü,  ilhamı 

nereden  alıyorsunuz? 

Kimi  insan  sözüyle  etkilidir, kimisi  de  resmiyle...  Ben  de  sesimle  etkili  olduğuma  inanıyorum.  Bir  konserden  sonra  birileri  gelip  bana  diyorsa  “Ayy  İlda  Hanım  tüylerimiz  diken  diken  oldu  sizi  dinlerken”  dediğinde  ben  seviniyorum.  Benim insanlara  ulaşabildiğim  anlamına  geliyor  bu.  İnsanların  ruhuna  dokunabildiğim,  duygularını harekete  geçirebildiğim,  o  anı birlikte  yaşayabildiğim  anlamına  geliyor.  Bu  noktada  ben  işimi  yapmış  oluyorum. 

Sesteki  etkileyicilik  halk olarak  yaşadıklarımızla  da  doğru  orantılı  elbette.  Bir  şeyleri hissetmek  için  önce  yaşamış  olmak  lazım.  Olaylardan  etkileniyorum.  Ben  okuma  imkanı olmayan  bir  kız  çocuğu  görürsem  benim  içim  cız  eder  örneğin.  Söz  konusu  bununla  ilgili bir  şiirse  eğer,  bunu  farklı  bir biçimde  söylerim.  Çünkü  ben bunun  kavgasını  vermişim. 
Yurtsuzsanız,  ait  olduğunuz yerde  olamıyorsanız,  yurt  özlemini  içeren  şarkıları,  bayrağı olan,  özgür  bir  ülkenin  evladından  daha  etkili  söylersiniz. 

Halk  olarak,  aile  olarak  darmadağın  olmuşuz.  Mesela  ben  dedemin  sahip  olduğu  toprakları 


ancak  bir  turist  gibi  gezmek zorunda  kalıyorum.  Yaşadıkları yerlerde  benim  insanlarım  rahatlıkla  dolaşamıyorlar.  Ben tüm  bunları  yaşarken  sevinçli şarkılar  söyleyemem  mesela. 

•  Sanatçılık  dışında uğraşılarınız  var  mı? 

Ben  fotoğraf  çekmekten hoşlanıyorum.  Bir  zamanlar  hobim  resim  yapmaktı.  Karakalem,  yağlı  boya  çalışması  yapardım  ama  şimdi  bıraktım  sayılır. 
Yemek  pişirmeyi,  yeni  yerler görmeyi,  insanlarla  sohbet  etmeyi  seviyorum. 

•  Diaspora  yıllarına  kadar da  her  iki  halkın  içiçe  geçen yaşamlarını  da  göz  önüne alırsak,  Ermeni  ve  Kürt kadınlarının  ortak  yanları nelerdir  sizce? 

Bu  soruya  ilişkin  söyleyecek  çok  şey  var.  Ama  bir  kaç çarpıcı  benzerlik  arzeden  yanlarını  ifade  etmek  istiyorum. 
Üretken  olmak  her  iki  halkın kadınında  da  kemiğe  ilişmiş  bir özelliktir  adeta.  Yine  ocaklarına bağlı  olmaları,  ayakta  kalabilmek  için  verdikleri  savaşım... 

•  Irkçı  yaklaşımlara  maruz kalmış  bir  halkın  evladı olarak  21  Mart  Uluslar 
Arası  Irk  Ayrımıyla  Mücadele  ve  Newroz  Günleri dolayısıyla  söylemek  istedikleriniz  var  mı? 

Dünya  tarihi,  ırk  ayrımının 

insanlığa  verdiği  acılarla  dolu. 
Bu  acıların  azalması  için  ırk  ayrımının  yapılmaması,  bu  ayrımın  yol  açtığı  acıların  en  aza indirgenmesi  için  el  ele  vermeliyiz  diye  düşünüyorum. 

Newroz’un  ne  kadar  önemli bir  gün  olduğunu  Dikranagert’- de  de,  Diyarbakır’da  da  gördüm.  Yeni  bir  yılın  başlangıcının,  baharın  gelişinin,  yeni  yılın heyecanla  kutlandığını  gördüm.  Umarım  2007  yılı  barışın, insan  haklarının,  demokrasinin yılı  olur.  Newroz  piroz  be! 


Sozdar  DERSİM 


ABONE  FORMU 


1 2  AYLIK' 

□  20  EURO 


24  AYLIK' 

□  40  EURO 


İsim: ... 
Adres: 


Telefon: . 

Banka  Adı: 
Hesap  No:  . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE 


NEWAYA  JIN 

Kempstraat  10  2572  GH ’s-GRAVENHAGE 
Nederland 

Tel.:  0031  652152768 
Eax:  0031  492516260 

Banka  ismi:  Postbank 
Hollanda  İçi:  9522686 
Hollanda  Dışı: 

IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

*Yukanda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerinden  uzaülmasım  ve ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


DUYURU! 


Newaya  Jin  Gazetesi  olarak  esas  amacımız,  gazetemizi  tüm  kadınların  ortak  platformu  yapabilmek  ve  hepinizin  sesi  haline  getirebilmek.  Sesimize  ne  kadar  çok  ses  katılırsa,  o  kadar  gür  ve  kararlı çıkar.  Bunun  için;  her  kadın  ve  kadınla  yan yana  olmak  isteyen  her  erkek  doğal  çalışanımızdır.  Bizler  her  okuyucumuzu  aynı  zamanda  gazetemizin  gönüllü  çalışanı  olarak görüyoruz.  Bulunduğunuz  her  ülkede,  şehir¬ de  ve  mahallede  göndereceğiniz  her  haber gazetemizi  daha  güçlü  kılacaktır.  Bu  nedenle herkesi  Newaya  Jin’ e  katkıda  bulunmaya  ve muhabiri  olmaya  çağırıyoruz. 


Gazetemizde  yayınlanmasım  istediğiniz reklam  ve  ilanlanmz  için  telefon numaramız:  0031  707851981 


